
Orde van dienst 
op zondag Epifanie  

8 januari 
anno Domini 2017 

waarin wordt uitgevoerd de cantate 

‘Singet dem Herrn ein neues Lied’ 
(BuxWV 98) 

van Dieterich Buxtehude (1637-1707) 

Uitvoerenden: 
Franciska Dukel - mezzosopraan 
Sophie Webell - viool 
Johannes Boer - viola da gamba 
Luba Podgayskaya - clavecimbel 
VOORBEREIDING 

Inleidend orgelspel 

Welkom 

Lied tijdens het aansteken van de kaars:  
287 - ‘Rond het licht dat leven doet’: 1 en 2 

Stilte, bemoediging en gebed van toenadering 
gemeente gaat staan  

ouderl.   Onze hulp is in de naam van de Heer 
allen    DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
ouderl.   die trouw houdt tot in eeuwigheid 
allen   EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 

ouderl.     God boven alle machten, 
        God van alle tijden, 
        hemel en aarde zijn in uw hand. 
        Hoor dan in uw goedheid 
        naar het roepen van uw mensenkinderen, 
        en breek door in ons bestaan 
        met uw licht en met uw kracht. 

Kom ons tegemoet, 
overwin ons verzet 
en draag ons 
wanneer hardnekkigheid 



of traagheid ons verlamt. 
allen     AMEN 

Psalm van de zondag   Psalm 100: 1, 3 en 4 

Kyrië   gebed om ontferming 

Gloria   
ouderl. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest 
    zoals het was in het begin en nu en altijd 
    en in de eeuwen der eeuwen.  
allen  AMEN 

       glorialied:  305 - ‘Alle eer en alle glorie’ 

DE SCHRIFT GEOPEND 

Groet 

Zondagsgebed  
waarna de kinderen naar de nevendienst gaan 

Lezing uit de Geschriften Psalm 98 (NBV 2004) 

1 Een psalm. 

Zing voor de HEER een nieuw lied: 
wonderen heeft hij verricht. 
Zijn rechterhand heeft overwonnen, 
zijn heilige arm heeft redding gebracht. 
2 De HEER heeft zijn overwinning bekendgemaakt, 
voor de ogen van de volken zijn gerechtigheid onthuld. 

3 Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw 
voor het volk van Israël. 
De einden der aarde hebben het gezien: 
de overwinning van onze God. 

4 Juich de HEER toe, heel de aarde, 
juich en jubel, zing het uit. 
5 Zing voor de HEER bij de lier, 
laat bij de lier uw lied weerklinken. 
6 Blaas op de ramshoorn en de trompetten, 
juich als de HEER, uw koning, verschijnt. 

7 Laat bruisen de zee en alles wat daar leeft, 
laat juichen de wereld met haar bewoners. 
8 Laten de rivieren in de handen klappen 
en samen met de bergen jubelen 
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9 voor de HEER, want hij is in aantocht 
als rechter van de aarde. 
Rechtvaardig zal hij de wereld berechten, 
de volken oordelen naar recht en wet. 

voorganger   Woord van de Eeuwige. 
allen      WIJ DANKEN GOD! 

Antwoordgezang  326 - ‘Van ver, van oudsher aangereikt’ 
    1, 3, 4 en 6 

Lezing uit de Evangeliën Matteüs 3:13-17 (NBV 2004) 
13 Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. 
14 Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden: ‘Ik zou door u gedoopt 
moeten worden, en dan komt u naar mij?’ 15 Jezus antwoordde: ‘Laat het nu maar gebeuren, 
want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen.’ Toen stemde Johannes 
ermee in. 16 Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich 
voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. 17 En uit de hemel 
klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’ 

Acclamatie 

Verkondiging 

Cantate  ‘Singet dem Herrn ein neues lied’  (Ps. 98:1-4) 

Singet dem Herrn ein neues Lied, 
denn er macht Wunder. 
Er sieget mit seiner Rechten 
und mit seinem heiligen Arm. 

Der Herr lässet sein Heil verkündigen, 
für den Völkern lässet er seine Gerechtigkeit offenbaren. 

Er gedenkt an seine Gnade  
und Wahrheit dem Hause Israel. 
Aller Welt Ende sehen das Heil unsers Gottes. 

Jauchzet dem Herrn, alle Welt. 
Singet, rühmet und lobet.     

De kinderen terugkomen uit de nevendienst 

Woord voor de kinderen 

Zingen     526 - ‘Juich voor de koning van de Joden’ 
        1, 2 en 4 
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GEBEDEN EN GAVEN 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader  

Mededelingen 

Inzamelingen         
eerste rondgang: Diaconie 
tweede rondgang:  Protestantse Gemeente te Leiden 

Slotzang       655 - ‘Zing voor de Heer een nieuw gezang’ 
        1, 3 en 5 

Zegen 

Uitleidende muziek 

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de huur en het onderhoud van kerkelijke gebouwen. 

Na afloop van de dienst wordt in de foyer van de kerk koffie geschonken. U bent van harte 
welkom; voor de kinderen is er limonade. 

Aan deze dienst werkten mee: 
Emmy Bergsma - diaken van dienst 
Maarten Boonstra - orgel 
Bas van Velzen - ouderling van dienst 
René Venema - voorganger 

Verder werken elke zondag naast de koster veel mensen mee in en rondom de dienst, met de 
volgende taken: de ontvangst in de kerkzaal, de liturgische bloemschikking, de bloemengroet, 
het vermenigvuldigen van de orde van dienst, het verzorgen van het geluid en de uitzending 
via internet, en het schenken van koffie na afloop van de dienst. En natuurlijk ook de 
activiteiten voor de kinderen en jongeren: de kinderopvang, de kindernevendienst en de 
jeugdkapel! 

Na afloop van de dienst is er een evaluatie-bijeenkomst van de cantorij, om ca. 11.30 uur. 

Diensten in de komende weken 
• Zondag 15 januari, 10.00 uur; voorganger: Jeroen Bellwinkel, emeritus predikant 

• Zondag 22 januari, 10.00 uur, oecumenische dienst. We vieren een dienst i.s.m. de Oud-
Katholieke Parochie en de Evangelisch Lutherse Gemeente. Liturg: pastoor Helen 
Gaasbeek; verkondiging: kerkelijk werker Barbara Heckel; voorbeden: dominee René 
Venema. 
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