Orde van dienst
op zondag Jubilate
7 mei anno Domini 2017

VOORBEREIDING

Inleidend orgelspel

Een aantal bewerkingen van ‘De aarde is vervuld’ (Lied 650), van Willem van Twillert
(*1952)

Welkom

Tijdens het aansteken van de kaars zingen we:
284 (lied van de maand)

Stilte, bemoediging en gebed van toenadering
gemeente gaat staan

ouderling Onze hulp is in de naam van de Heer,

allen DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

ouderling die trouw houdt tot in eeuwigheid,

allen EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN.
ouderling Heer, onze God,

wat zijn wij zonder U?
Onze geest heeft uw licht nodig,
onze wil uw kracht,
onze ziel uw vrede.
allen NEEM GIJ ONS LEVEN IN UW HAND
EN REINIG ONS VAN ONGERECHTIGHEID.

... gebedsstilte ...
ouderling Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus,
allen OPDAT WIJ WAARLIJK UW KINDEREN MOGEN ZIJN

EN U MOGEN LIEFHEBBEN EN DIENEN
MET AL ONZE KRACHTEN. AMEN.

Psalm van de zondag  66: 1en7
waarna de gemeente gaat zitten

Kyrié gebed om ontferming

Gloria Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
zoals het was in het begin en nu, en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen.
AMEN



Glorialied: ’Can you hear how the heavens ring’

koor Can you hear how the heavens ring,
can you hear how the angels sing:
‘Gloria, gloria to the Lord most high!’
The praise is dancing through the air,
God’s people singing ev’rywhere:
‘Gloria, gloria to the Lord most high!
Gloria, gloria to the Lord most high!

allen Hallelujah! Gloria!”

Hoor je hoe de hemel klinkt,

hoor je hoe de engelen zingen:

‘Gloria, gloria voor de hoogste Heer!’
De lof weerklinkt door het heelal,
Gods kinderen zingen overal:

‘Gloria, gloria voor de hoogste Heer!

Gloria, gloria voor de hoogste Heer!
Hallelujah! Gloria.’

DE SCHRIFT GEOPEND

Groet

Zondagsgebed
Woord voor de kinderen

Lezing uit de Profeten Jeremia 30:18-31:1 (NBV 2004)
18 Dit zegt de HEER:

Ik keer het lot van Jakobs tenten ten goede,
ik zal me om zijn woningen bekommeren.
De steden zullen uit de as herrijzen,

paleizen worden in hun oude pracht hersteld.
19 Dansend komen de mensen naar buiten,
met een lofzang op de lippen.

Ik doe het volk in aantal toenemen,

het neemt niet meer in aantal af.

Ik geef het aanzien,

het wordt niet langer veracht.

20 Het volk wordt weer als vroeger

en houdt door mijn bescherming altijd stand.
Wie het bedreigt, zal ik straffen.

21 Het zal een vorst voortbrengen,

er komt een heerser uit zijn midden voort.

Ik zal hem toestaan mij te naderen.

Wie zou dat zelf wagen? — spreekt de HEER.



22 Jullie zullen mijn volk zijn,

en ik zal jullie God zijn.

23 De HEER zendt een woedende wind,

een razende storm treft de verdorvenen.

24 Zijn brandende toorn komt niet tot bedaren
voor hij zijn plan geheel heeft uitgevoerd.
Eens zullen jullie dat ten volle begrijpen.

31:1 Dan zal ik voor elke stam van Israél een God zijn,
dan is Israél mijn volk — spreekt de HEER.

voorganger Woord van de Eeuwige.
allen W1I DANKEN GOD!
Antwoordpsalm I11:1en5

Lezing uit de Evangelién Johannes 16:16-24 (BGT 2014)

16 Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Over een korte tijd zien jullie mij niet meer. En dan, na
weer een korte tijd, zullen jullie mij terugzien.’

17-18 Een paar leerlingen zeiden tegen elkaar: “Wat zou hij daarmee bedoelen? Hij heeft toch
ook gezegd dat hij naar de Vader gaat? Wat bedoelt hij dan met ‘een korte tijd’? We begrijpen
er niets van.’

19 Jezus wist dat de leerlingen hem die dingen wilden vragen. Hij zei: ‘Jullie praten met
elkaar over mijn woorden: ‘Over een korte tijd zien jullie mij niet meer. En dan, na weer een
korte tijd, zullen jullie mij terugzien.’ Jullie willen weten wat dat betekent. 20 Luister heel
goed naar mijn woorden: Ik zal sterven. Jullie zullen verdriet hebben en huilen, terwijl de
mensen van deze wereld blij zijn. Jullie zullen diep bedroefd zijn, maar jullie verdriet zal
veranderen in vreugde.

21 Een vrouw die een kind krijgt, heeft het moeilijk. Als het kind geboren wordt, heeft ze veel
pijn. Maar als het kind er eenmaal is, denkt ze niet meer aan de pijn. Dan is ze blij omdat haar
kind geboren is.

22 Zo is het ook met jullie. Nu hebben jullie het moeilijk. Maar straks zullen jullie mij
terugzien. Dan zullen jullie vol vreugde zijn, en niemand kan die blijdschap dan nog van jullie
afnemen. 23 Dan stellen jullie mij geen vragen meer, omdat jullie alles begrijpen.

Luister heel goed naar mijn woorden: De Vader zal jullie alles geven wat jullie hem
vragen. Want jullie horen bij mij. 24 Vanaf nu moeten jullie dus tot de Vader bidden als
mensen die bij mij horen. Dan zullen jullie alles krijgen waar je om vraagt. En dan zal jullie
vreugde volmaakt zijn.

Acclamatie
Dawwagiem Thou, oh Lord

Many are they increased that trouble me,
many are they that rise up against me.



Many there be which say of my soul:
there is no help for him in God.

But thou, oh Lord are a shield for me,
my glory and the lifter of my head.
Thou, oh Lord are a shield for me,

my glory and the lifter of my head. (2x)

I cried unto the Lord with my voice

and He heard me out of His holy hill.

I laid me down and slept and awaked,

for the Lord sustained, for He sustained me.

Thou, oh Lord are a shield for me,
my glory and the lifter of my head.
Thou, oh Lord are a shield for me,
my glory and the lifter of my head. (2x)

Uitleg en verkondiging
Zingen 825:1,5,8en9
De kinderen komen terug uit de nevendienst.

Dawwagiem ‘You raise me up’

When I am down, and, oh, my soul, so weary,
when troubles come, and my heart burdened be,
then, I am still and wait here in the silence,
until you come and sit a while with me.

You raise me up, so I can stand on mountains.
You raise me up to walk on stormy seas.

I am strong when I am on your shoulders,
you raise me up to more than I can be.

There is no life, no life without its hunger.

Each restless heart beats so imperfectly.

But then you come, and I am filled with wonder,
sometimes I think I glimpse eternity.

You raise me up, so I can stand on mountains.
You raise me up to walk on stormy seas.

I am strong when I am on your shoulders,
you raise me up to more than I can be. (3x)

You raise me up to more than I can be.

Wanneer ik me slecht voel, oh mijn ziel, zo vermoeid,
wanneer moeilijkheden komen, en mijn hart belast is,



dan - dan ben ik er nog en wacht hier in de stilte,
tot jij komt en een tijdje bij me zit.

Jij tilt me op, zodat ik op bergen kan staan.
Jij tilt me op, om stormige zeeén te bewandelen.
1k ben sterk, wanneer ik op je schouders zit,
Jij tilt me op... tot meer dan wat ik kan zijn.

Er is geen leven - geen leven zonder honger.

Elk rusteloos hart klopt met gebreken.

Maar wanneer jij komt en ik vervuld raak met verwondering,
denk ik soms dat ik een glimpje eeuwigheid zie.

Jij tilt me op, zodat ik op bergen kan staan.
Jij tilt me op, om stormige zeeén te bewandelen.
Ik ben sterk, wanneer ik op je schouders zit,
Jij tilt me op... tot meer dan wat ik kan zijn. (3x)

Jij tilt me op... tot meer dan wat ik kan zijn.

GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed, voorbeden en stil gebed, Onze Vader
Mededelingen

Inzamelingen
« eerste rondgang: Diaconie
- tweede rondgang: Protestantse Gemeente Leiden

Tijdens de inzameling zingt Dawwagiem: ‘Sweet Jesus’

Sweet Jesus, sweet Jesus,

oh, how I love Him, oh, how I love Him.
Sweet Jesus, sweet Jesus,

no one above Him, no one above Him.
Jesus is the sweetest name [ know,

I'm gonna take everywhere I go.

Oh, how wonderful,

oh, how glorious

oh, what a powerful name.

He is the healer of the nations,
oh, how I love Him.

He died to give us all salvation.
1 really love Him.

He is the ruler of creation,

but He cares about my troubles,
wether they 're big or small,
and keeps through it all.



Sweet Jesus, sweet Jesus,

oh, how I love Him, oh, how I love Him.
Sweet Jesus, sweet Jesus,

no one above Him, no one above Him.
Jesus is the sweetest name I know,

I’'m gonna take everywhere I go.

Oh, how wonderful,

oh, how glorious,

oh, what a powerful name.

He is the rock that I am standing on,
oh how I love Him.

He is the well that I draw water from,
I really love Him.

Jesus is the name I always call upon,
only name under heaven

that sin can be forgiven,

oh, what a beautiful name.

What do you call Him? Emanuel!

What do you call Him? Prince of Peace!
What do you call Him? Lord of Lords!
What do you call Him? Rose of Sharon!
What do you call Him? Mighty God!
What do you call Him? King of Kings!
What do you call Him? Emanuel!

What do you call Him? Prince of Peace!

What do you call Him? Sweet Jesus!

Slotzang 708: 6 en 15
Zegen

Dawwagiem zingt: Hallelujah to the King

Come let us shout rejoicing!

Now let us sing,

let’s lift our hands before the King.
Come let us bow before Him.
Now let us praise,

let’s give all glory to His Name!

Hallelujah to the King of glory!
Hallelujah to the Lord of Lords!
Hallelujah to the God of Israel!

For He reigns forevermore. (2x)



Kom, laten we verheugd schreeuwen!

Laten we nu zingen,

laten we onze handen omhoog doen voor de Koning
Kom, laten we voor hem buigen.

Laten we Hem nu loven,

laten we alle glorie aan Zijn Naam geven!

Halleluja aan de Koning van glorie!
Halleluja aan den Heer der Heeren!
Halleluja aan de God van Israél!

Want Hij regeert voor immer en altijd. (2x)

Uitleidend orgelspel

Uitgangscollecte: Hetvakantiebureau.nl

Het doel van de uitgangscollecte in deze dienst mag bepaald worden door onszelf,
geloofsgemeenschap De Verbinding. Er is gekozen voor ‘hetvakantiebureau.nl’.
Hetvakantiebureau.nl

maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk (PSDV). PSDV wil
eraan bijdragen dat mensen zich niet buitengesloten voelen. Daarom bieden wij in
samenwerking met en steun van de Protestantse Kerk in Nederland vakantiemogelijkheden
aan voor mensen voor wie het door ziekte, beperking of leeftijd niet vanzelfsprekend is om op
vakantie te gaan. De vakanties hebben een open-christelijk karakter en zijn voor iedereen,
ongeacht zijn of haar achtergrond, toegankelijk. Men viert vakanties in een van onze vijf
eigen (aangepaste) of twee gehuurde (aangepaste) accommodaties in Nederland.

In de foyer van de kerk wordt koffie geschonken. U bent van harte welkom, voor de kinderen
is er limonade.

Na afloop van de dienst bent u in de gelegenheid deel te nemen aan de (digitale) brievenactie
van Amnesty International. Namens A.1. Leiden zijn aanwezig: Floor Frank en Elise
Hiddinga.

Aan de dienst werd meegewerkt door:
eorganist: Peter-Bram t Hoen
evoorganger: René Venema

e ouderling van dienst: Marieke Boter
«diaken van dienst: José van het Veld
« Gospelkoor Dawwagiem

Diensten in de komende weken
« Zondag 14 mei, Cantate; voorganger: Robert Prang, theoloog.
« Zondag 21 mei, Rogate; voorganger: Shosannah Vroomans, geestelijk verzorger Libertas


http://hetvakantiebureau.nl

