
VOORBEREIDING 

Inleidend orgelspel 
Passacaglia in D-Moll van Dietrich Buxtehude (1637-1707) 

Welkom 

Tijdens het aansteken van de kaars voor de kinderneven-dienst zingen we lied 598 , ‘Als 
alles duister is’ 

Stilte, bemoediging en gebed van toenadering 
gemeente gaat staan  

ouderl. Onze hulp is in de naam van de Heer, 
allen  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT, 
ouderl.  die trouw houdt tot in eeuwigheid 
allen  EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN. 

ouderl.  Niet om te oordelen   
 zijt Gij gekomen, God,   
 maar om te zoeken wat verloren is,   
 om te bevrijden wie in schuld en angst,  
 in verdriet en gemis gevangen zijn. 

allen  NEEM ONS ZOALS WIJ HIER AANWEZIG ZIJN  
 MET HEEL DAT ZONDIGE VERLEDEN VAN DE WERELD.  

ouderl.  Gij zijt toch groter dan ons hart, 
 groter dan alle schuld, 
 Gij zijt de schepper van een nieuwe toekomst  
 een God van liefde tot in eeuwigheid.  

allen  AMEN 

Psalm van de zondag  62: 1 allen - 4 cantorij - 5 allen 

Kyrië     gebed om ontferming 
    
Gloria  305   1 allen - 2 cantorij - 3 allen 

Orde van dienst 
op de zondag na Allerzielen  

5 november 
anno Domini 2017 



DE SCHRIFT GEOPEND 

Groet 

Zondagsgebed  

Woord voor de kinderen 

Lezing uit de Geschriften Psalm 116  (NBV 2004) 

Cantorij:onberijmd uit: ‘Voor de liefste een lofzang: De psalmen uit de Naardense Bijbel’; 
vertaling Pieter Oussoren 
Lector: NBV 
Allen:Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk 

Refrein – cantorij 

Vers 1 t/m 4 onberijmd – cantorij 

Vers 5 t/m 7 (NBV) - lezen 

Vers 8 t/m 11 (couplet 4 en 5 Liedboek) – allen zingen 

Vers 12 t/m 15 (NBV) – lezen 

Vers 16 t/m 19 onberijmd – cantorij 

Refrein – cantorij 

Evangelielezing  Johannes 4:46b-54  (NBV 2004) 
46b Er was daar een hoveling uit Kafarnaüm wiens zoon ziek was. 47 Omdat hij gehoord had 
dat Jezus uit Judea naar Galilea was teruggekeerd, was hij naar hem toe gekomen, en nu vroeg 
hij of Jezus mee wilde gaan om zijn zoon, die op sterven lag, te genezen. 48 Jezus zei tegen 
hem: ‘Als jullie geen tekenen en wonderen zien, geloven jullie niet!’ 49 Maar de hoveling 
drong aan: ‘Heer, ga toch mee, voordat mijn kind sterft.’ 50 ‘Ga maar naar huis,’ zei Jezus, 
‘uw zoon leeft.’ De man geloofde wat Jezus tegen hem zei en ging weg. 51 En terwijl hij nog 
onderweg was, kwamen zijn dienaren hem al tegemoet om te zeggen dat zijn kind in leven 
was. 52 Hij vroeg hun sinds wanneer het beter met hem was gegaan. Ze zeiden: ‘Gisteren, een 
uur na de middag, is de koorts verdwenen.’ 53 De vader besefte dat dat het moment was dat 
Jezus tegen hem gezegd had: ‘Uw zoon leeft.’ Hij kwam tot geloof, hij en al zijn huisgenoten. 
54 Dit deed Jezus toen hij uit Judea naar Galilea was teruggekeerd; het was zijn tweede 
wonderteken. 

Cantorij   Johannes 11:25 (uit: Burial Sentences,  
   William Croft [1678-1727]) 

Verkondiging 
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Zingen    730 - allen 
       

GEDACHTENIS VAN HEN DIE ONS ZIJN VOORGEGAAN 

Inleiding 

De familie / vrienden van de overledenen wier namen zullen worden genoemd, komen naar 
voren. Op piano wordt gespeeld: preludes opus 87 van Dmitri Shostakovich (1906-1975) 

Wij gedenken hen die ons in geloof zijn voorgegaan 
en ontsteken het licht aan de Paaskaars,  
want het licht van Christus schijnt voor ons allen,  
wanneer wij leven en wanneer wij sterven. 

Robert Jan van Male 
15 december 1951 - 28 februari 2016  
64 jaar 

Daniëlla Woortman  
16 september 1925 - 16 oktober 2016 
91 jaar 

Petronella Hakker-Oostendorp 
20 juli 1922 - 8 november 2016 
94 jaar 

Karel Bakker 
18 september 1937 - 1 december 2016 
79 jaar 

Rudolf Leendert Ouwerkerk 
23 februari 1951 - 15 december 2016 
65 jaar 

Marinus de Vries 
11 april 1943 - 19 december 2016 
73 jaar 

Zingen - Lied 733:1 - allen 

Maria Elisabeth Kluts-Kukler                                 
3 februari 1922 - 9 januari 2017 
94 jaar 

Sia Frida Doff-Thijs                                   
30 maart 1918 -10 januari 2017 
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98 jaar 

Willem van den Brink 
18 april 1923 - 15 maart 2017 
93 jaar 

Cornelia Martha Maria Regina Milané-Da Costa 
5 januari 1925 - 1 mei 2017 
92 jaar 

Jeroen Ansgar Boonstra 
16 augustus 1961 - 14 mei 2017 
55 jaar 

Zingen - Lied 733:2 - allen 

Martje Dillingh - Dijkman                                                 
15 april 1920- 14 juni 2017 
97 jaar 

Marie - Janne Emma Van Lent-Anes 
21 december 1979 - 2 juli 2017 
37 jaar 

Elisabeth Schipper - Leemans 
1 juli 1936 - 26 juli 2017 
81 jaar 

Catharina Maria Johanna Amelia de Groot 
30 mei 1922 - 7 augustus 2017 
95 jaar 

Cornelis Kapaan 
2 januari 1929 - 14 augustus 2017 
88 jaar 

Zingen - Lied 733:3 - allen 

Wij gedenken vandaag de heiligen die ons zijn voorgegaan, 
alle mensen die in Christus zijn ontslapen: 
geliefden die we dagelijks missen, 
vaders en moeders die zijn overleden, 
kinderen die hun leven niet hebben kunnen voltooien. 

Hun namen noemen we in ons hart, 
en ieder van u is genodigd een kaars aan te steken ter gedachtenis. 
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Muziek tijdens ontsteken kaarsen:  
preludes opus 87 van Dmitri Shostakovich (1906-1975) 

Voor alle anonieme getuigen van geloof en gerechtigheid ontsteken wij tenslotte het licht. 
  
Dit is het teken dat het licht van de opgestane Heer over ons  allen schijnt. AMEN. 

Cantorij    H. Purcell, ‘Thou knowest, Lord’ 

GEBEDEN EN GAVEN 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader   

Mededelingen 

Inzameling     
• eerste rondgang: Kerk in Actie: Najaarszendingsweek 
• tweede rondgang: Protestantse Gemeente te Leiden 

De cantorij zingt tijdens de inzameling: ‘Is niet muziek door U aan ons gegeven” (uit ‘Het 
liefste lied van overzee’ - tekst: Sytze de Vries (naar John Rutter) - muziek: John Rutter. 

Slotzang    Lied 416, ‘Ga met God en Hij zal met je zijn.’ 

Uitleidend orgelspel 
Partita over ‘O God die droeg ons voorgeslacht’ (lied 90a) van Henk Seldenthuis. 

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de kosten van huur en onderhoud van kerkelijke 
gebouwen. 
Na afloop van de dienst bent u welkom in de foyer voor ontmoeting bij een een kop koffie of 
thee. Voor de kinderen is er limonade. 

Aan de dienst werd meegewerkt door: 
Jorine de Klerk (kerkelijk werker), liturg 
Jan Hendrik Labots, diaken van dienst  
Bas van Velzen, ouderling van dienst 
René Venema (predikant), verkondiging 

Muzikale medewerking:  
Peter-Bram ’t Hoen, orgel en piano 
Maarten Boonstra, piano 
Cantorij Vredeskerk, o.l.v. Maarten Boonstra 

Bloemschikking: Caroline ’t Hoen, Ineke van der Keur en Riet Passchier.
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