
Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding 

zondag 3 juli anno Domini 2016 
zevende zondag na Pinksteren 

dienst in samenwerking met de jeugdkapel 

‘HEBBEN WE VERBINDING?’ 

Muziek 

Oefenen liederen 

De kaarsen worden aangestoken; we zingen:  
‘We believe’ (YfC, 189) 

We believe in a mighty Father. 
We believe in His only Son. 
We believe in the Holy Spirit. 
We believe that we all are one. 

1 Here we are together in the universe. 
Here we are for better of for worse. 
Like a mighty river,  
running to the sea, running to the sea, 
there’s such a power, when we all agree: 
we belong together! refrein 

2 Africa and Asia and America, 
Europe and Australia as one. 
Black and brown and yellow,  
red and white we stand, red and white we stand, 
hand in hand ’til the war of love is won. 
We belong together! refrein 

3 We are all created equal from the start. 
Only he who lies can say we’re not. 
Walls may separate us, 
keep us far apart, keep us far apart. 
Yet we feel united in our hearts. 
We belong together! refrein 

Gebed, gevolgd door stilte 

Welkom en introductie op het thema 



‘Vertrouwde geuren…’ - verbinding met God 

Sirach 39:12-16  (gelezen door Annika Kooreman) 

12 Nog meer van mijn gedachten zal ik uitspreken, 
als de volle maan zo vol ben ik ervan. 
13 Luister naar mij, mijn vrome zonen, 
en bloei als een roos bij een waterstroom. 
14 Geur zo aangenaam als wierook 
en bloei als een lelie. 
Verhef je stem, zing samen een loflied 
en prijs de Heer om al zijn daden. 
15 Verheerlijk zijn naam 
en prijs hem met lofgezang, 
met liederen en citerspel. 
Loof hem met deze woorden: 
16 De daden van de Heer zijn alle voortreffelijk, 
alles wat hij beschikt gebeurt op de juiste tijd 

Lied        Psalm 8b: 1, 2 en 3  

        Geurpotjes 

de kinderen gaan naar de nevendienst 

‘Dat smaakt naar meer’ - verbinding met de traditie

      Traditionele smaak 

Lezing: 2 Koningen 4:38-41 (gelezen door Lotte Havenaar) 

38 Elisa ging terug naar Gilgal. Er heerste in die tijd weer hongersnood in het land. 
Toen hij een keer met de leden van de profetengemeenschap bijeen zat, droeg hij zijn 
knecht op een grote kookpot op het vuur te zetten en een warm gerecht voor hen te 
bereiden. 39 Een van de profeten ging buiten eetbare planten zoeken. Hij vond een 
wilde kruipplant, een kolokwint, en plukte daarvan zo veel vruchten als hij in zijn kleed 
kon meedragen. Toen hij terugkwam sneed hij de vruchten in stukjes en deed ze door 
het gerecht in de pot; ze wisten namelijk niet wat het was. 40 Het gerecht werd 
rondgediend, en zodra ze ervan proefden schreeuwden ze uit: ‘Godsman, de dood zit in 
de pot!’ Ze konden geen hap door hun keel krijgen. 41 Toen zei Elisa: ‘Breng me wat 
meel.’ Hij strooide wat meel in de pot en zei: ‘Schep iedereen opnieuw op. Nu kunnen 
ze ervan eten.’ En inderdaad, de bittere smaak was volkomen verdwenen. 

Zingen  ‘Hine ma tov’ (canon; YfC, 65) 

 Hinematov umanayim, shèvet achim gam yachad. 

 Ziet, hoe goed en liefelijk is het, 
 als broeders tezamen wonen! 
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‘Eerst voelen!’ - verbinding als lijfelijke ervaring 

Lezing: Johannes 20:24-29 (gelezen door Sanne Havenaar) 

24 Een van de twaalf, Tomas (dat betekent ‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus kwam. 
25 Toen de andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei hij: 
‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan 
voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.’ 26 Een week later 
waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren 
gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens jullie vrede!’ zei hij, 27 en 
daarna richtte hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je 
hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ 28 Tomas antwoordde: ‘Mijn 
Heer, mijn God!’ 29 Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig 
zijn zij die niet zien en toch geloven.’ 

      Begroetingen

‘God zien? Dat kan!’ - wonderlijke verbinding op afstand 

Lezing: Matteüs 5:8 (gelezen door David Kruijt) 

 8 Gelukkig wie zuiver van hart zijn, 
 want zij zullen God zien. 

      Verbinding op afstand in geluid en in beeld 

Zingen 825: 1, 3 en 4 

‘Ik word er stil van…’ - verbinding met jezelf

Lezing: Psalm131 (gelezen door Mart Feiken) 

1 Een pelgrimslied van David. 

HEER, niet trots is mijn hart, 
niet hoogmoedig mijn blik, 
ik zoek niet wat te groot is 
voor mij en te hoog gegrepen. 

2 Nee, ik ben stil geworden, 
ik heb mijn ziel tot rust gebracht. 
Als een kind op de arm van zijn moeder, 
als een kind is mijn ziel in mij. 

3  Israël, hoop op de HEER, 
van nu tot in eeuwigheid. 

Gebeden met stilte, uitlopend op het Onze Vader 
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Zingen  Psalm 139b 

Mededeling en inzamelingen 
eerste inzameling: Diaconie 
tweede inzameling: Protestantse Gemeente te Leiden 

Tijdens de inzameling: whisper challenge ! 

Slotzang  905: 1, 3 en 4 

Zegen       

Muziek 
The Who, ‘See me, feel me’ , uit de rockopera Tommy (1970) 
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het landelijk jeugdwerk van de PKN. 

Aan deze dienst werkten mee: 
organist - Maarten Boonstra 
ouderling van dienst - Marleen Kruijt 
voorganger - René Venema 
diaken van dienst - Inge Feiken 
en alle jongeren en de leiding van de jeugdkapel! 

Verbindend pastoraat 
In het Leids Kerkblad hebt u kunnen lezen hoe we als pastoraal beraad de afgelopen maanden bezig 
zijn geweest met het –pastoraal - samenvoegen van de beide wijken. Daarbij kwam uitdrukkelijk 
naar voren dat het goed zou zijn wanneer we als De Verbinding met een nieuw pastoraal initiatief 
zouden starten. Een activiteit die verbindend werkt, nu we daadwerkelijk een nieuwe 
geloofsgemeenschap vormen. René Venema en Jorine de Klerk gaan in dit kader de komende twee 
jaar degenen die regelmatig de diensten meevieren bezoeken. In deze bezoeken staat de vraag 
centraal hoe het met u gaat, vanuit het vertrouwen dat zo met elkaar in gesprek zijn verbindend 
werkt. Als uitgangspunt wordt de adressenlijst van de vrijwilligers genomen. Het kan dus zomaar 
zijn dat u de komende tijd aangesproken of gebeld wordt om een afspraak te maken. We hopen met 
elkaar op gezegende ontmoetingen!                              René Venema en Jorine de Klerk 

Oproep gemeenteleden die in de betaald parkeerzone wonen 
De Verbinding komt niet in aanmerking voor een parkeervergunning van de gemeente. Omdat er 
trouwe vrijwilligers zijn  die buiten de wijk wonen en voor vervoer afhankelijk zijn van de auto 
zoeken wij een oplossing om hun tegemoet te komen in de parkeerkosten. 
Het volgende plan leggen wij aan u voor: De verbinding vraagt aan de gemeenteleden die wonen in 
de zone voor betaald parkeren of u een klein aantal kraskaarten, ter waarde van €1,-  wilt verkopen 
aan De Verbinding. Wij willen deze kraskaarten ter beschikking stellen aan de trouwe vrijwilligers 
van onze gemeente die nu soms flinke kosten maken om hun taken te kunnen vervullen. 
Indien u bereid bent om deze kraskaarten af te staan, meld u zich dan na afloop van de dienst bij 
Marleen Kruijt.  
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Save the date:  10 september 2016 
   Running Dinner 

Wat is een Running Dinner ? 
Het in kleine groepjes bij elkaar thuis delen van de maaltijd. Het gaat hierbij om de gastvrijheid en 
het elkaar ontmoeten. Mensen stellen hun huis open voor gasten; anderen zijn gast aan hun tafel.  
De maaltijd bestaat uit drie gangen. Voor elke gang gaan de deelnemers weer naar een volgend 
adres. Pas vlak van te voren, krijgt iedereen te horen waar dat zal zijn. Uiteraard is dat adres voor 
een ieder anders. Zo kom je steeds verschillende mensen tegen en leer je elkaar van een heel andere 
kant kennen.  
Voor de laatste gang treffen we elkaar allemaal in de Vredeskerk. Hier kunnen we napraten en onze 
ervaringen met elkaar delen. 
Vier De Verbinding en trakteer uzelf op een avond vol verrassingen! Zet zaterdag 10 september 
vanaf 17.15 uur alvast in uw agenda.  

Feest in de Wijkplaats! 

In 2006 moest er afscheid genomen worden van de Maranathakerk. Er is toen is gezocht naar een 
goede plek in de Morswijk zodat we als geloofsgemeenschap aanwezig konden blijven. Dat werd 
het gebouw aan de Topaaslaan 23 en het kreeg de naam: De Wijkplaats. In juli is dat alweer tien jaar 
geleden, reden genoeg om daar feestelijk bij stil te staan! Ook vieren we dan dat het Wijkplaatscafé 
alweer 1 jaar succesvol om de veertien dagen plaatsvindt. 

Op één van de muren in de Wijkplaats is de tekst uit 1 Kor. 13:13 met sierlijke letters aangebracht: 
‘Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, maar de meeste van deze is de liefde’. Dat is de bron van 
waaruit we aanwezig willen zijn in de wijk. Omdat we geloven dat God zo aanwezig is onder ons 
mensen. 
In de Wijkplaats staat dan ook al tien jaar lang ontmoeting centraal. Ontmoeting met elkaar als 
gemeenteleden, maar ook ontmoeting met de mensen in de wijk. En ook ontmoeting in de zin van 
ont-moeten: de Wijkplaats wil een plek zijn waar je je thuis voelt. In samenwerking met andere 
kerkgenootschappen worden er dan ook laagdrempelige activiteiten georganiseerd die aansluiten bij 
het leven van alledag van de buurtbewoners. 

De Wijkplaats is een belangrijke plek te midden van onze gemeente en hoort als  helemaal bij De 
Verbinding. Sinds dit jaar vergadert de kerkenraad er regelmatig, maar ook andere vergaderingen 
van commissies vinden er plaats.  
Kortom, de Wijkplaats is een kerkplek op vele manieren- ook één van gezellig feestvieren! 

Weet u allen dan ook van harte welkom op vrijdag 8 juli aanstaande (van 17.00 uur tot 
ongeveer 20.00 uur) voor een drankje en een lekker hapje eten! 
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