Orde van dienst
op de eerste zondag van Advent
3 december
anno Domini 2017

Liturgische bloemschikking
De rode draad voor de komende tijd zal de komst van een nieuwe tijd, een nieuw begin zijn.
In de verhalen horen we over de waardigheid en macht van God, de weg naar het licht en de
liefdevolle omarming van God aan de volkeren en heel zijn schepping.
De basis van de schikking in de adventstijd is de groene krans: die symboliseert de wereld, de
omarming van het nieuwe leven.

Hij vraagt, vervuld van ongeloof, een teken;
alleen Gods Woord is voor hem niet genoeg.
En d’engel geeft wat Zacharias vroeg.

Het teken is: ‘Gij zult niet kunnen spreken.’

Overgenomen uit ‘Hij heeft gedacht aan Zijn genade’
Christien de Priester

Symboliek kan voor iedereen anders zijn. Wij geven van een aantal elementen de betekenis
die wij ervaren bij deze bloemschikking:

« Groene krans: cirkel, symbool van de eeuwigheid, een nieuwe tijd, bekleed met het groen
van de levensboom.

Paarse bloemen: ingetogenheid, inkeer, het zwijgen van Zacharias.

« Een ent van een eik: levenskracht en onoverwinnelijkheid, nieuw leven.

« Bloem in vaas: de engel die de boodschap van God komt brengen.

VOORBEREIDING

Inleidend orgelspel
Welkom

Tijdens het aansteken van de kaars voor de nevendienst en de eerste adventskaars
zingen we: ‘Adventsliedje’: 1

Stilte, bemoediging en gebed van toenadering
Zgemeente gaat staan

ouderling Onze hulp is in de naam van de Heer
allen DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
ouderling die trouw houdt tot in eeuwigheid

allen EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN



ouderling Hoor ons aan, Eeuwige God, (Dienstboek, 776-777)

allen HOOR NAAR ONS BIDDEN!
ouderling Gij, die ons hart aanziet,

Gij, die onze diepten peilt,
allen BLIJF ONS NIET VERBORGEN!
ouderling Wij herkenden U niet,

wij zochten onszelf.
allen G1J, HEER, VERGEEF ONS!
ouderling Doe ons herleven

en maak ons weer nicuw,
allen GEEF ONS UW GENADE!
ouderling Breng ons in het reine

met U en met elkaar.
allen ZEGEN ONS MET VREDE

EN LAAT LICHTEN UW AANGEZICHT. AMEN.
Psalm van de zondag 25 a
Kyrié gebed om ontferming
Zingen 463:1,2,6,7 en 8

DE SCHRIFT GEOPEND

Groet
Zondagsgebed
Woord voor de kinderen

Lezing uit de Profeten  Jesaja 40:1-11 (HSV 2010)
1 Troost, troost Mijn volk,

zal uw God zeggen,

2 spreek naar het hart van Jeruzalem

en roep haar toe

dat haar strijd vervuld is,

dat haar ongerechtigheid verzoend is,

dat zij uit de hand van de HEERE het dubbele ontvangen heeft
voor al haar zonden.

3 Een stem van iemand die roept

in de woestijn:

Bereid de weg van de HEERE,

maak recht in de wildernis

een gebaande weg voor onze God.

4 Alle dalen zullen verhoogd worden,

alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden;

wat krom is, zal recht worden;

wat rotsachtig is, zal tot een vlakte worden.



5 De heerlijkheid van de HEERE zal geopenbaard worden,
en alle vlees tezamen zal /het zien,

want de mond van de HEERE heeft gesproken.

6 Een stem zegt: Roep!

En hij zegt: Wat moet ik roepen?

Alle vlees is gras

en al zijn goedertierenheid als een bloem op het veld.
7 Het gras verdort, de bloem valt af,

als de Geest van de HEERE erover blaast.

Voorwaar, het volk is gras.

8 Het gras verdort, de bloem valt af,

maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig.

voorganger Woord van de Eeuwige.
allen W1 DANKEN GOD!
Antwoordgezang 439:1en?2

Lezing uit de Evangelién Lucas 1:5-25 (NBV 2004)

5 Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de
priesterafdeling Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabet, stamde af van Aédron. 6 Beiden waren
vrome en gelovige mensen, die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden. 7
Ze hadden geen kinderen, want Elisabet was onvruchtbaar, en beiden waren al op leeftijd.

8 Toen de afdeling van Zacharias eens aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, 9
werd er volgens het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias door het lot
aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. 10 De
samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd gebracht. 11
Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar
stond. 12 Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen.
13 Maar de engel zei tegen hem: ‘Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je vrouw
Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes noemen. 14 Vreugde en blijdschap
zullen je ten deel vallen, en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. 15 Hij zal groot
zijn in de ogen van de Heer, en wijn en andere gegiste drank zal hij niet drinken. Hij zal
vervuld worden van de heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is, 16 en hij
zal velen uit het volk van Israél tot de Heer, hun God, brengen. 17 Als bode zal hij voor God
uit gaan met de geest en de kracht van Elia om ouders met hun kinderen te verzoenen en om
zondaars tot rechtvaardigheid te brengen, en zo zal hij het volk gereedmaken voor de Heer.’
18 Zacharias vroeg aan de engel: ‘Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude
man en ook mijn vrouw is al op leeftijd.” 19 De engel antwoordde: ‘Ik ben Gabriél, die altijd
in Gods nabijheid is, en ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. 20 Maar
omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in
vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat
gebeuren.’

21 De menigte stond buiten op Zacharias te wachten, en de mensen vroegen zich af waarom
hij zo lang in het heiligdom bleef. 22 Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen
zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had gezien; hij maakte gebaren tegen



hen, maar spreken kon hij niet. 23 Toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar
huis.

24 Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabet zwanger. Ze leefde vijf maanden lang in
afzondering en zei bij zichzelf: 25 De Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit
voor mij gedaan opdat de mensen me niet langer verachten.

Acclamatie

Zingen 464:1,2,8 en 10
Uitleg en verkondiging

Zingen 816 (lied van de maand)

GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed, voorbeden en stil gebed
Onze Vader
Mededelingen

Inzamelingen
eerste rondgang: Diaconie
tweede rondgang:  Protestantse Gemeente te Leiden

Slotzang 452:1en3
Zegen

Uitleidende muziek

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de kosten van predikantsplaatsen en aanstellingen
kerkelijk werkers.

In de foyer van de kerk wordt koffie geschonken. U bent van harte welkom, voor de kinderen
is er limonade. Vandaag is de Wereldwinkel aanwezig!

Aan de dienst werd meegewerkt door:

organist: Maarten Boonstra; ouderling van dienst: Bas van Velzen
voorganger: René Venema; diaken van dienst: José van het Veld
bloemschikking: Ineke van der Keur en Riet Passchier

Verder werken elke zondag naast de koster veel mensen mee in en rondom de dienst, met de
volgende taken: de autodienst, de ontvangst in de kerkzaal, de bloemengroet, het
vermenigvuldigen van de orde van dienst, het verzorgen van het geluid en de uitzending via
internet, en het schenken van koffie na afloop van de dienst. En natuurlijk ook de activiteiten
voor de kinderen en jongeren: de kinderopvang, de kindernevendienst en de jeugdkapel!



Diensten in de komende weken
» Woensdag 6 december, kerkdienst Schouwenhove, 14.30
uur; voorganger: Jeroen Bellwinkel
* Donderdag 7 december: oecumenisch avondgebed, Lutherse Kerk, 19.30-20.00 uur;
liturg: Jorine de Klerk
e Vrijdag 8 december, kerkdienst Robijnhof, 14.30 uur;
voorganger: René¢Venema
* Zondag 10 december: tweede zondag van Advent; voorganger: René¢ Venema.

Agenda

» Maandag 4 december, inzameling oud papier, Zeemanlaan, 9.00-17.00 uur

» Dinsdag 5 december, inzameling oud papier, Zeemanlaan, 9.00-13.00 uur
 Dinsdag 5 december, vrouwenmiddag en inloop kinderen, De Wijkplaats, 13.30 uur
» Woensdag 6 december, Bijbelkring, Vredeskerk, 10.00 uur

» Woensdag 6 december, redactie kerkblad, Vredeskerk, 16.00 uur

» Woensdag 6 december, gesprekskring ouders jonge kinderen, Vergiliusstraat 13, 20.30 uur
» Donderdag 7 november, fietsenwerkplaats, De Wijkplaats, 19.00 uur

» Donderdag 7 november, theologische leeskring, Vredeskerk, 20.00 uur

« Vrijdag 8 december, Wijkplaatscafé, Topaaslaan 23, 17.00 uur

 Vrijdag 8 december, catechisatie jongvolwassenen, Vredeskerk, 20.00 uur

Oecumenische adventsvespers
in de
Evangelisch-Lutherse Kerk

Hooglandsekerkgracht 28 te Leiden

donderdag 7 december

donderdag 14 december

donderdag 21 december
19.30 - 20.00 uur

De vespers zijn een initiatief van
de Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding
de Evangelisch-Lutherse Gemeente

en de Oud-Katholieke Parochie van de HH. Fredericus en Odulfus



Kerstviering ouderen

Op vrijdag 15 december wordt in de Vredeskerk een feestelijke kerstbijeenkomst gehouden
voor mensen van 70 jaar en ouder. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn!

Het programma van de bijeenkomst is als volgt:

16.00 uur ontvangst in de foyer; koffie en iets lekkers
16.30 uur samenzang in de kerkzaal; lezing kerstevangelie
17.30 uur aan tafel; kerstverhaal

18.30 uur afsluiting

U bent van harte welkom en als u wilt kunt u een vriend of vrienden uitnodigen mee te gaan!
Het aantal deelnemers is beperkt, met het oog op de maaltijd. U wordt daarom verzocht zich
op te geven voor uiterlijk maandag 11 december. Dat kan bij:

Bea Anes, 071 5768909, 06 40587543; b.h.anes-pol@live.nl
Tiny van Zwieten, 071 5120447, 06 47282187; bzwieten@wxs.nl

De bijeenkomst wordt georganiseerd door het pastoraal beraad van De Verbinding. Kerkelijk
werker Jorine de Klerk is aanwezig. Wilt u vervoer? Neemt u dan contact op met mevrouw
Bea Anes of mevrouw Tiny van Zwieten (gegevens hierboven).

‘Licht verbindt...’

In de adventstijd gaan De Verbinding, Leiden-Zuidwest en de Regenboog naar buiten de straat
op, het winkelcentrum in. Op zaterdag 16 december staan we tussen 15 en 17 uur met een
kerstboom, veel lichtjes en een koor dat kerstliederen zingt, bij de Kopermolen voor de
Regenboog, op het Bevrijdingsplein en in het winkelcentrum Diamantplein.

We zetten een kerstboom neer en vragen de mensen hun wens op een kaartje te schrijven en in
de kerstboom te hangen bij de wensen van andere mensen. Zo hopen we een mooi versierde
boom te krijgen. In de kerstvieringen worden al die wensen meegenomen in de voorbeden.
Ook gaan we kijken of er wensen bij zijn die heel concreet om actie vragen of die we beter
kunnen doorsturen aan bij voorbeeld de gemeente.

Ook zingen verbindt en daarom nodigen we iedereen die graag zingt, uit om mee te zingen.
Op 9 december wordt er van 11.00 tot 13.00 uur in de Vredeskerk geoefend onder leiding
van Maarten Boonstra. Voor zaterdag 16 december worden drie groepen gevormd zodat op
alle drie de plaatsen op hetzelfde moment dezelfde liederen klinken.

Samen deze adventsvieringen organiseren verbindt ook: de Regenboog, de Verbinding en
Leiden-Zuidwest, alle drie geloofsgemeenschappen in de buitenwijken van Leiden. Het
verbindt ook deze kerken met de gemeenschappen waarin ze staan.

Wilt u meer weten, wilt u meezingen?
Contactpersoon De Verbinding: Astrid Krispijn,
astridkrispijn@hotmail.com; 071 514 37 00
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