
Orde van dienst op de 
negentiende zondag na Pinksteren 
30 september anno Domini 2018 

VOORBEREIDING 

Inleidend orgelspel 
J.S. Bach (1685-1750), ‘O Mensch bewein dein Sünde gross’ 

Welkom 

Lied tijdens het aansteken van de kaars: 274: 1 en 3 

Stilte, bemoediging en gebed van toenadering 
gemeente gaat staan  

ouderl.  Onze hulp is in de naam van de Heer 
allen  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
ouderl.  die trouw houdt tot in eeuwigheid 
allen  EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 

ouderl. Barmhartige God, 
 Gij die omziet naar uw volk 
 en zoekt wat verloren is geraakt, 
 Gij die bevrijdt 
 wie in duisternis gevangen zit, 
 wij komen tot U. 

allen ZIE ONS AAN ZOALS WIJ ZIJN: 
 VOL VAN ONSZELF, 
 MET DE LAST VAN HET VERLEDEN 
 OP ONZE SCHOUDERS: 
 ... gebedsstilte … 

ouderl. Vergeef ons, Heer, 
 maak ons tot uw mensen, 
 vol van genade. 
 Open ons naar U 
 en naar elkaar, 
 naar uw toekomst. 
allen AMEN 

Psalm van de zondag   78: 1 en 2 
waarna de gemeente gaat zitten 

Kyrië    gebed om ontferming 



Gloria  304 
          

DE SCHRIFT GEOPEND 

Groet 

Zondagsgebed 

Woord voor de kinderen 
waarna de kinderen naar de nevendienst gaan 

Lezing uit de Tora   Numeri 11:24-29 (HSV 2010) 
24 Mozes ging naar buiten en sprak de woorden van de HEERE tot het volk. En hij 
verzamelde zeventig mannen uit de oudsten van het volk en stelde hen op rondom de tent. 
25 Toen daalde de HEERE neer in de wolk en sprak tot hem, en Hij zonderde een deel af van 
de Geest Die op hem was, en droeg dat over op de zeventig mannen, die oudsten. En het 
gebeurde, toen de Geest op hen rustte, dat zij profeteerden, maar daarna niet meer. 

26 Twee mannen echter waren in het kamp achtergebleven. De naam van de ene was Eldad, 
en de naam van de andere Medad. De Geest rustte op hen – zij behoorden namelijk tot de 
aangeschrevenen, maar waren niet naar de tent vertrokken – en zij profeteerden in het kamp. 
27 Een jongen liep snel weg en vertelde het aan Mozes, en zei: Eldad en Medad profeteren in 
het kamp. 
28J ozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, een van zijn uitgekozen jongeren, 
antwoordde en zei: Mijn heer Mozes, belet het hun! 
29 Maar Mozes zei tegen hem: Zet u zich voor mij in? Och, waren allen van het volk van de 
HEERE maar profeten, dat de HEERE Zijn Geest over hen gaf! 
30 Daarna trok Mozes zich in het kamp terug, hij en de oudsten van Israël. 

voorganger  Woord van de Eeuwige. 
allen     WIJ DANKEN GOD! 

Antwoordpsalm  19: 3 en 6 

Lezing uit de Evangeliën Marcus 9:38-50 (NBV 2004) 
38 Johannes zei tegen hem: ‘Meester, we hebben iemand gezien die in uw naam demonen 
uitdreef en we hebben geprobeerd hem dat te beletten omdat hij zich niet bij ons wilde 
aansluiten.’ 39 Jezus zei: ‘Belet het hem niet. Want iemand die een wonder verricht in mijn 
naam kan onmogelijk het volgende moment kwaad van mij spreken. 40 Wie niet tegen ons is, 
is voor ons. 41 Ik verzeker je: wie jullie een beker water te drinken geeft omdat jullie bij 
Christus horen, die zal zeker beloond worden. 
42 Wie een van de geringen die in mij geloven van de goede weg afbrengt, zou beter af zijn 
als hij met een molensteen om zijn nek in zee gegooid werd. 43 Als je hand je op de verkeerde 
weg brengt, hak hem dan af: je kunt beter verminkt het leven binnengaan dan in het bezit van 
twee handen naar de Gehenna te moeten gaan, naar het onblusbare vuur. 45 Als je voet je op 
de verkeerde weg brengt, hak hem dan af: je kunt beter kreupel het leven binnengaan dan in 
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het bezit van twee voeten in de Gehenna geworpen worden. 47 En als je oog je op de 
verkeerde weg brengt, ruk het dan uit: je kunt beter met één oog het koninkrijk van God 
binnengaan dan in het bezit van twee ogen in de Gehenna geworpen worden, 48 waar de 
wormen blijven knagen en het vuur niet dooft. 
49 Iedereen moet met vuur gezouten worden. 50 Zout is goed! Maar als het zout zijn kracht 
verliest, hoe zullen jullie het zijn kracht dan teruggeven? Zorg dat jullie het zout in jezelf niet 
verliezen en bewaar onder elkaar de vrede.’ 

Acclamatie 

Zingen  973 

Uitleg en verkondiging 

Zingen      712 (lied van de maand) 

waarna de kinderen terugkomen uit de nevendienst 

GEBEDEN EN GAVEN 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Inzamelingen 
• eerste rondgang: Diaconie 
• tweede rondgang: Pastoraat in Leiden 
Orgelspel: Willem Vogel, bewerking over lied 489 

Slotzang        807: 1, 3 en 6 
         
Zegen 

Uitleidend orgelspel 
W. Held (1914-2015), ‘Prelude on When in our music God is glorified’  (melodie lied 973) 

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de aanstellingen van kerkelijk werkers en de kosten 
van predikantsplaatsen. In de foyer van de kerk wordt koffie geschonken. U bent van harte 
welkom; voor de kinderen is er limonade. 

Aan de dienst werd meegewerkt door: 
• organist: Henny Visscher-Roersen 
• ouderling van dienst: Marijke Ouwerkerk 
• diaken van dienst: Inge Feiken 
• voorganger: René Venema 
Verder werken elke zondag naast de koster veel mensen mee in en rondom de dienst, met de 
volgende taken: de autodienst, de ontvangst in de kerkzaal, de liturgische bloemschikking, de 
bloemengroet, het vermenigvuldigen van de orde van dienst, het verzorgen van het geluid en 
de uitzending via internet, en het schenken van koffie na afloop van de dienst. En natuurlijk 
ook de activiteiten voor de kinderen en jongeren: de kinderopvang, de kindernevendienst en 
de jeugdkapel! 
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Uitzending op internet in beeld en geluid 
De diensten in de Vredeskerk zijn rechtstreeks of achteraf te beluisteren en te bekijken op 
internet. Kijkt u op: www.deverbindingleiden.nl 
Geluidsopnamen zijn vrij toegankelijk. Om de video-weergave te bekijken, is (gratis) 
registratie nodig; u accepteert dan de algemene voorwaarden i.v.m. privacy. 
Bent u geïnteresseerd? Stuur een e-mail naar: beeldengeluiddeverbinding@gmail.com 
U krijgt dan de inloggegevens. 

Diensten in de komende weken 
• Zondag 7 oktober, 20e na Pinksteren; voorganger: Petra Barnard, emeritus predikant 
• Zondag 14 oktober, 21e na Pinksteren, ambtsdragers en vrijwilligers 

Diakenen Jan Hendrik Labots en Bas Oerlemans en ouderling Evert Wolters 
leggen het ambt neer.  
Aan een tweede ambtstermijn beginnen ouderling-kerkrentmeester Ruud Boter en 
diaken Inge Feiken; aan een derde termijn diaken Thijs van Varick. 
Jeroen Baan en Tetsje Oelen worden bevestigd  in het ambt van ouderling en Pim 
Jaspers zal als kerkenraadslid (niet-ambtsdrager) aangesteld worden. 

Agenda 
•  Maandag 1 oktober, inzameling oud papier, Zeemanlaan,    
   9.00 - 17.00 uur 
•  Dinsdag 2 oktober, inzameling oud papier, Zeemanlaan,    
   9.00 - 13.00 uur 
•  Donderdag 4 oktober, Fietsenwerkplaats, De Wijkplaats, 19.00 uur 

Avond vol Vriendschap - 17 oktober  

Op het hoekje van de Hooigracht 
En van de Nieuwen Rijn 
Daar zwoer hij dat hij zijn leven lang 
Mijn boezemvriend zou zijn. 

(Piet Paaltjes) 

Iedereen zal zijn/haar vriendschap op eigen wijze formuleren. Dat zullen we op 
woensdagavond 17 oktober in deze kerk beleven. Een verhaal van Marijke Boter uit één van 
haar boeken over Julia, verhalen van andere gemeenteleden, beoordeeld door een heuse jury. 
En tussendoor zingt Marleen Krispijn toepasselijke liederen. Dus kom: u zult er geen spijt van 
hebben.  

En als u zelf nog een verhaal over vriendschap wilt inleveren, kunt u dat vóór 3 oktober doen, 
op: j.bellwinkel@gmail.com. 

Woensdag 17 oktober 
Aanvang: 20.00 uur  

Jeroen Bellwinkel en Marijke Boter 
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Longing for Light / Verlangen naar Licht 

Vierde Leidse kerkmuziekdag 

Regenboog, 6 oktober, 10.00 - 16.30 

6 oktober 2018 is de Vierde Leidse kerkmuziekdag. Het thema voor deze dag is Longing for 
Light / Verlangen naar Licht. De deelnemers maken kennis met de enorme rijkdom en 
diversiteit van de Engelse kerkmuziek: van de unieke Engelse manier van psalmen zingen tot 
swingende gospelmuziek. 

Net als de drie voorgaande edities is de Leidse kerkmuziekdag een interactieve dag waarbij de 
deelnemers zo veel mogelijk zelf actief bezig zijn. Actief luisteren, maar vooral ook veel zelf 
zingen, met als doel de emotie van tekst en muziek beter te doorvoelen. De organisatie zoekt 
daarbij naar nieuwe wegen om kerkmuziek te beleven, wat tot een bijzonder en afwisselend 
programma leidt. 

Er is een gezamenlijk ochtend- en middagprogramma, onderbroken door drie parallelle 
workshops. De dag eindigt om 16.00 uur met een Evensong, die ook voor niet-deelnemers 
toegankelijk is. 

Van 10.00 (inloop) tot 16.30 uur. Kerkelijk Centrum De Regenboog, Watermolen 1 in Leiden.  

Meer informatie en aanmelden: www.leidsekerkmuziekdag.com 
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