Orde van de dienst op
de 4e zondag na Pinksteren
2 juli anno Domini 2017

Een dienst in samenwerking met de jeugdkapel
500 jaar Luther
‘Zeg het in je eigen woorden!’

Muziek
Dieter Falk, ‘Ein feste Burg’- A Tribute to Martin Luther

Welkom
Aansteken kaarsen van de nevendienst en de jeugdkapel; we zingen lied 216
Moment van stilte

Gebed
Zingen ‘Give me oil in my lamp’ (Youth for Christ, 41)

1 Give me oil in my lamp, keep me burning.
Give me oil in my lamp, I pray.

Give me oil in my lamp, keep me burning.
Keep me burning ’till the break of day.

Sing hosanna, sing hosanna,

sing hosanna to the King of kings!

Sing hosanna, sing hosanna,

sing hosanna to the King!

2 Give me joy in my heart, keep me praising.
Give me joy in my heart, I pray.

Give me joy in my heart, keep me praising.
Keep me praising ’till the break of day.

Sing hosanna, sing hosanna,

sing hosanna to the King of kings!

Sing hosanna, sing hosanna,

sing hosanna to the King!

3 Give me peace in my heart, keep me resting.
Give me peace in my heart, I pray.

Give me peace in my heart, keep me resting.
Keep me resting ’till the break of day.

Sing hosanna, sing hosanna,



sing hosanna to the King of kings!
Sing hosanna, sing hosanna,
sing hosanna to the King!

4 Give me love in my heart, keep me serving.
Give me love in my heart, I pray.

Give me love in my heart, keep me serving.
Keep me serving ’till the break of day.

Sing hosanna, sing hosanna,

sing hosanna to the King of kings!

Sing hosanna, sing hosanna,

sing hosanna to the King!

1 Introductie van Luther

Jeremia 7:1-11 (BGT 2014)

1-2De Heer stuurde Jeremia naar de tempel. Hij moest in de poort van de tempel gaan staan. Daar
moest hij spreken tegen de inwoners van Juda die de tempel binnenkwamen om de Heer te vereren.
Hier volgen de woorden die hij zei.

Luister allemaal!3Dit zegt God, de machtige Heer, de God van Israél: ‘Verander je leven! Dan laat
ik jullie voor altijd in dit land wonen.

4Jullie zeggen steeds: ‘Dit is de tempel van de Heer! Dit is de tempel van de Heer! Dit is de tempel
van de Heer!” Ja, jullie vertrouwen op de tempel. Maar daarmee bedriegen jullie jezelf. "Want het
komt alleen goed als jullie je leven echt veranderen.

Behandel iedereen eerlijk.°Zwakke mensen mag je niet onderdrukken. Wees goed voor
vreemdelingen, voor weduwen en voor kinderen zonder vader. Vermoord geen onschuldige mensen.
En vereer geen andere goden, want dan loopt het slecht met jullie af.

"Verander je leven! Dan zal ik jullie voor altijd laten wonen in dit land, dat ik aan jullie voorouders
gegeven heb.’

810De Heer zegt: ‘Jullie vertrouwen op de tempel. Jullie gaan naar de tempel om mij te vereren. En
daar, in mijn huis, zeggen jullie: ‘Wij zijn veilig, want God woont bij ons.’

Maar jullie bedriegen jezelf! Want intussen doen jullie allemaal slechte dingen. Jullie stelen en
moorden, en jullie gaan vreemd. Jullie houden je niet aan je beloftes. Jullie brengen offers aan de
god Bail, en jullie vereren goden die jullie vroeger niet eens kenden.

1Tk zie al jullie misdaden. En jullie komen gewoon naar mijn tempel. Is dat soms een huis voor
misdadigers?’

2 Protest

Zingen Psalm 115: 2 en 3

de kinderen gaan naar de nevendienst

3 Vader van de protestsong

Muziek ‘Meneer de president welterusten’, Boudewijn de Groot



Marcus 11:15-19 (BGT 2014)

13Jezus en de leerlingen kwamen weer in Jeruzalem. Jezus ging de tempel in. Daar zaten handelaars,
die geld wisselden en duiven verkochten. Jezus begon de handelaars en hun klanten weg te jagen.
De tafels en stoelen van de handelaars gooide hij omver. '°En hij hield iedereen tegen die met
spullen over het tempelplein liep.

17Jezus legde uit waarom hij dat deed. Hij zei: ‘In de heilige boeken staat: «Gods huis is een plaats
waar iedereen mag bidden.» Maar jullie hebben het veranderd in een huis van dieven!’

8De priesters en de wetsleraren hoorden wat Jezus zei. Ze dachten na over een plan om hem te
doden. Ze waren bang voor hem. Want het hele volk was diep onder de indruk van wat Jezus
vertelde.

19°s Avonds gingen Jezus en de leerlingen de stad weer uit.

4 Zeg het in je eigen woorden

door de jongeren
door de dominee
door wie maar wil

GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed, voorbeden en stil gebed
Onze Vader

Onze Vader in de hemel,

maak alles nieuw.

Geef uw naam aan deze wereld,
maak alles nieuw.

Breng uw koninkrijk tot leven,
maak alles nieuw.

Wees de hemel, wees de aarde,
maak alles nieuw.

Geef het brood in onze dagen,
maak alles nieuw.

En vergeef ons onze schulden,
maak alles nieuw.

Laat ook ons elkaar vergeven,
maak alles nieuw.

God verlos ons van het kwade,
maak alles nieuw.

Mededelingen

Inzamelingen
« eerste rondgang: Diaconie

« tweede rondgang: Protestantse Gemeente te Leiden

Muziek tijdens de inzameling:
U2 - ‘Pride (In the name of love)’; Black eyed peace - ‘Where is the love’

3



5 Dankwoord en uitzwaaien
Slotzang 981:1,2en5
Zegen

Muziek
Dieter Falk, ‘Ein feste Burg’ - A Tribute to Martin Luther

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het landelijk jeugdwerk van de Protestantse Kerk
Nederland.

In de foyer van de kerk wordt koffie geschonken. U bent van harte welkom, voor de kinderen is er
limonade.

Aan deze dienst werd meegewerkt door:
organist - Peter-Bram t Hoen

ouderling van dienst - Marleen Kruijt
voorganger - René Venema

diaken van dienst - Bas Oerlemans

De jongeren en de leiding van de jeugdkapel!

Verder werken elke zondag naast de koster veel mensen mee in en rondom de dienst, met de
volgende taken: de ontvangst in de kerkzaal, de liturgische bloemschikking, de bloemengroet, het
vermenigvuldigen van de orde van dienst, het verzorgen van het geluid en de uitzending via
internet, en het schenken van koffie na afloop van de dienst. En natuurlijk ook de activiteiten voor
de kinderen en jongeren: de kinderopvang, de kindernevendienst en de jeugdkapel!

Diensten in de komende weken
« Zondag 9 juli, Se na Pinksteren, voorganger: René Venema
« Zondag 16 juli, 6e na Pinksteren, voorganger: Paula Stuurman

Agenda

* Maandag 3 juli, inzameling oud papier aan de Zeemanlaan, 9.00-17.00 uur

* Dinsdag 4 juli, inzameling oud papier aan de Zeemanlaan, 9.00-13.00 uur

« Dinsdag 4 juli, dienstvoorbereiding, Vredeskerk, 19.00 uur.

« Woensdag 5 juli, afsluitende bijeenkomst van gesprekskring voor jongvolwassenen, 18.30 uur,
plaats nog te bepalen

« Donderdag 6 juli, Fietsenwerkplaats, De Wijkplaats, 19.00 uur.

« Donderdag 6 juli, voorbereiding 3e Leidse Kerkmuziekdag op 7 oktober, Vredeskerk, 19.30 uur

« Donderdag 6 juli, moderamen kerkenraad, Ter Wadding 33, 20.00 uur

o Vrijdag 7 juli, Wijkplaatscafé, 17.00 uur



Running Dinner zaterdag 16 september

Het Running Dinner is een unieke gelegenheid om mensen die je niet vanzelfsprekend tegenkomt
eens te ontmoeten, samen met hen te eten, verhalen te delen en in wisselend gezelschap een kijkje te
nemen in elkaars keuken. Ieder die van samen eten houdt, kan meedoen. Uiteraard hebben we naast
eters ook koks nodig. Trakteer uzelf op een avond vol verrassingen!

Wat is een Running Dinner?

Bij een Running Dinner eet je in kleine groepjes bij elkaar thuis de maaltijd. Een aantal mensen
stelt het huis open voor gasten; anderen zijn gast aan hun tafel.

De maaltijd bestaat uit drie gangen. Voor elke gang ga je weer naar een volgend adres, waar je
weer andere mensen aan tafel trefi. Zo kom je steeds verschillende mensen tegen en leer je elkaar
van een heel andere kant kennen.

We starten gezamenlijk in de Vredeskerk om 17.00 uur en sluiten daar ook weer af rond 20.45 uur
met een gezamenlijk dessert. Vervoer hoeft geen probleem te zijn! Verder meer informatie: stuur
een email naar runningdinner@deverbindingleiden.nl of bel met Marleen Kruijt-de Ruijter
(06-28649524) of Corine Kooreman (071- 513 2659).

Voorbereidingsgroep Running Dinner

Oproep felicitatiedienst

Wie lijkt het leuk om de felicitatiedienst te komen versterken?

Voor de Professorenwijk zijn we nog op zoek naar iemand die het leuk lijkt om maandelijks ca. 2-4
gemeenteleden van 80 jaar en ouder te bezoeken rondom hun verjaardag.

De mensen worden verrast met een kaart van De Verbinding en een klein aardigheidje dat u naar
believen kunt aanschaffen t.w.v. € 5,00 p.p.

De kaarten incl. gegevens van de jarigen en het geld voor de presentjes worden voor het eind van
iedere maand aan u gegeven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Corine Kooreman via kooremanc@gmail.com of
tel 5132659

Gratis vakantieweek voor ouderen in december 2017

Ter ere van haar 65-jarig jubileum in 2017 stelt RCN Vakantieparken 100 bungalows beschikbaar
voor een gratis midweek, van maandag 11 t/m vrijdag 15 december.

Zij organiseert dit in samenwerking met Het Vakantiebureau. Ook het nationale Ouderenfonds
ondersteunt deze actie.

Het doel van deze gratis midweek is om senioren met een kleiner wordend sociaal netwerk en/of
een smalle beurs 00k te laten genieten van een heerlijke onbezorgde vakantie. Juist in de donkere
wintermaanden, die toch al vaak lastig zijn voor deze doelgroep.

Op de bungalowparken De Faasbloem in Chaam, Het grote Bos in Doorn en de Roggeberg in
Appelscha kunnen groepen mobiele senioren kosteloos een midweek genieten van een heerlijk
verblijf incl. ontbijt, lunch, diner en diverse leuke activiteiten.

Men verblijft met een groepje van 4 senioren en een begeleider in een 6-persoons vakantiewoning
(deze is niet aangepast en sommige hebben een verdieping).

Wilt u in aanmerking komen voor deze gratis vakantie, meldt u dan aan bij Emmy Bergsma
(bergsma.em@gmail.com) of een van de diakenen. Ook kunt u zich aanmelden als u mee wilt gaan
als begeleider van een groepje senioren.
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