Orde van dienst
op de 4e zondag na Epifanie
2 februari anno Domini 2020

VOORBEREIDING
Inleidend orgelspel
Welkom

Tijdens het aansteken van de kaars zingen we:
281: 1,9en 10

Stilte, bemoediging en gebed van toenadering
gemeente gaat staan

Onze hulp is in de naam van de Heer

DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

die trouw houdt tot in eeuwigheid

EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN

ouderling Heer, onze God, (naar Dienstboek, 771)
wat zijn wij zonder U?
Onze geest heeft uw licht nodig,
onze wil uw kracht,
onze ziel uw vrede.
allen NEEM GI1J ONS LEVEN IN UW HAND
EN BEVRIJD ONS VAN ONGERECHTIGHEID.

... gebedsstilte ...
ouderling Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus,
allen OPDAT WIJ WAARLIJK UW KINDEREN MOGEN ZIJN

EN U MOGEN LIEFHEBBEN EN DIENEN
MET AL ONZE KRACHTEN. AMEN.

Psalm van de zondag  Psalm 93: 1 en 4
Kyrié gebed om ontferming

Gloria 304:1,2en3

DE SCHRIFT GEOPEND
Groet

Zondagsgebed



Woord voor de kinderen
waarna de kinderen naar de kinderkerk gaan

Lezing uit de Profeten Jesaja 29:17-24 (NBV 2004)

voorganger  Woord van de Eeuwige.
allen W1 DANKEN GOD!

Antwoordgezang 321:1,2,5,6en7
Lezing uit de Evangelién Lucas 7:18-35

(vertaling: Het evangelie van Lukas, vertaald en van aantekeningen voorzien door Huub
Oosterhuis en Alex van Heusden; 2007)

Acclamatie

Antwoordlied 534:1,2,3en4
Verkondiging

Zingen 530:1,2,3en4

De kinderen komen terug uit de kinderkerk

GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen

Inzamelingen
eerste rondgang: Werelddiaconaat: Oeganda
tweede rondgang: Protestantse Gemeente Leiden

Slotzang 992:1,2en4
Zegen

Uitleidende muziek
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de kosten van predikantsplaatsen en aanstellingen
kerkelijk werkers.

Aan de dienst van vandaag werd meegewerkt door:
Maarten Boonstra - orgel

Peter Baan - ouderling van dienst

Wim Plantenga - diaken van dienst

René Venema - voorganger



Verder werken elke zondag naast de koster veel mensen mee in en rondom de dienst, met de
volgende taken: de autodienst, de ontvangst in de kerkzaal, de liturgische bloemschikking, de
bloemengroet, het vermenigvuldigen van de orde van dienst, het verzorgen van het geluid en
de uitzending via internet, en het schenken van koffie na afloop van de dienst. En natuurlijk
ook de activiteiten voor de kinderen en jongeren: de kinderopvang, de kindernevendienst en
de jeugdkapel!

Diensten in de komende weken

« Zondag 9 februari
Septuagesima (“70e voor Pasen’), 10.00 uur
voorganger: Frank Rooze, emeritus predikant
Lezing: Exodus 1
Op deze zondag is er de puzzelactie voor het jaarproject:
‘Bouw de kerken in Syrié weer op’

« Zondag 16 februari
Sexagesima (‘60e voor Pasen’), 10.00 uur
voorganger: René Venema, predikant De Verbinding
Lezing: Exodus 2:1-10

Agenda
* Maandag 3 februari, inzameling oud papier,
Container Zeemanlaan, 9.00-17.00 uur
* Dinsdag 4 februari, inzameling oud papier,
Container Zeemanlaan, 9.00-13.00 uur
* Dinsdag 4 februari, vrouwenmiddag en inloop kinderen,
De Wijkplaats, 13.30 uur
* Dinsdag 4 februari, bijbelgesprekskring over Jozef in de Koran, o.l.v. ds Marjan
Driessen, Schouwenhove 15.00 uur
* Dinsdag 4 februari, muzikaal-liturgisch overleg,
Vredeskerk, 20.00 uur
* Woensdag 5 februari, Bijbelkring,
Vredeskerk, 10.00 uur
* Woensdag 5 februari, leiding kinderkerk,
Liviuslaan 2, 20.30 uur
* Donderdag 6 februari, fietsenwerkplaats, De Wijkplaats, 19.00 uur

Boeken- en speelgoedmarkt

Op zaterdag 15 februari is er weer een boeken- en speelgoedmarkt. De markt wordt
gehouden in de foyer van de Vredeskerk, van 10.00 tot 14.00 uur. U kunt ook gezellig blijven
lunchen: tijdens de markt zijn koffie, thee en soep verkrijgbaar.

Hebt u boeken of speelgoed om aan te bieden? Graag! Die kunt u inleveren op 10, 11, 12 of
13 februari van 18.00 tot 19.00 uur in de Vredeskerk. Als het lastig is om uw boeken of
speelgoed te komen brengen, kunnen we het ook komen halen. Voor het maken van een
afspraak kunt u bellen naar 06 20854928 of 071 5142087. Namens de organisatie van de
markt, Henk Vis.



Taizé-viering 2 februari

Vanavond om 19:00 uur wordt in de Maria Middelareskerk (Rijndijk 283) een Taize-
viering gehouden. Deze viering wordt verzorgd door de RK parochiekern Lam Gods, de
Protestantse Wijkgemeenten Leiden Zuidwest en De Verbinding.

Het thema van deze viering is VUUR, één van de serie van de vier elementen. Dit thema is
gekozen om stil te staan bij de schepping, de zorg om de aarde.

Vurig naar iets verlangen, hopen. In vuur en vlam staan: enthousiasme, passie. Vuur kan
echter ook bedreigend zijn.

Je wordt in deze viering uitgenodigd om te zoeken naar verbondenheid met God door gebed,
zingen, stilte en persoonlijke bezinning. Iedereen is welkom.

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij ouderling Theo Krispijn: (071) 514 37 00;
t.J.h.krispijn@hum.leidenuniv.nl

Meditatieve wandeling 9 februari

Op zondag 9 februari vindt is er opnieuw een meditatieve wandeling. De start is om 14.30
uur. De wandeling duurt ongeveer een uur en wordt gevolgd door een nagesprek dat eindigt
op 16.00 uur.

Deelname is gratis, maar wel graag van tevoren opgeven. Dat geldt ook voor degenen die
eerder hebben meegedaan.

Opgeven kan door een e-mail te sturen naar Paula Stuurman:

paulastuurman(@xs4all.nl.

Na aanmelding krijgt u nadere informatie toegestuurd.
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