Orde van dienst op de
23e zondag na Pinksteren
28 oktober anno Domini 2018

Verzoening is geen kunstje

VOORBEREIDING

Inleidend orgelspel
Verschillende koraalbewerkingen van ‘Ein feste Burg’
(i.v.m. de naderende Hervormingsdag 31 oktober)

Welkom
Aansteken kaars

Dawwagiem Onze Vader

Stilte, bemoediging en gebed van toenadering
gemeente gaat staan

ouderl. Onze hulp is in de naam van de Heer

allen DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

ouderl. die trouw houdt tot in eeuwigheid

allen EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN

ouderl. Hoor ons aan, Eeuwige God
Gij, die ons hart aanziet
Gij, die onze diepten peilt

alle BLIJF ONS NIET VERBORGEN

ouderl. Doe ons herleven
En maak ons weer nieuw

alle GEEF ONS UW GENADE. AMEN

Psalm van de zondag 13:1,2en3
waarna de gemeente gaat zitten

Kyrié inleiding door ouderling

Dawwagiem - kyriélied ‘The Simple Truth’

ouderling ...daarom bidden wij:
allen HEER ONTFERM U!



Gloria Lied 704
DE SCHRIFT GEOPEND

Groet

Zondagsgebed

Woord voor de kinderen
waarna de kinderen naar de nevendienst gaan

Lezing uit de Tora Leviticus 14:1-11 (NBV 2004)

De HEER zei tegen Mozes: ‘Dit zijn de voorschriften die van toepassing zijn wanneer iemand
die door huidvraat getroffen is, weer rein kan worden verklaard. Zo iemand moet naar de
priester worden gebracht, en de priester moet buiten het kamp onderzoeken of hij van zijn
huidvraat genezen is. Als dat zo is, moet de priester opdracht geven om voor degene aan wie
de reiniging moet worden voltrokken twee levende, reine vogels te halen, en cederhout,
karmozijn en majoraan. De ene vogel laat hij slachten boven een met bronwater gevulde
aarden schaal. De andere, levende vogel moet hij, net als het cederhout, het karmozijn en de
majoraan, in het bloed van de boven het bronwater geslachte vogel dopen, en met dat bloed
moet hij degene die na zijn huidvraat moet worden gereinigd zevenmaal besprenkelen.
Daarna verklaart hij hem rein. De levende vogel moet hij vrijlaten in het open veld. Degene
aan wie de reiniging wordt voltrokken, moet zijn kleren wassen, al zijn haar afscheren en zich
met water wassen. Dan is hij weer rein. Daarna mag hij in het kamp terugkeren, maar hij moet
zeven dagen buiten zijn tent blijven. Op de zevende dag moet hij opnieuw al zijn haar
afscheren, zijn hoofdhaar, zijn baard en zijn wenkbrauwen. Al zijn haar moet hij afscheren en
zijn kleren en zijn lichaam moet hij met water wassen; dan is hij weer rein. Op de achtste dag
moet hij twee jonge rammen zonder enig gebrek en een eenjarige ooi zonder enig gebrek
meenemen, en als graanoffer drie tiende efa tarwebloem vermengd met olijfolie, en een maat
olijfolie. De priester die de reiniging voltrekt, moet hem met zijn offergaven naar de ingang
van de ontmoetingstent brengen en hem daar, ten overstaan van de HEER, laten plaatsnemen.

voorganger Woord van de Eeuwige.
allen W1 DANKEN GOD!

Antwoordgezang 647

Lezing uit de Evangelién Marcus 1:40-45 (NBV 2004)

Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed; hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl
hij op zijn knieén viel: ‘Als u wilt, kunt u mij rein maken.’Jezus kreeg medelijden, stak zijn
hand uit, raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het, word rein.” En meteen verdween zijn huidvraat en
hij was rein. Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing: ‘Denk erom dat u tegen
niemand iets zegt, maar ga u aan de priester laten zien en breng het reinigingsoffer dat Mozes
heeft voorgeschreven, als getuigenis voor de mensen.” Maar toen de man vertrokken was,
ging hij overal breeduit rondvertellen wat er gebeurd was, met als gevolg dat Jezus niet langer



openlijk in een stad kon verschijnen, maar op eenzame plaatsen buiten de steden moest
blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar hem toe komen.

Acclamatie

Zingen 534
Uitleg en verkondiging
Dawwagiem  ‘Will you be there’

waarna de kinderen terugkomen uit de nevendienst

GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Inzamelingen
« eerste rondgang: Kerk in Actie: Hervormingsdag
« tweede rondgang: Protestantse Gemeente Leiden

Dawaggiem zingt: You are the new day’

Slotzang 689

Zegen

Uitleidend orgelspel
Philip Glass, Satyagraha

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de huur en het onderhoud van kerkelijke gebouwen.

In de foyer van de kerk wordt koffie geschonken. U bent van harte welkom, voor de kinderen
is er limonade.

Aan de dienst werd meegewerkt door:

« ouderling van dienst: Marijke Ouwerkerk

« voorganger: Jeroen Bellwinkel, emeritus predikant
« diaken van dienst: Emmy Bergsma

Muzikale medewerking:
« organist: Henny Visscher-Roersen
« gospelkoor Dawwagiem, o.l.v. Peter Groot



Verder werken elke zondag naast de koster veel mensen mee in en rondom de dienst, met de
volgende taken: de autodienst, de ontvangst in de kerkzaal, de liturgische bloemschikking, de
bloemengroet, het vermenigvuldigen van de orde van dienst, het verzorgen van het geluid en
de uitzending via internet, en het schenken van koffie na afloop van de dienst. En natuurlijk
ook de activiteiten voor de kinderen en jongeren: de kinderopvang, de kindernevendienst en
de jeugdkapel!

Diensten in de komende weken
« Zondag 4 november, Allerzielen, gedachtenis overledenen
voorganger: René Venema, predikant De Verbinding
met medewerking van de cantorij, 0.l.v. Maarten Boonstra
« Zondag 11 november, eerste zondag van de Voleinding, voorganger: Jos Wolthaus,
emeritus predikant

Agenda
o Maandag 29 oktober, moderamen kerkenraad,
Voltastraat 22, 20.00 uur
» Dinsdag 30 oktober, viouwenmiddag en inloop kinderen,
De Wijkplaats, 13.30 uur
» Dinsdag 30 oktober, Bijbelkring Schouwenhove, 14.30 uur,
o.l.v. ds Marjan Driessen
» Woensdag 31 oktober, Bijbelkring, Vredeskerk, 10.00 uur
» Woensdag 31 oktober, redactie kerkblad,
Vredeskerk, 16.00uur
» Woensdag 31 oktober, muzikaal-liturgisch overleg, Vredeskerk, 20.00 uur
o Donderdag 1 november, Fietsenwerkplaats,
De Wijkplaats, Topaaslaan 23, 19.00 uur



