
Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding 

Kerkdienst op zondag 28 februari 2021 

Tweede zondag van de veertigdagentijd 

VOORBEREIDING 

Orgelspel        Meditatief adagio over psalm 25 van Toon Hagen (geb. 1959) 

Welkom  

Aansteken paaskaarsen 

Stilte en bemoediging 

Lied van de zondag  Lied 25e - voorzangers: Maarten Boonstra en René Venema  

Kyrië - gebed om ontferming  

Kyriëlied   Lied 537: 1, 3 en 4 - voorzanger: Marijke Ouwerkerk 

DE SCHRIFT GEOPEND 

Gebed van de zondag  

Lezing  Evangelie naar Marcus 12:1-12 (Willibrord 2012) 
1 Hij begon in gelijkenissen tegen hen te spreken: ‘Iemand legde een wijngaard aan, zette die af met 
een omheining, groef een perskuil en bouwde er een wachttoren. Hij verpachtte hem aan 
wijnbouwers, en ging naar het buitenland. 2 Toen het er de tijd voor was, stuurde hij een slaaf naar 
de wijnbouwers om van de opbrengst van de wijngaard zijn deel in ontvangst te nemen. 3 Ze grepen 
hem vast, gaven hem een pak slaag en stuurden hem met lege handen weg. 4 Hij stuurde opnieuw 
een slaaf naar hen toe. Die sloegen ze in zijn gezicht en mishandelden ze. 5 Hij stuurde er nog een, 
en die vermoordden ze; en zo nog veel anderen, die ze afranselden of vermoordden. 6 Toen had hij 
alleen nog zijn liefste zoon. Hij stuurde hem als laatste naar hen toe met de gedachte: Mijn zoon 
zullen ze ontzien. 7 Maar die wijnbouwers zeiden tegen elkaar: “Dat is de erfgenaam. Kom, laten 
we hem doden, dan is de erfenis voor ons.” 8 Ze grepen hem vast, doodden hem en gooiden hem 
buiten de wijngaard. 9 Wat zal de eigenaar van de wijngaard nu doen? Hij zal komen en de 
wijnbouwers ter dood brengen, en de wijngaard zal hij aan anderen geven. 10 Hebt u dit 
schriftwoord niet gelezen: De steen die de bouwlieden hadden afgekeurd, die is de hoeksteen 
geworden. 11 De Heer heeft dit gedaan, het is een wonder in onze ogen.’ 
12 Ze zochten een gelegenheid om Hem te grijpen, ook al waren ze bang voor de mensen, want ze 
begrepen dat Hij met die gelijkenis op hen had gedoeld. Ze lieten Hem achter en gingen weg. 

Verkondiging 



Zang Lied 1010: 1, 2 en 3 

GEBEDEN EN GAVEN 

Werken van Barmhartigheid 2: De dorstigen laven - Missionair werk in Nederland 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Bloemengroet en collecten (zie hieronder)  
Orgelspel: Koraalvoorspel over lied 1010 van Christiaan Ingelse (geb. 1948) 

Zegen 

Orgelspel  Trio over psalm 25 van Toon Hagen (geb. 1959) 

Aan deze dienst werd meegewerkt door: 
René Venema - voorganger; Maarten Boonstra - orgel 
Peter Baan - ouderling van dienst; Wim Plantenga - diaken van dienst 
Voorzang: Marijke Ouwerkerk, Maarten Boonstra, René Venema 

Technische realisering van de uitzending op internet: 
Geluid - Jan Hendrik Labots; beeld - Jochem Labots; webmaster - Peter Baan 

Voor zondag 28 februari tot en met zaterdag 6 maart zijn de collectedoelen: 
    • 1e collecte: Het werk van diaconaal centrum De Bakkerij 
    • 2e collecte: Protestantse gemeente te Leiden 
    • 3e collecte: Kosten predikantsplaatsen en aanstellingen kerkelijk werkers 

U kunt gedurende de komende week digitaal bijdragen met de app Givt. 
Als gebruik van de app niet gaat, kunt u uw bijdrage ook overmaken naar rekening 
NL71 INGB 0678 6510 94 van de Protestantse gemeente Leiden  
o.v.v.  ‘28 februari 2021, De Verbinding’  

Wilt u reageren op de dienst? Dat kan op: www.deverbindingleiden.nl

http://www.deverbindingleiden.nl

