
 
In deze dienst wordt de basiscatechisatie 2015-2017  

afgesloten door 

Ninthe Bootsma 

Christiaan Šrámek 

Anne van Velzen 

Esther van Velzen 

De kinderen werken mee in deze dienst en  
vertellen over hun ervaringen tijdens de afgelopen jaren  

en over de excursie  naar Amsterdam, vorige week zaterdag 

VOORBEREIDING 

Inleidend orgelspel 
Twee bewerkingen van ‘Wij geloven allen in één God’ (lied 341). De eerste van Hans 
Friedrich Micheelsen (1902-1973), de tweede van Folkert Grondsma (1944-2000) 

Welkom 

Tijdens het aansteken van de kaars zingen we: 283: 1 en 2 

Stilte, bemoediging en gebed van toenadering 
gemeente gaat staan  

ouderl.  Onze hulp is in de naam van de Heer 
allen  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
ouderl.  die trouw houdt tot in eeuwigheid      
allen  EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 



ouderl.  Hoor ons aan, Eeuwige God,    (Dienstboek, blz.776-777) 
allen   HOOR NAAR ONS BIDDEN! 
ouderl.  Gij, die ons hart aanziet, 

 Gij, die onze diepten peilt, 
allen   BLIJF ONS NIET VERBORGEN! 
ouderl.  Wij herkenden U niet, 

wij zochten onszelf. 
allen   GIJ, HEER, VERGEEF ONS! 
ouderl.  Doe ons herleven 

en maak ons weer nieuw, 
allen   GEEF ONS UW GENADE! 
ouderl.  Breng ons in het reine 

met U en met elkaar. 
allen   ZEGEN ONS MET VREDE 

EN LAAT LICHTEN UW AANGEZICHT. 
AMEN. 

Psalm van de zondag   146a: 1 en 4 
             
Kyrië    inleidend gebed, waarna we zingen:  
     Psalm 4a (lied van de maand): 1, 2 en 3 
  
        
DE SCHRIFT GEOPEND 

Groet 

Zondagsgebed 

Woord voor de kinderen, waarna we zingen: 
‘De zon komt op’ (melodie lied 215) 

De zon komt op en geeft ons licht,  
Zo brengt de hemel een bericht. 
Want na het donker van de nacht 
Komt altijd weer een nieuwe dag. 

Sta op en kijk je ogen uit,  
Voel zachte warmte op je huid. 
God ziet waar jij je best voor doet 
En wat verkeerd was maakt Hij goed. 

O, God, wilt U ons helpen om 
Te stralen als de ochtend-zon? 
Dan schijnt het deze wereld in: 
Het morgenlicht van het begin. 

waarna de kinderen naar de nevendienst gaan 
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Lezing uit de Tora  Deuteronomium 5:32; 6:4-5 (BGT 2014) 
32 Mozes zei tegen de Israëlieten: ‘Jullie moeten je heel precies houden aan de regels van de 
Heer. 33 Doe altijd wat de Heer van je vraagt. Dan zul je in leven blijven. En dan zal het goed 
met jullie gaan. Dan zullen jullie lang blijven wonen in het land dat jullie van de Heer krijgen. 
(…) 
4 Mozes zei verder: ‘Volk van Israël, luister goed. De Heer, onze God, is de enige God! 5 
Houd van hem met je hele hart, met je hele ziel, en met al je kracht. 
6 Vandaag zal ik jullie de regels van de Heer geven. Onthoud ze goed, vergeet ze niet! 7 Zorg 
ervoor dat jullie kinderen ze goed leren. Blijf ze herhalen, thuis en onderweg, als je naar bed 
gaat en als je weer opstaat. 

voorganger   Woord van de Eeuwige. 
allen     WIJ DANKEN GOD! 

Antwoordgezang    542 

Lezing uit de Evangeliën Matteüs 7:12 (NBV 2004) 
12 Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart 
van de Wet en de Profeten. 

Acclamatie 

Uitleg en verkondiging 

In de Talmoed staat het volgende verhaaltje: 
Er kwam eens een ongelovige bij Sjammai en zei tot hem: ‘Ik zal me bekeren, maar dan moet 
je mij wel de hele Tora leren in de tijd dat ik op één been kan staan.’  Hij joeg hem weg met de 
meetlat die hij in zijn hand had. 
Toen de man bij Hillel kwam, zei die tegen hem: ‘Wat jij akelig vindt, moet je ook een ander 
niet doen. Dat is de hele Tora, de rest is commentaar daarbij. Ga en leer.’ 

(Babylonische Talmoed; tractaat Sjabbat, 31a) 

Zingen  826 
De kinderen komen terug uit de nevendienst.Afsluiting basiscatechisatie 

Korte presentaties, met aandacht voor: 

* Maarten Luther 
* De islam en het bezoek aan de moskee 
* Het bezoek aan De Bakkerij en diaconaat 
* Het bezoek aan het Bijbels Museum en het Joods Historisch Museum en in 

Amsterdam. 

Aanbieding certificaat en geschenk. 
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GEBEDEN EN GAVEN 

Dankgebed, voorbeden en stil gebed, met acclamatie 

Onze Vader  

Mededelingen 

Inzamelingen 
• eerste rondgang: Mensen in de knel 
Vandaag vragen we uw aandacht voor het werk van de Pauluskerk in Rotterdam, een 
diaconaal centrum voor mensen in de knel. Verslaafden, mensen zonder papieren en daklozen 
kunnen hier terecht voor tijdelijke opvang. Mensen ontmoeten elkaar, schuiven aan voor een 
maaltijd en maken gebruik van het spreekuur van de predikant, arts of maatschappelijk 
werker. Doel van de Pauluskerk is om mensen in de knel via praktische handvatten nieuwe 
perspectief te bieden en hen te helpen via het versterken van hun levenskracht weer mee te 
draaien in de maatschappij. Kerk in Actie steunt het werk van de Pauluskerk van harte. Helpt 
u mee? Zodat mensen in de knel een dak boven hun hoofd hebben en kunnen bouwen aan hun 
toekomst. 

• tweede rondgang: Pastoraat in Leiden 

Slotzang      823: 1, 2 en 4 

Zegen 

Uitleidend orgelspel 
Praeludium und Fuge in B-Dur (BWV560) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de kosten van predikantsplaatsen en aanstellingen 
kerkelijk werkers.  

In de foyer van de kerk wordt koffie geschonken. U bent van harte welkom; voor de kinderen 
is er limonade. 

Aan de dienst werd meegewerkt door: 
• ouderling van dienst: Marieke Boter 
• organist: Peter-Bram ’t Hoen 
• diaken van dienst: José van het Veld 
• voorganger: René Venema 
En de leiding van de basiscatechisatie: Petra Bos, Marieke Boter, Gerdien Hoekerswever, 
Alfred Robbers en Dirk Zwitser. 

Verder werken elke zondag naast de koster veel mensen mee in en rondom de dienst, met de 
volgende taken: de ontvangst in de kerkzaal, de liturgische bloemschikking, de bloemengroet, 
het vermenigvuldigen van de orde van dienst, het verzorgen van het geluid en de uitzending 
via internet, en het schenken van koffie na afloop van de dienst. En natuurlijk ook de 
activiteiten voor de kinderen en jongeren: de kinderopvang, de kindernevendienst en de 
jeugdkapel! 
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Diensten in de komende weken 
• Zondag 2 april, vijfde zondag van de veertigdagentijd. Voorganger: Jos Wolthaus, emeritus 

predikant 
• Zondag 9 april, zesde zondag in de veertigdagentijd, Palmpasen. Feestelijke intocht 

kinderen met Palmpaasstokken. Voorganger: René Venema. 

Paaskaarsen 
In de dienst op paasavond wordt de nieuwe paaskaars de kerk binnengedragen. Wilt u ook 
thuis een paaskaars branden? In de foyer ligt na afloop van de dienst een lijst om te bestellen. 
U kunt een model kiezen en intekenen. 

Agenda 

• Dinsdag 28 maart, pastoraal beraad, Vredeskerk, 20.00 uur 

• Woensdag 29 maart, commissie 3e Leidse Kerkmuziekdag, Vredeskerk, 19.00 uur. 

• Woensdag 29 maart, leerhuis door Ina van den Berg: ‘Luther en de verbeelding van het 
Laatste Avondmaal in de beeldende kunst (zie hieronder), Vredeskerk, 20.00 uur 

• Woensdag 29 maart, gemeentemaaltijd De Wijkplaats (zie hieronder); 18.00 uur 

• Donderdag 30 maart, Fietsenspreekuur, De Wijkplaats, 19.00 uur 

• Vrijdag 31 maart, Wijkplaats-café, 17.00 uur 

• Zondag 2 april: inzameling voor de Voedselbank! 

Gemeentemaaltijden
Dit jaar houden we voor het eerst als geloofsgemeenschap De Verbinding met elkaar de 
gemeentemaaltijden. We hebben gelukkig weer gemeenteleden gevonden (‘oude’ en ‘nieuwe’) 
die bereid zijn om in de veertigdagentijd iedere woensdag een eenvoudige, maar heerlijke 
maaltijd te koken. De maaltijden vinden plaats op 8, 15, 22, 29 maart en 5 en 12 april.  Alle 
woensdagen vindt dit plaats in de Wijkplaats, op 22 maart na. Dan is de maaltijd in de 
Vredeskerk. Vanaf 17.45 uur bent u van harte welkom en om 18.00 uur beginnen we de 
maaltijd met een liturgisch moment. Naast de gezelligheid die het samen eten geeft, eten we 
ook voor een goed doel. De maaltijd kost € 6,50, waarvan een deel is voor het ‘Blijf van mijn 
lijf huis’, een opvang voor vrouwen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld in 
Leiden. 
Voor de maaltijden kunt u zich na de dienst opgeven bij Henk Middelkoop of Sam Anes. Ook 
bestaat de mogelijkheid om u telefonisch of per mail aan te melden bij Sam Anes 
(sj.anes@casema.nl) of Henk Middelkoop, 071-5723601 

Open podium 
Vanmiddag vindt het jaarlijkse Open Podium plaats. Buurtgenoten treden voor u op met een 
gevarieerd muziekprogramma: van klassiek tot pop, van gospel tot wereldmuziek. Er doen dit 
jaar maar liefst vier koren mee: het Oost-Europa koor, gospelrock formatie Dawwagiem, en 
het kids- en het volwassenenkoor van het Zanghuis. Daarnaast worden er veel verschillende 
instrumenten bespeeld: cello, piano, fagot, blokfluit, klarinet en viool.   
De deelnemers spelen het liefst voor een groot en enthousiast publiek. Dus komt allen! 
Aanvang: 15.00 uur (zaal open 14.45 uur) 
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Einde: rond 17.00 uur 
Presentatie: Caroline van Oyen 
Toegang: gratis (collecte na afloop) 
Van ‘Laatste Avondmaal’ tot ‘Maaltijd van de Heer’: 
over de invloed van Luther op de afbeeldingen van het Laatste Avondmaal 

In de geschiedenis van de beeldende kunst over het Laatste Avondmaal kunnen we zien hoe 
geloofsopvattingen veranderen: de beleving in de Vroege Kerk die zo anders is dan de 
Middeleeuwse sacramentsopvatting, de invloed van Luther, en vragen van kunstenaars in de 
20e eeuw. Het wordt een avond waarop u in het kijken naar kunst ervaart dat er meer te zien is 
dan wat Da Vinci ons heeft nagelaten. 

Presentatie door Ina van den Bergh 
Woensdag 29 maart 
Vredeskerk, 20.00 - 22.00 uur 

Paasontbijt 
Op eerste Paasdag, zondag 16 april, bent u om 8.30 uur welkom om deel te nemen aan het 
Paasontbijt. U verzorgt uw eigen vervoer; wij verzorgen een fijn gedekte tafel! 
Natuurlijk willen we wijs inkopen en dus vragen we u om onderstaand strookje in te vullen en 
in de doos in de foyer te doen (daar ligt ook een pen).  
Opgeven kan tot met zondag 9 april, Palmpasen.  U mag ook bellen/mailen naar Jan Hendrik 
Labots : 071 5142998/ stobal@live.nl 

 
Ik …………………………………………… 

kom naar het Paasontbijt en neem als gast mee: 

………………………………………………
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