Orde van dienst op
de vijfde zondag na Pinksteren
24 juni

anno Domini 2018
VOORBEREIDING
Inleidend orgelspel
Koraaltrio over lied 837, ‘ledereen zoekt U, jong en oud’ van M. Riessen
Welkom

Tijdens het aansteken van de kaars zingen we: 216

Stilte, bemoediging en gebed van toenadering
Zgemeente gaat staan

ouderling Onze hulp is in de naam van de Heer

allen DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

ouderling die trouw houdt tot in eeuwigheid

allen EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN
ouderling Heer, geef richting aan ons hart,

dat wij ons laten leiden
waar gij in uw ontferming
ons de weg wijst.

Maak ons los, God,

van al wat ons in de ban houdt

en op dwaalsporen brengt.

Doe ons opstaan uit onze traagheid en vertwijfeling,
opdat wij vervuld van Uw Geest

een nieuwe toekomst tegemoet gaan.
allen AMEN

Psalm van de zondag  27:1en3
waarna de gemeente gaat zitten
Kyrié gebed om ontferming

Gloria 652

DE SCHRIFT GEOPEND
Groet

Zondagsgebed



Woord voor de kinderen

Lezing uit de Tora Genesis 7:6-8:5 (NBV 2004)

6 Noach was zeshonderd jaar toen de zondvloed kwam, een watermassa die de aarde
overspoelde. 7 Om aan het water te ontkomen ging Noach de ark in, samen met zijn zonen,
zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen. 8 Van de reine en de onreine dieren, van de vogels
en van alles wat op de aardbodem rondkruipt, 9 kwamen er telkens twee bij Noach in de ark,
een mannetje en een wijfje, in overeenstemming met wat God hem had opgedragen. 10 Toen
de zeven dagen voorbij waren, kwam het water van de vloed over de aarde. 11 In het
zeshonderdste jaar van Noachs leven, op de zeventiende dag van de tweede maand, braken
alle bronnen van de machtige oervloed open en werden de sluizen van de hemel opengezet. 12
Veertig dagen en veertig nachten lang zou het op de aarde stortregenen. 13 Diezelfde dag
gingen Noach, zijn zonen Sem, Cham en Jafet, zijn vrouw en de drie vrouwen van zijn zonen
de ark in, 14 samen met alle soorten wilde dieren, vee en kruipende dieren, en ook met alle
soorten vogels en wat er verder maar vleugels heeft. 15 Van alle wezens waarin levensadem
was, kwamen er telkens twee bij Noach in de ark: 16 er kwamen van alle dieren een mannetje
en een wijfje, in overeenstemming met wat God hem had opgedragen. Toen sloot de HEER de
deur achter hem.

17 De vloed overstroomde de aarde veertig dagen lang. Het water steeg en de ark werd
opgetild, zodat hij van de aarde loskwam. 18 Het water op aarde nam steeds maar toe, hoger
en hoger steeg het, en de ark dreef op het water. 19 Het water bleef voortdurend toenemen,
zelfs de hoogste bergen kwamen onder te staan. 20 Tot vijftien el daarboven reikte het water,
de bergen stonden helemaal onder. 21 Alles wat op aarde leefde kwam om, alles wat er
rondwemelde: vogels, vee, wilde dieren, en ook alle mensen. 22 Alles wat op het land leefde
en ademde vond de dood. 23 Alles wat op aarde bestond werd weggevaagd: de mensen, het
vee, de kruipende dieren en de vogels, ze werden van de aarde weggevaagd. Alleen Noach
bleef over, met alles wat bij hem in de ark was. 24 Honderdvijftig dagen lang was de aarde
helemaal met water bedekt.

8:1 Toen dacht God weer aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op
zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afham. 2 De
bronnen van de oervloed en de sluizen van de hemel werden gesloten, zodat het ophield met
regenen. 3 Geleidelijk vloeide het water weg van de aarde; na honderdvijftig dagen begon het
te zakken. 4 Op de zeventiende dag van de zevende maand liep de ark vast op het
Araratgebergte. 5 Het water zakte voortdurend verder, en op de eerste dag van de tiende
maand werden de toppen van de bergen zichtbaar.

voorganger Woord van de Eeuwige.
allen W1J DANKEN GOD!

Antwoordgezang 356:1,2en7

Lezing uit de Evangelién Marcus 4:35-41 (NBV 2004)

35 Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen: ‘Laten we het
meer oversteken.” 36 Ze stuurden de menigte weg en namen hem mee in de boot waarin hij al
zat, en voeren samen met de andere boten het meer op. 37 Er stak een hevige storm op en de
golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. 38 Maar hij lag achter in de
boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden: ‘Meester, kan het u niet



schelen dat we vergaan?’ 39 Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe
en zei tegen het meer: ‘Zwijg! Wees stil!” De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot
rust. 40 Hij zei tegen hen: ‘“Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds
niet?’ 41 Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: ‘Wie is hij toch, dat
zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen?’

Acclamatie

Zingen 107: 12 en 13
Uitleg en verkondiging

Zingen 603

De kinderen komen terug uit de nevendienst.

GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed, voorbeden en stil gebed, Onze Vader
Mededelingen

Inzamelingen
« eerste rondgang: Diaconie
« tweede rondgang: Protestantse Gemeente Leiden

Slotzang 943:1,2,3en5
Zegen
Uitleidend orgelspel Fuga BWV 576 van J.S. Bach

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de de kosten van predikantsplaatsen en aanstellingen
kerkelijk werkers. In de foyer van de kerk wordt koffie geschonken. U bent van harte welkom;
voor de kinderen is er limonade.

Aan de dienst werd meegewerkt door:

« organist: Henk Walvaart

 voorganger: ds Bert Boter, Voorschoten

« ouderling van dienst: Marijke Ouwerkerk
« diaken van dienst: José van het Veld

Verder werken elke zondag naast de koster veel mensen mee in en rondom de dienst, met de
volgende taken: de ontvangst in de kerkzaal, de liturgische bloemschikking, de bloemengroet,
het vermenigvuldigen van de orde van dienst, het verzorgen van het geluid en de uitzending
via internet, en het schenken van koffie na afloop van de dienst. En natuurlijk ook de
activiteiten voor de kinderen en jongeren: de kinderopvang, de kindernevendienst en de
jeugdkapel!



Diensten in de komende weken

« Zondag 1 juli, voorganger: ds Ren¢ Venema, predikant De Verbinding

« Zondag 8 juli, jeugddienst, i.s.m. de jeugdkapel en gospelkoor Dawwagiem o.l.v. Peter
Groot.

Agenda

« Dinsdag 26 juni, vrouwenmiddag en inloop kinderen, De Wijkplaats, 13.30 uur

« Woensdag 27 juni, gesprekskring Roomburg, Neptunuskade 247, 9.30 uur

« Woensdag 27 juni, gesprekskring ouders jonge kinderen, afsluiting samen met de kinderen!
« Donderdag 28 juni, Fietsenwerkplaats, De Wijkplaats, 19.00 uur

« Zaterdag 30 juni, festival Songs of Freedom, Hooglandse Kerk., 13.00 uur.

« Zondag 1 juli: inzameling voor de Voedselbank. Foyer Vredeskerk, 9.30-12.30 uur/

Running Dinner 15 september - opgave mogelijk

Vanaf vandaag kunt u zich weer opgeven voor het Running Dinner dat plaats zal vinden op
zaterdag 15 september. We starten gezamenlijk in de foyer van de kerk en daarna gaat u in
kleine groepjes bij iemand thuis een voor- of hoofdgerecht eten. Voor het toetje komen we
allemaal weer bij elkaar in de foyer.

Het Running Dinner is de afgelopen twee jaar met enthousiasme ontvangen en we hopen weer
op een flink aantal aanmeldingen. Dus aarzelt u niet om u via de website, of via het formulier
in de kerk of in de wijkplaats op te geven. Dan gaan wij, Corine Kooreman, Inge Feiken en
Willeke van Heijningen weer een paar avonden flink puzzelen om iedereen een gezellige
avond te bezorgen. Opgave kan t/m uiterlijk 1 september.

Kerkdienst ook te bekijken op internet !

Na enkele maanden voorbereiding is het dan zover: de kerkdiensten van de Protestantse
geloofsgemeenschap De Verbinding volgen via internet. Niet alleen met geluid, maar ook in
beeld!

Per 25 mei 2018 moet er in de landen van de Europese Unie worden voldaan worden aan
verscherpte privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Daarom heeft
de kerkenraad besloten het beeldmateriaal niet geheel vrij te geven. Om toegang tot de
uitzendingen te krijgen moet u inloggen met een inlogcode en een wachtwoord. U accepteert
daarmee de algemene voorwaarden (die alleen bekijken in huiselijke kring toestaan; voor
delen of verspreiden dient altijd vooraf toestemming gevraagd te worden).

We zijn blij dat de nieuwe installatie in de kerk het mogelijk maakt om op afstand betrokken
te zijn bij de vieringen of de kerkdiensten later nog eens terug te zien!

Bent u geinteresseerd?
Stuur een e-mail naar: beeldengeluiddeverbinding@gmail.com

U krijgt dan de inloggegevens en een handleiding per e-mail teruggestuurd.
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