Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding
Orde van dienst

op de 23e zondag na Pinksteren
23 oktober anno Domini 2016

VOORBEREIDING
Inleidend orgelspel
Welkom

Tijdens het aansteken van de kaars zingen we: ‘Elke morgen gaat de zon weer op’ (Zingend
Geloven VII/23)

Stilte, bemoediging en gebed van toenadering
gemeente gaat staan

ouderl. Onze hulp is in de naam van de Heer

allen DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

ouderl. die trouw houdt tot in eeuwigheid

allen EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN
ouderl. Barmhartige God,

Gij die omziet naar uw volk

en zoekt wat verloren is geraakt,
Gij die bevrijdt

wie in duisternis gevangen zit,
wij komen tot U.

allen Zie ons aan zoals wij zijn:
vol van onszelf,
met de last van het verleden
op onze schouders:

... gebedsstilte ...
ouderl. Vergeef ons, Heer,
maak ons tot uw mensen,
vol van genade.
Open ons naar U
en naar elkaar,
naar uw toekomst.
allen AMEN



Psalm van de zondag 82 waarna de gemeente gaat zitten

Kyrié

Gloria

ouderl. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen.

allen AMEN

Glorialied: 67a - ‘Heel de aarde’

DE SCHRIFT GEOPEND
Groet

Zondagsgebed

Woord voor de kinderen

Lezing uit de Tora Genesis 39:1-20 (vertaling: BGT 2014)

1 Jozef was naar Egypte gebracht. Daar hadden de handelaars hem verkocht aan een Egyptenaar
die Potifar heette. Potifar had de leiding over de lijfwacht van de farao. 2 De Heer hielp Jozef,
zodat het goed met hem ging. Hij mocht in het huis van Potifar werken.

3 Potifar begreep dat de Heer Jozef hielp. Want alles wat Jozef deed, ging goed. 4 Daarom had hij
vertrouwen in Jozef. Jozef werd zijn persoonlijke dienaar. Potifar gaf hem ook de leiding over alles
wat er in zijn huis gebeurde. Jozef zorgde voor al zijn bezittingen.

5 Vanaf die tijd ging het goed met al het bezit van Potifar, in zijn huis en op het land. Daar zorgde
de Heer voor, omdat Jozef bij Potifar in dienst was. 6 Potifar liet alles aan Jozef over. Hij bepaalde
zelf alleen nog maar wat hij elke dag wilde eten. Verder hoefde hij nergens meer aan te denken.

Jozef was heel knap en hij zag er goed uit.7 De vrouw van Potifar wilde met Jozef naar bed. Ze zei:
‘Kom bij me liggen.’

8 Maar Jozef wilde niet. Hij zei tegen haar: ‘Mijn meester bemoeit zich hier in huis nergens mee.
Hij laat mij overal voor zorgen. 9 Er is hier niemand die zo belangrijk is als ik. Alles heeft mijn
meester mij gegeven. Behalve u, want u bent zijn vrouw. Wat u vraagt, kan ik niet doen. Want dan
zou ik iets doen wat God verschrikkelijk vindt.’

10 Elke dag vroeg ze weer of Jozef met haar naar bed wilde. Maar hij deed het niet.

11 Op een dag was Jozef in huis aan het werk. Er was verder niemand. 12 Toen pakte de vrouw van
Potifar Jozef bij zijn kleren en zei: ‘Kom hier, kom bij me liggen!” Maar Jozef rukte zich los en
vluchtte naar buiten. Zijn jas bleef achter bij de vrouw van Potifar.

13 De vrouw zag dat Jozef zijn jas had laten liggen, en ze begreep dat hij gevlucht was. 14 Ze riep
haar dienaren en zei: ‘Mijn man heeft die Hebreeér in huis gehaald. En kijk nou hoe die ons
beledigt! Hij kwam bij me en wilde met me naar bed! Maar ik begon hard te roepen. 15 Toen liet
hij zijn jas liggen en vluchtte naar buiten.’



16 Ze liet de jas van Jozef naast zich liggen totdat haar man thuiskwam. 17 Toen vertelde ze hem
hetzelfde verhaal: ‘Die Hebreeuwse slaaf van je is bij mij geweest. Hij heeft me beledigd. Hij wilde
met me naar bed! 18 Maar ik begon hard te roepen. Toen liet hij zijn jas liggen en vluchtte naar
buiten.’

19 Toen Potifar het verhaal van zijn vrouw hoorde, werd hij woedend. 20 Hij liet Jozef oppakken
en naar de gevangenis van de farao brengen.

voorganger Woord van de Eeuwige.
allen W1 DANKEN GOD!

Antwoordgezang 843

Lezing uit de Evangelién Lucas 18:9-14 (vertaling: BGT 2014)

9 Jezus gaf nog een voorbeeld. Dat was bedoeld voor mensen die zichzelf beter vinden dan
anderen. 10 Jezus zei: ‘Een farizeeér en een tollenaar gingen naar de tempel om te bidden. 11 De
farizeeér stond trots rechtop. En hij begon te bidden: ‘God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere
mensen. Want die zijn oneerlijk, ze stelen en ze gaan vreemd. En ik dank u dat ik niet ben zoals die
tollenaar daar. 12 Ik betaal belasting aan de tempel over al mijn bezit. En ik vast twee keer per
week om u te eren.’ 13 Intussen stond de tollenaar helemaal achter in de tempel. Hij durfde zelfs
niet omhoog te kijken. Hij huilde en zei: ‘God, ik ben een slecht mens. Heb medelijden met mij.’

14 Luister naar mijn woorden: Toen de twee mannen naar huis gingen, was de tollenaar bevrijd van
zijn schuld. Maar de farizeeér niet. Want God zal iedereen die zichzelf geweldig vindt, onbelangrijk
maken. En juist mensen die zichzelf niets waard vinden, die zal God belangrijk maken.’

Acclamatie

Zingen 538
Uitleg en verkondiging
Zingen 1001

GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen

Inzamelingen

eerste inzameling: Diaconie

tweede inzameling: Protestantse Gemeente Leiden

Slotzang 528 gemeente gaat staan

Zegen

Uitleidend orgelspel



Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de huur en het onderhoud van kerkelijke gebouwen.

In de foyer van de kerk wordt koffie geschonken. U bent van harte welkom; voor de kinderen is er
limonade.

Aan deze dienst werd meegewerkt door:

Maarten Boonstra - orgel

Liesbeth Havenaar-van Buijsen - ouderling van dienst
Ton Snepvangers - voorganger

José van het Veld - diaken van dienst

Diensten komende weken

o Zondag 30 oktober, zondag voor Allerzielen, gedachtenis van overledenen. Voorgangers:
kerkelijk werker Jorine de Klerk en dominee René Venema; m.m.v. Cantorij Vredeskerk o.1.v.
Maarten Boonstra; organist: Peter-Bram ’t Hoen.

e Zondag 6 november; voorganger: Paula Stuurman, theoloog en pastor

Agenda

- Dinsdag 25 oktober, pastoraal beraad, Vredeskerk, 20.00 uur

« Woensdag 26 oktober, commissie communicatie: redactie kerkblad; Vredeskerk, 14.00 uur

« Woensdag 26 oktober, basiscatechisatie: Vredeskerk, 19.15 uur

« Woensdag 26 oktober, muzikaal-liturgisch overleg, Vredeskerk, 20.00 uur

« Vrijdag 28 oktober, liturgisch moment ‘vieren om de tafel’, Schouwenhove, 14.30 uur, o.1.v.
Jorine de Klerk, kerkelijk werker

« Vrijdag 28 oktober, Wijkplaats-café, 17.00 uur

« Vrijdag 28 oktober, gesprekskring jongvolwassenen, Vredeskerk, 20.30 uur

Tweede Leidse Kerkmuziekdag met ‘Magnificat’
Zaterdag S november 2016

Op 5 november staat de Tweede Leidse Kerkmuziekdag geheel in het teken van het ‘Magnificat’,
de prachtige lofzang van Maria nadat ze te horen had gekregen dat zij uitverkoren was om Jezus ter
wereld te brengen. Het is een lied van dankbaarheid en verwondering, maar ook van hoop en
vertrouwen.

In kerkelijk centrum De Regenboog gaan deelnemers de hele dag aan de slag met het Magnificat:
luisteren naar uitleg over de tekst en naar diverse uitvoeringen van het Magnificat. Ook zelf zingen
is een belangrijk onderdeel van de dag.

Ochtend

« 10.00 uur ontspannen start met koffie drinken

+ Een lezing door kerkmusicus Wim Kloppenburg met achtergronden over het Magnificat, zorgt
voor de juiste intentie om te gaan luisteren en zingen.

« De Cantorij van de Vredeskerk zingt diverse Magnificats in wissel- en samenzang met de
deelnemers.



Middag

Workshop ‘Magnificats door de eeuwen heen’

In scratch-vorm instuderen van het Magnificat van Vaughan Williams.

COV Con Amore zingt delen uit het Magnificat van Johann Sebastian Bach.

Afsluiting met een vesper (eindigend ca. 16.30 uur). Tijdens de vesper brengen de deelnemers
het ingestudeerde Magnificat ten gehore.

Opgave: email naar vredeskerkmuziek@gmail.com, of direct bij Maarten Boonstra of Peter-
Bram ’t Hoen

Kosten: gratis! Een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd.

Plaats: Regenboog, Watermolen 1, Leiden

Tijd: 10.00 - 16.30 uur


mailto:vredeskerkmuziek@gmail.com

