
     
     
     
    

VOORBEREIDING 

Inleidend orgelspel 
Ciaconna van Johann Jakob de Neufville (1684-1712) 

binnenkomst ambtsdragers 

Welkom 

De kaars voor de nevendienst wordt aangestoken 

We zingen lied 280: 1, 4 en 5 

Stilte, bemoediging en gebed van toenadering     
gemeente gaat staan 

ouderling    Onze hulp is in de naam van de Heer 
allen           DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
ouderling     die trouw houdt tot in eeuwigheid 
allen            EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 

ouderl. Heer, onze God,         Dienstboek, 771 
wat zijn wij zonder U? 
Onze geest heeft uw licht nodig, 
onze wil uw kracht, 
onze ziel uw vrede. 

allen NEEM GIJ ONS LEVEN IN UW HAND 
EN REINIG ONS VAN ONGERECHTIGHEID.    

ouderl. Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus, 
allen OPDAT WIJ WAARLIJK UW KINDEREN MOGEN ZIJN 

EN U MOGEN LIEFHEBBEN EN DIENEN 
MET AL ONZE KRACHTEN. AMEN.	

Psalm van de zondag 100: 1, 3 en 4 

Kyrië gebed om ontferming 

Gloria  Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest 
zoals het was in het begin en nu en altijd 
en in de eeuwen der eeuwen. AMEN. 

glorialied - 868: 1 en 2 

Orde van de dienst op  
de 11e zondag na Pinksteren 

20 augustus anno Domini 2017 



DE SCHRIFT GEOPEND 

Groet  

Zondagsgebed     

Woord voor de kinderen 

waarna de kinderen naar de nevendienst gaan
  
Lezing uit de Profeten    Jeremia 29:4-14 (NBV 2004)     
4‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de ballingen die hij 
vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren: 5Bouw huizen en ga daarin wonen, leg tuinen 
aan en eet van de opbrengst, 6ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters, zoek vrouwen 
voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in 
aantal toenemen, niet afnemen. 7Bid tot de HEER voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd 
heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. 

8Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël: Laat je niet misleiden door je 
profeten en waarzeggers. Hecht geen geloof aan hun dromen; ze dromen slechts wat jullie 
wensen. 9Wat ze jullie in mijn naam profeteren zijn leugens. Ik heb hen niet gezonden – 
spreekt de HEER. 

10Dit zegt de HEER: Als er in Babel zeventig jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie omzien. Dan 
zal ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. 11Mijn plan 
met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik 
zal je een hoopvolle toekomst geven. 12Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal 
naar jullie luisteren. 13Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart 
en ziel zoeken. 14Ik zal me door jullie laten vinden – spreekt de HEER – en ik zal in je lot een 
keer brengen. Ik zal jullie samenbrengen uit alle volken en plaatsen waarheen ik je verbannen 
heb – spreekt de HEER – en je laten terugkeren naar Jeruzalem, waaruit ik je heb laten 
wegvoeren. 

voorganger  Woord van de Eeuwige. 
allen      WIJ DANKEN GOD! 

Antwoordpsalm    68: 7 en 9 

Lezing uit de Evangeliën  Lucas 19:41-48 (NBV 2004) 
41Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen over het lot van de stad. 42Hij 
zei: ‘Had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen! Maar dat blijft voor je 
verborgen, ook nu. 43Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je 
oprichten, je omsingelen en je van alle kanten insluiten. 44Ze zullen je met de grond 
gelijkmaken en je kinderen verdelgen, en ze zullen geen steen op de andere laten, omdat je de 
tijd van Gods ontferming niet hebt herkend.’ 
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45Hij ging naar de tempel, waar hij de handelaars begon weg te jagen, 46terwijl hij hun 
toevoegde: ‘Er staat geschreven: “Mijn huis moet een huis van gebed zijn,” maar jullie 
hebben er een rovershol van gemaakt!’ 47Dagelijks gaf hij onderricht in de tempel. De 
hogepriesters, de schriftgeleerden en de leiders van het volk wilden hem uit de weg ruimen, 
48maar ze wisten niet hoe ze dat moesten doen, want het hele volk hing aan zijn lippen. 

Acclamatie 

Verkondiging        

Zondagslied   175 
De kinderen komen terug uit de nevendienst 

GEBEDEN EN GAVEN 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Mededelingen 

Inzamelingen 
• eerste rondgang: Diaconie 

• tweede rondgang: Protestantse Gemeente te Leiden 

Slotzang       823: 1, 4 en 5 

Zegen 

Uitleidend orgelspel     

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de huur en het onderhoud van kerkelijke gebouwen.  

In de foyer van de kerk wordt koffie geschonken. U bent van harte welkom; voor de kinderen 
is er limonade. 

Aan deze dienst werd meegewerkt door: 
organist - Peter-Bram ’t Hoen 
ouderling van dienst - Marijke Ouwerkerk 
voorganger - René Venema 
diaken van dienst - Bas Oerlemans 

Verder werken elke zondag naast de koster veel mensen mee in en rondom de dienst, met de 
volgende taken: de ontvangst in de kerkzaal, de liturgische bloemschikking, de bloemengroet, 
het vermenigvuldigen van de orde van dienst, het verzorgen van het geluid en de uitzending 
via internet, en het schenken van koffie na afloop van de dienst. En natuurlijk ook de 
activiteiten voor de kinderen en jongeren: de kinderopvang, de kindernevendienst en de 
jeugdkapel! 
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Diensten in de komende weken 
• Zondag 27 augustus, 12e na Pinksteren; dienst van Schrift en Tafel; voorganger: René 

Venema, predikant De Verbinding. 
• Zondag 3 september, 13e na Pinksteren, voorganger: Peter Baan, theoloog. 

Agenda 
• Dinsdag 22 augustus, vrouwenmiddag en inloop kinderen, De Wijkplaats, 13.30 uur 
• Dinsdag 22 augustus, moderamen kerkenraad, Vredeskerk, 20.00 uur 
• Donderdag 24 augustus, Fietsenwerkplaats, De Wijkplaats, 19.00 uur 

Running Dinner zaterdag 16 september: geef u op! 
Een avond vol verrassingen: wie schuift bij mij aan tafel? of in welk huis zal ik eten 
vanavond? of houden mijn gasten wel van zuurkool? of moet ik ver fietsen of autorijden? 
Allemaal vragen die pas op de avond van 16 september een antwoord krijgen, want dan vindt 
voor de tweede keer Running Dinner in Leiden plaats.  

Kleine groepjes ontmoeten elkaar bij mensen thuis rond de maaltijd, waarbij de ene gang hier 
en de andere gang daar wordt geserveerd. We gaan dus letterlijk in de benen om ons naar de 
volgende menugang te begeven. Vervoer hoeft hierbij geen probleem te zijn. We starten en 
eindigen gezamenlijk in de Vredeskerk.  

Geef u nu op via het opgaveformulier dat u heeft ontvangen of via de website 
www.deverbindingleiden.nl, klik op ‘Running Dinner’. Ook liggen er formulieren in de kerk. 
Uiteraard hebben we naast eters ook koks nodig! Let op: aanmelden kan t/m 1 september.   

Voor vragen: stuur een email naar runningdinner@deverbindingleiden.nl of bel Marleen 
Kruijt-de Ruijter (06-28649524) of Corine Kooreman (071- 513 2659). 

‘Fruit’ - fototentoonstelling 2017 
 

De expositiecommissie nodigt u uit om deel te nemen aan de fotowedstrijd met als 
onderwerp: ‘Fruit’.  

De mooiste en/of leukste foto’s worden vergroot tot A4-formaat en komen in aanmerking 
voor expositie in de foyer van de Vredeskerk.  

De winnaars ontvangen na afloop van de tentoonstelling een vergroting van hun foto. 

Wedstrijdreglement: 
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• Inleveren uiterlijk 10 september in het kistje in de foyer van de kerk. 

• Maximaal 2 foto’s per deelnemer, afgedrukt op formaat 10x15 cm. 

• Elke foto dient op de achterzijde voorzien te zijn van naam, adres en corresponderend 
nummer van negatief of digitaal medium. 

• Met de foto’s het bijbehorende negatief of digitaal medium inleveren. 

• Foto’s, negatieven of medium krijgt u na afloop terug. 

De expositiecommissie hoopt op een groot aantal inzendingen!
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