Orde van de dienst op
de 17e zondag na Pinksteren
1 oktober anno Domini 2017

waarin Wim Timmermans wordt bevestigd
in het ambt van ouderling-kerkrentmeester

Liesbeth Havenaar-van Buijsen het ambt
van ouderling-kerkrentmeester neerlegt

en Marieke Boter begint aan een tweede termijn
als ouderling

VOORBEREIDING

Inleidend orgelspel
Pastorale en All’Offertorio van Domenico Zipoli (1688-1726)

binnenkomst ambtsdragers

Welkom
De kaars voor de nevendienst wordt aangestoken

We zingen lied 280: 1,4 en 5

Stilte, bemoediging en gebed van toenadering
gemeente gaat staan

ouderling Onze hulp is in de naam van de Heer

allen DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

ouderling die trouw houdt tot in eeuwigheid

allen EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN

ouderl. Heer, onze God, Dienstboek, 771

wat zijn wij zonder U?

Onze geest heeft uw licht nodig,
onze wil uw kracht,

onze ziel uw vrede.

allen NEEM GIJ ONS LEVEN IN UW HAND
EN REINIG ONS VAN ONGERECHTIGHEID.

ouderl. Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus,
allen OPDAT WI1J WAARLIJK UW KINDEREN MOGEN ZIJN
EN U MOGEN LIEFHEBBEN EN DIENEN
MET AL ONZE KRACHTEN. AMEN.



Psalm van de zondag 68: 7

Kyrié en gloria

ouderl. Laten wij de HEER om ontferming aanroepen
voor de nood van de wereld
en zijn naam prijzen,
want Zijn barmhartigheid heeft geen einde.

Liedboek 301k (lied van de maand)
I =1links / II =rechts

Glorialied - 848: 1 en 5

DE SCHRIFT GEOPEND
Groet
Zondagsgebed

Woord voor de kinderen
waarna de kinderen naar de nevendienst gaan

Lezing uit de Brieven Efeziérs 4:1-16 (NBV 2004)

1 Ik, die gevangenzit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past
bij de roeping die u hebt ontvangen: 2 wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en
verdraag elkaar uit liefde. 3 Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de
eenheid te bewaren die de Geest u geeft: 4 één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op
grond van uw roeping, 5 één Heer, één geloof, ¢én doop, 6 één God en Vader van allen, die
boven allen, door allen en in allen is.

7 Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. 8§ Daarom
staat er: “Toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan
de mensen.’ 9 ‘Hij steeg op’ — wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat
lager ligt, naar de aarde? 10 Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg, tot boven de
hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te vullen. 11 En hij is het die apostelen heeft
aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, 12 om de heiligen toe te
rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, 13 totdat
wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid
vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van
Christus. 14 Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met
elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat
zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. 15 Dan zullen
we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien
naar hem die het hoofd is: Christus. 16 Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang, en
wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar
vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.



voorganger Woord van de Eeuwige.
allen W1J DANKEN GOD!

Antwoordgezang 675:1

Lezing uit de Evangelién Lucas 7:11-16 (NBV 2004)

11 Niet lang daarna ging Jezus naar een stad die Nain heet, en zijn leerlingen en een grote
menigte gingen met hem mee. 12 Toen hij de poort van de stad naderde, werd er net een dode
naar buiten gedragen, de enige zoon van een weduwe. Een groot aantal mensen vergezelde
haar. 13 Toen de Heer haar zag, werd hij door medelijden bewogen en zei tegen haar:
‘Weeklaag niet meer.” 14 Hij kwam dichterbij, raakte de lijkbaar aan — de dragers bleven
stilstaan — en zei: ‘Jongeman, ik zeg je: sta op!” 15 De dode richtte zich op en begon te
spreken, en Jezus gaf hem terug aan zijn moeder. 16 Allen werden vervuld van ontzag en
loofden God met de woorden: ‘Een groot profeet is onder ons opgestaan,’ en: ‘God heeft zich
om zijn volk bekommerd!” 17 Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Judea en in de
wijde omtrek.

Acclamatie

Verkondiging

Zondagslied 611

De kinderen komen terug uit de nevendienst

GELOOFSBELIJDENIS 344 staande gezongen

BEVESTIGING AANTREDENDE AMBTSDRAGER
Presentatie en inleiding

Vragen

Bevestiging: gebed en handoplegging
Vraag aan de gemeente — allen gaan staan
Zingen 362:2

Woord voor de ambtsdrager die aan een tweede termijn begint

Woord van dank voor de aftredende ambtsdrager



GEBEDEN EN GAVEN
Mededelingen

Inzamelingen
* eerste rondgang, Diaconie
* tweede rondgang: Protestantse Gemeente te Leiden

Muziek tijdens de inzameling: Lamento van Albert de Klerk (1917-1998)
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Slotzang 968:1,2en 5

Zegen

Uitleidend orgelspel Al Post Communio van Domenico Zipoli

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor Kerk en Israél.

Aan deze dienst werd meegewerkt door:
organist - Peter-Bram t Hoen
ouderling van dienst - Bas van Velzen
voorganger - René Venema

diaken van dienst - Bas Oerlemans

Verder werken elke zondag naast de koster veel mensen mee in en rondom de dienst, met de
volgende taken: de ontvangst in de kerkzaal, de liturgische bloemschikking, de bloemengroet,
het vermenigvuldigen van de orde van dienst, het verzorgen van het geluid en de uitzending
via internet, en het schenken van koffie na afloop van de dienst. En natuurlijk ook de
activiteiten voor de kinderen en jongeren: de kinderopvang, de kindernevendienst en de
jeugdkapel!

Diensten in de komende weken
« Zondag 8 oktober, voorganger: René Venema, predikant De Verbinding.
« Zondag 15 oktober, voorganger: Jos Wolthaus, emeritus predikant.

Agenda

« Dinsdag 3 oktober, viouwenmiddag en inloop kinderen, De Wijkplaats, 13.30 uur
« Woensdag 4 oktober, Bijbelkring, Vredeskerk, 10.00 uur

« Donderdag S oktober, theologenberaad, Vredeskerk, 20.00 uur

« Donderdag 5 oktober, Fietsenwerkplaats, De Wijkplaats, 19.00 uur



Hulpkosters gezocht!

Door uitval en ziekte van Henk Holswilder stond de groep van hulpkosters de afgelopen jaren
altijd klaar om bij te springen tijdens de zondagse vieringen en door de week bij overige
activiteiten die in de Vredeskerk plaatsvinden. De tijdelijke vervanging van Henk voorziet in
grote hulp waar we erg blij mee zijn. Toch zoeken we nu met spoed aanvulling voor de
hulpkostergroep! Immers vele handen maken licht werk.

Concreet vragen we u:

« Bent u in de gelegenheid om met enige regelmaat op zondag koster te zijn?

« Bent u in de gelegenheid om doordeweeks en met name op donderdagavond beschikbaar te
zijn als beheerder in de Vredeskerk?

« Ben uin de gelegenheid om de kerk schoon te maken op maandagochtend of op
vrijdagmorgen?

Voor nadere informatie kunt u na de dienst iemand van de hulpkosters aanschieten, of
Marleen Kruijt-de Ruijter.

Bloembollenmarkt

Op zaterdag 7 oktober van 10.00 tot 14.00 uur wordt er weer een gezellige
Bloembollenmarkt gehouden in de foyer van de kerk. Een ruime sortering bloembollen is
aanwezig om uw tuin of balkon alvast voor te bereiden op een fleurig nieuw voorjaar. Wees er
vroeg bij want op is op! De opbrengst is voor de kerk.

Derde Leidse Kerkmuziekdag 7 oktober
Op zaterdag 7 oktober vindt de Derde Leidse kerkmuziekdag plaats, met als thema ‘Zingen in
je eigen taal’. Een interactieve dag vol muziek, zang en dans. In de geest van reformator
Maarten Luther gaan de deelnemers tekst en muziek van klassieke en moderne composities op
een nieuwe manier doorvoelen.
Van 10.00 (inloop) tot 16.30 uur. Lutherse kerk, Hooglandse Kerkgracht 26 in Leiden. Meer
informatie: www.leidsekerkmuziekdag.com. Aanmelden mogelijk via de website of via een
van de organisten.

Datum:7 oktober 2017

Tijd:  10.30-16.30 uur (kerk open: 10.00 uur)

Locatie: Evangelisch-Lutherse Kerk, Hooglandsekerkgracht
Thema: ‘Zingen in je eigen taal’

Programma

10.00-10.30  Registratie en inloop met koffie / thee

10.30-12.00 Lezing Gert Scholten

Luthers invioed op de kerkmuziek in volkstaal en hoe dit tot op heden componisten heeft
geinspireerd. Met muziekvoorbeelden door Luthers Projectkoor onder leiding van Hans
Jansen



http://www.leidsekerkmuziekdag.com/

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.15  Scratch met Wim de Ru (kerkzaal)

14.15-15.15 Workshops

1. Reciterend zingen

2. Vertaling van ‘Een vaste burcht’in dansvorm

3. Het ontstaan van een moderne Nederlandse compositie / arrangement (‘Genade voor de
denker, de doener en de dief’)

15.15-15.45 Koffie / thee

15.45-16.00 Vooroefenen voor vesper
16.00-16.30  Vesperviering

Luther-maaltijd

Woensdag 11 oktober wordt in De Wijkplaats een maaltijd gehouden a la Luther. Dat is een
uitgebreide maaltijd, gelardeerd met verhalen over Luther. ledereen is welkom. We beginnen
om 18.00 uur. De kosten zijn € 10, te betalen aan de zaal.

U kunt zich meteen na deze dienst al aanmelden.

Ook kunt u bellen of mailen:

Frank Rooze, tel. 5760948 of Jeroen Bellwinkel, tel. 5327311.

Email: j.bellwinkel@gmail.com

Dieetwensen graag doorgeven bij de aanmelding.



mailto:j.bellwinkel@gmail.com

