
Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding 
Kerkdienst op zondag 1 november 2020 - zondag vóór Allerzielen 
Middagdienst 

VOORBEREIDING 

Aansteken gedachteniskaarsen bij binnenkomst 
Pianospel:  Adagio in b-klein KV 540 van W.A. Mozart (1756 - 1791) 
  Sonata in b-klein K 87 van D. Scarlatti (1685 - 1757) 

Welkom  

Aansteken paaskaarsen 

Stilte en bemoediging 

Lied van de zondag  Lied 598 

Kyrië - gebed om ontferming  

Gloria    Lied 869: 1, 3 en 5 

DE SCHRIFT GEOPEND 

Gebed van de zondag  

Lezing Daniël 7:13-18; Openbaring 14:13-14 (NBV 2004) 
13 In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die 
eruitzag als een mens. Hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid. 14 Hem werden macht, 
eer en het koningschap verleend, en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. 
Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen, zijn koningschap 
zou nooit te gronde gaan. 
15 Ik, Daniël, was tot in het diepst van mijn gemoed geraakt; de visioenen die door mijn hoofd 
gingen brachten mij in verwarring. 16 Ik wendde me tot een van de omstanders en vroeg hem naar 
de ware betekenis van dit alles. Hij gaf mij deze verklaring: 17 “Die grote dieren, vier in getal, 
duiden op vier koningen die uit de aarde zullen opkomen. 18 Daarna zullen de heiligen van de 
hoogste God het koningschap ontvangen, en zij zullen het koningschap altijd behouden – voor 
eeuwig en altijd.”  

13 Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: ‘Schrijf op: “Gelukkig zijn zij die vanaf nu in 
verbondenheid met de Heer sterven.”’ En de Geest beaamt: ‘Zij mogen uitrusten van hun 
inspanningen, want hun daden vergezellen hen.’ 
14 Toen zag ik dit: een witte wolk, en daarop zat iemand die eruitzag als een mens. Hij had een 
gouden krans op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. 

Verkondiging 

Zang  Lied 736: 1, 2 en 3 
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GEDACHTENIS OVERLEDENEN 

MUZIEK   Andante uit Sonata BWV 1034 van J.S. Bach (1685 - 1750) 

GEBEDEN EN GAVEN 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Bloemengroet en collecten (zie hieronder)  
Orgelspel: Koraalbewerking over lied 730 van Aart Bergwerff (geb. 1960) 

Zegen 

Orgelspel Koraalvoorspel over het lied “Erbarm dich mein, o Herre Gott” BWV 721  
  van J.S. Bach (1685 - 1750) 

Aan deze dienst werd meegewerkt door: 
René Venema - voorganger 
Marleen Kruijt-de Ruijter - ouderling van dienst; Inge Feiken - diaken van dienst 
Maarten Boonstra - orgel en piano; Lodewijk de Jonge, blokfluit 
Leden cantorij: Marijke Ouwerkerk, Martine Rooze, Hans Nuhoff, Bas Oerlemans 
Technische realisering van de uitzending op internet: 
Geluid - Ronald Bos; beeld - Mark Zwijsen; webmaster - Peter Baan 

Voor zondag 1 tot en met zaterdag 7 november zijn de collectedoelen: 
    • 1e collecte: Kerk in Actie: Indonesië - kerk met vrouwen in de hoofdrol 
    • 2e collecte: Protestantse gemeente te Leiden 
    • 3e collecte: Huur en onderhoud kerkelijke gebouwen 

U kunt digitaal bijdragen met de app Givt. Met deze app kunt u de hele week nog uw bijdragen 
geven, tot en met de zaterdag na de kerkdienst. Voor gebruik van de app is eenmalige registratie 
nodig.  ‘Collecte 1’ staat vermeld; ‘collecte 2’ en ‘collecte 3’ dienen desgewenst door u toegevoegd 
te worden.  
In de app kiest u uit de lijst gebouwen ‘Vredeskerk’ of u scant de QR-code: 

Als gebruik van de app niet gaat, kunt u uw bijdrage ook overmaken naar rekening 
NL71 INGB 0678 6510 94 van de Protestantse gemeente Leiden 
o.v.v.  ‘1 november 2020, De Verbinding’ 

Wilt u reageren op de dienst? Dat kan op: www.deverbindingleiden.nl
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http://www.deverbindingleiden.nl

