
Orde van dienst 
op de octaaf van Kerst  

zondag 1 januari 
anno Domini 2017 

VOORBEREIDING 

Inleidend orgelspel 
Cantilena van Joseph Rheinberger (1839-1901) 

Welkom 

Lied tijdens het aansteken van de kaars: 287: 1 en 2 

Stilte, bemoediging en gebed van toenadering 
gemeente gaat staan  

ouderl.   Onze hulp is in de naam van de Heer 
allen    DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
ouderl.   die trouw houdt tot in eeuwigheid 
allen   EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 

ouderl.     God boven alle machten, 
        God van alle tijden, 
        hemel en aarde zijn in uw hand. 
        Hoor dan in uw goedheid 
        naar het roepen van uw mensenkinderen, 
        en breek door in ons bestaan 
        met uw licht en met uw kracht. 

Kom ons tegemoet, 
overwin ons verzet 
en draag ons 
wanneer hardnekkigheid 
of traagheid ons verlamt. 

allen     AMEN 

Psalm van de zondag   Psalm 8: 1 en 3 

Kyrië   gebed om ontferming 

Gloria   
      Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest 
  zoals het was in het begin en nu en altijd 
  en in de eeuwen der eeuwen. AMEN 

          glorialied 868: 1 en 2 



DE SCHRIFT GEOPEND 

Groet 

Zondagsgebed  

Woord voor de kinderen 

waarna de kinderen naar de nevendienst gaan 

Lezing uit de Evangeliën Matteüs 2:13-23 (NBV 2004) 
13 Kort nadat zij [de magiërs uit het Oosten] op die manier de wijk genomen hadden, 
verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer. Hij zei: ‘Sta op en vlucht met het 
kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind 
op zoek en wil het ombrengen.’ 14 Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind 
en zijn moeder uit naar Egypte. 15 Daar bleef hij tot de dood van Herodes, en zo ging in 
vervulling wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd:  
 Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. [Hosea 11:1] 
16 Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk 
kwaad, en afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in 
Betlehem en de wijde omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger om te brengen. 17 Zo 
ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia: 
 18 Er klonk een stem in Rama, luid wenend en klagend. Rachel beweende haar  
 kinderen en wilde niet worden getroost, want ze zijn er niet meer. [Jeremia 31:15] 

Zang ‘Priez pour paix’, Francis Poulenc (1864-1915) 

Priez pour paix, douce vierge Marie, 
reine des cieux et du monde maîtresse, 
faites prier, par votre courtoisie, 
saints et saintes et prenez votre adresse 
vers votre fils, requéreant sa hautesse 
qu’il lui plaise son peuple regarder. 
Que de son sang a voulu racheter, 
en déboutant guerre qui tout dévoie. 
De prières ne vous veuillez lasser. 
priez pour paix, priez pour paix, 
le vrai trésor de joie. 

  Bid voor vrede, lieflijke maagd Maria, 
  Koningin van de hemel, heerseres over de wereld, 
  en doe met uw hoffelijkheid de heiligen bidden; 
  richt U tot Uw zoon, 
  en vraag Zijne Hoogheid 
  dat het Hem moge behagen acht te slaan op Zijn volk. 
  Met Zijn bloed wenste Hij het te bevrijden, 
  door te verbannen oorlogen die alles doen verdwijnen. 
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  Laat het dan niet ontbreken aan Uw gebeden: 
  bid voor vrede, bid voor vrede, 
  de ware schat van vreugde. 

Vervolg lezing uit Matteüs 2 
19 Nadat Herodes gestorven was, verscheen er in een droom aan Jozef in Egypte een engel 
van de Heer. 20 De engel zei: ‘Sta op, ga met het kind en zijn moeder naar Israël. Want zij die 
het kind om het leven wilden brengen, zijn gestorven.’ 21 Jozef stond op en vertrok met het 
kind en zijn moeder naar Israël. 22 Maar toen hij daar hoorde dat Archelaüs zijn vader 
Herodes was opgevolgd als koning over Judea, durfde hij niet verder te reizen. Na 
aanwijzingen in een droom week hij uit naar Galilea. 23 Hij ging wonen in de stad Nazaret, 
en zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeten: ‘Hij zal Nazoreeër genoemd worden.’ 

Acclamatie 

Verkondiging 

Zingen   Lied 502 

GEBEDEN EN GAVEN 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader  

Mededelingen 

Inzamelingen         
eerste rondgang:  Diaconie 
tweede rondgang:   Protestantse Gemeente te Leiden 

Slotzang   Lied 513 

Zegen 

Uitleidende muziek 

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de wijkkas van De Verbinding! 

Aan deze dienst werkten mee: 
Marieke Boter - ouderling van dienst 
Bas Oerlemans - diaken van dienst 
René Venema - voorganger 

Muzikale medewerking: 
Peter-Bram ’t Hoen - orgel en piano 
Caroline ’t Hoen - zang 

Verder werken elke zondag naast de koster veel mensen mee in en rondom de dienst, met de 
volgende taken: de ontvangst in de kerkzaal, de liturgische bloemschikking, de bloemengroet, 
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het vermenigvuldigen van de orde van dienst, het verzorgen van het geluid en de uitzending 
via internet, en het schenken van koffie na afloop van de dienst. En natuurlijk ook de 
activiteiten voor de kinderen en jongeren: de kinderopvang, de kindernevendienst en de 
jeugdkapel! 

Diensten in de komende weken 
• Zondag 8 januari, 10.00 uur, Epifanie - Cantatedienst 
Uitgevoerd wordt de cantate ‘Singet dem Herrn ein neues Lied’ van Dieterich Buxtehude 
(1637-1707), voor sopraan en ensemble. Solist: Franciska Dukel. Voorganger: René Venema. 
• Zondag 15 januari, 10.00 uur; voorganger: Jeroen Bellwinkel, emeritus predikant 

Agenda 
* Maandag 2 januari, inzameling oud papier, Zeemanlaan,   
   9.00-17.00 uur 
* Dinsdag 3 januari, inzameling oud papier, Zeemanlaan,   
   9.00-13.00 uur 

‘Als alles donker is …..’ - gesprekskring rouw en verdriet 
Bij het licht van de Paaskaars komen we samen, ook in de rouw. Is er een weg te zien? In een 
sfeer van veiligheid, van rust en luisteren, is er ruimte voor die vraag. Woord en beeld en 
uitwisseling kunnen helpen om die vraag vorm te geven.  
Een kring voor mensen in rouw en met verdriet. De kring wordt geleid door Paula Stuurman, 
theoloog en pastor, lid van de Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding. 

Data: 11 en 25 januari; 8 en 22 februari; 8 en 22 (en 29) maart 
Tijd: 14.00-16.15 uur 
Plaats: Vredeskerk, Leiden 
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