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anno Domini 2018

VOORBEREIDING

Inleidend orgelspel

Welkom

Tijdens het aansteken van de kaars zingen we van lied 281
de strofen 1,4, 5 en 10

Stilte, bemoediging en gebed van toenadering
gemeente gaat staan

ouderl.
allen
ouderl.
allen

ouderl.
allen

ouderl.

allen
ouderl.

allen
ouderl.

allen
ouderl.

allen

Onze hulp is in de naam van de Heer

DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

die trouw houdt tot in eeuwigheid

EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN

Hoor ons aan, Eeuwige God, (Dienstboek, 776-777)
HOOR NAAR ONS BIDDEN!

Gij, die ons hart aanziet,

Gij, die onze diepten peilt,

BLIJF ONS NIET VERBORGEN!

Wij herkenden U niet,

wij zochten onszelf.

G1J, HEER, VERGEEF ONS!

Doe ons herleven

en maak ons weer nieuw,

GEEF ONS UW GENADE!

Breng ons in het reine

met U en met elkaar.

ZEGEN ONS MET VREDE

EN LAAT LICHTEN UW AANGEZICHT.
AMEN.

Psalm van de zondag 91:1en2

Kyrié

waarna de gemeente gaat zitten

gebed om ontferming, uitlopend op lied 299 j: 1 en 2



DE SCHRIFT GEOPEND

Groet

Zondagsgebed De kinderen gaan naar de nevendienst.

Lezing uit de Profeten Jesaja 48:12-22 (NBV 2004)

12 Luister naar mij, Jakob — Israél, door mij geroepen.
Ik ben het! Ik ben de eerste, ik ben de laatste!

13 Eigenhandig heb ik de aarde gegrondvest,

met mijn rechterhand de hemel ontvouwd;

wanneer ik de sterren roep, treden ze aan.

14 Kom allemaal, verzamel je en luister.

Wie van hun goden heeft dit aangekondigd:

‘De man die de liefde van de HEER geniet,

zal diens plannen met Babyloni€ uitvoeren

en bij de Chaldeeén zijn macht doen gelden’?

15 Tk was het die dat zei! En ik heb hem geroepen,

ik laat hem komen, en wat hij onderneemt zal slagen.
16 Kom naderbij en luister hiernaar.

Van meet af aan heb ik openlijk gesproken,

vanaf het begin van de geschiedenis was ik erbij.

— God, de HEER, heeft mij gezonden, met zijn geest. —

17 Dit zegt de HEER, je bevrijder, de Heilige van Israél:
Ik ben de HEER, jullie God,

die jullie onderricht in je eigen belang,

die jullie leidt op de weg die je gaat.

18 Luisterde je maar naar mijn geboden,

dan zou jouw vrede zijn als een rivier,

en je gerechtigheid als de golven van de zee.

19 Je nageslacht zou zijn als het zand,

je nazaten ontelbaar als zandkorrels.

Je naam zou nooit worden uitgewist,

maar voor altijd bij mij voortleven.

20 Trek weg uit Babel, ontvlucht de Chaldeeén!
Verkondig dit met luid gejuich, laat het horen,

laat weten tot aan de einden der aarde:

‘De HEER koopt zijn dienaar Jakob vrij!”

21 Hij voert zijn volk door de woestijn,

ze zullen geen dorst lijden;

hij laat water voor hen stromen uit de rots,

hij klieft een rots en het water gutst eruit.

22 Goddelozen zullen geen vrede kennen — zegt de HEER.

voorganger Woord van de Eeuwige.
allen W1 DANKEN GOD!



Antwoordpsalm 107: 1 en 4

Lezing uit de Evangelién Marcus 8:27-9:1 (NBV 2004)

27 Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Filippi.
Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’ 28 Ze
antwoordden: ‘Johannes de Doper, en anderen zeggen Elia, en weer anderen zeggen dat u een
van de profeten bent.” 29 Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ Petrus
antwoordde: ‘U bent de messias.” 30 Hij verbood hun op strenge toon om met iemand
hierover te spreken.

31 Hij begon hun te leren dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten van
het volk, de hogepriesters en de schriftgeleerden verworpen zou worden, en dat hij gedood
zou worden, maar drie dagen later zou opstaan; 32 hij sprak hierover in alle openheid. Toen
nam Petrus hem apart en begon hem fel terecht te wijzen. 33 Maar hij draaide zich om, keek
zijn leerlingen aan en wees Petrus streng terecht met de woorden: ‘Ga terug, achter mij,
Satan! Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.’

34 Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: ‘Wie mijn volgeling wil zijn,
moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen. 35 Want
ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van
mij en het evangelie, zal het behouden. 36 Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld
wint, maar er het leven bij inschiet? 37 Wat zou een mens niet overhebben voor zijn leven? 38
Wie zich tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze tijd schaamt voor mij en mijn
woorden, zal merken dat de Mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer hij komt in het
gezelschap van de heilige engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader.’

9:1 Verder zei hij ook nog: ‘Ik verzeker jullie: sommigen die hier aanwezig zijn zullen niet
sterven voordat ze de komst van het koninkrijk van God in al zijn kracht hebben
meegemaakt.’

Acclamatie
Uitleg en verkondiging
Zingen Lied 538

De kinderen komen terug uit de nevendienst. We spreken over wat ze hebben gedaan en zingen
samen: ‘Nu gaat de zaaier uit’ (Bij hoog en bij laag, 5).

1 Nu gaat de zaaier uit, / de dag is aangebroken,

hij heeft de tijd geduid, / gehoopt, gewikt, gewogen.

Hij loopt met vaste tred, / gebaren wijd en zijd,

Hij zegent links en rechts, / Hij maakt geen onderscheid.

GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Mededelingen



Inzamelingen

« eerste rondgang: 40dagentijdcollecte - vandaag: Syrié

Meer dan vier miljoen Syriérs zijn hun land ontvlucht. Onder hen bevinden zich veel moeders
met kinderen. Uitgeput zijn ze neergestreken in de Bekaa-vallei in Qost-Libanon. Vooral
moeders en kinderen zijn kwetsbaar en lopen grote gezondheidsrisico s. Onder heel moeilijke
omstandigheden proberen moeders hun kinderen liefdevol te verzorgen en te beschermen.
Partnerorganisatie IOCC (International Orthodox Christian Charities) ondersteunt gevluchte
moeders met verloskundige zorg, voorlichting over borstvoeding, bijvoeding voor ondervoede
kinderen en gezondheidsvoorlichting. De beviogen medewerkers van IOCC redden zo niet
alleen kinderlevens, maar ze helpen bovendien moeders om in alle onzekerheid hun kinderen
toch de juiste zorg te bieden. Met deze collecte steunt u het noodhulpprojecten van Kerk in
Actie zoals het werk van IOCC in Libanon.

« tweede rondgang: Pastoraat in Leiden
Slotzang Lied 536
Zegen

Uitleidend orgelspel

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de kosten van huur en onderhoud van kerkelijke
gebouwen. In de foyer van de kerk wordt koffie geschonken. U bent van harte welkom; voor
de kinderen is er limonade.

Aan de dienst werd meegewerkt door:
« organist: Maarten Boonstra

e diaken van dienst: Inge Feiken

« ouderling van dienst: Bas van Velzen
 voorganger: René Venema

Verder werken elke zondag naast de koster veel mensen mee in en rondom de dienst, met de
volgende taken: de autodienst, de ontvangst in de kerkzaal, de liturgische bloemschikking, de
bloemengroet, het vermenigvuldigen van de orde van dienst, het verzorgen van het geluid en
de uitzending via internet, en het schenken van koffie na afloop van de dienst. En natuurlijk
ook de activiteiten voor de kinderen en jongeren: de kinderopvang, de kindernevendienst en
de jeugdkapel!

Diensten in de komende weken

* Zondag 25 februari, tweede zondag van de veertigdagentijd; voorganger: Frank Rooze,
emeritus predikant

* Zondag 4 maart, derde zondag van de veertigdagentijd;

voorganger: Jorine de Klerk, kerkelijk werker



Agenda
o Dinsdag 20 februari, vrouwenmiddag en inloop kinderen,
De Wijkplaats, 14.30 uur
» Dinsdag 20 februari, moderamen kerkenraad, Vredeskerk
20.00 uur
» Woensdag 21 februari, gemeentemaaltijd, Vredeskerk,
18.15 uur - zie hieronder!
» Woensdag 21 februari, theologische leeskring, Vredeskerk
20.00 uur
» Donderdag 22 februari, Fietsenwerkplaats, De Wijkplaats, 19.00 uur

Gemeentemaaltijden

Voor de tweede keer organiseren we als geloofsgemeenschap De Verbinding
gemeentemaaltijden in de veertigdagentijd.We hebben gelukkig weer gemeenteleden
gevonden die bereid zijn iedere woensdag een eenvoudige, maar heerlijke maaltijd te koken.

Dit jaar zijn twee van de maaltijden gezamenlijk met de eetgroep SAT. Ook de opbrengst van
deze maaltijden is voor het goede doel.

Let op! De maaltijden in de Vredeskerk beginnen om 18.15 uur met een liturgisch moment; in
de Wijkplaats is het een kwartier eerder, namelijk 18.00 uur.

Naast de gezelligheid van het samen eten, is er ook een goed doel. Elke maaltijd kost € 6,50
waarvan een deel bestemd is voor het ‘Bed, bad en brood’, een opvang voor uitgeprocedeerde
asielzoekers. Vrijwilligers helpen cliénten met activiteiten gericht op een zinvolle
dagbesteding en terugkeer naar land van herkomst.

Voor de maaltijden kunt u zich opgeven
bij Henk Middelkoop (071-5723601)

of Sam Anes (sj.anes(@casema.nl)

De data en locaties zijn:

21 februari 18.15 uur in de Vredeskerk

28 februari en 7 maart 18.00 uur in de Wijkplaats

14 maart 18.15 uur in de Vredeskerk
21 en 28 maart 18.00 uur in de Wijkplaats

Kalender veertigdagentijd

Door Kerk in Actie is een kalender uitgegeven bij de Veertigdagentijd die a.s. woensdag
begint. In deze kalender vindt u meditatieve teksten, gebeden en overwegingen. Als u
interesse hebt, kunt u na afloop van de dienst bij Emmy Bergsma een exemplaar bestellen. De
kalender kost € 4; gratis toezending is ook mogelijk, maar Kerk in Actie vraagt dan om uw
naam en adres om u te kunnen benaderen voor acties.
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Wereldgebedsdag
De Wereldgebedsdag 2018 komt uit Suriname!

Een oecumenische vrouwenkring uit dit land heeft de dienst voorbereid. Hun dienst heeft als
thema: ‘En God zag dat het goed was’. Ze maken ons duidelijk, dat dit Bijbelwoord slaat op
de ongelooflijk rijke flora en fauna, zoals die in Suriname en elders te vinden is.

Maar Gods goede schepping is ook te zien in de schoonheid en grote variéteit van mensen.
Waar mensen uit verschillende etnische en culturele groepen in vrede bij elkaar wonen, daar
kun je zeggen: ‘God zag dat het goed was’. Want zo heeft God zijn schepping bedoelt.

We bereiden de Wereldgebedsdag dienst voor Leiden voor in een kring van vrouwen uit
verschillende kerken en soms ook nationaliteiten. Na de dienst is bij koffie en gebak
gelegenheid om elkaar te leren kennen.

Als u mee wilt doen, meldt u dan aan bij:
Barbara Heubeck-Duijts, tel. 071 522 34 03.

De viering is vrijdag 2 maart, 20.00 uur
in de Lutherse kerk, Hooglandse Kerkgracht, Leiden
Ga mee naar Nineveh!

In het Rijksmuseum van Oudheden is t/m 25 maart de prachtige tentoonstelling ‘Nineveh -
Hoofdstad van een Wereldrijk’ te zien. Voor deze tentoonstelling zijn unieke stukken naar
Leiden gekomen. Als onderzoeker van de culturen van Babyloni€ en Assyrié wil Theo
Krispijn u graag rondleiden. Dat gebeurt op zaterdag 3 maart, om 10.00 uur. Eerst zal hij u
in een half uur iets vertellen over Assyri€ en de stad Nineveh; daarna bekijken we de
expositie. Theo Krispijn zal tijdens de rondleiding gebruik maken van geluidsversterking via
koptelefoons.

U kunt zich na afloop van de dienst opgeven bij Theo Krispijn of ds.Venema, of per email:
t.j.h.krispijn@hum.leidenuniv.nl.

Na de zomer zullen Theo Krispijn en ds. René Venema een cursus aanbieden over ‘Verhalen
uit Israél en Babylonié€’. Een inleidende avond wordt gehouden op woensdag 11 april. Nadere
informatie volgt.

Vacature organist

Op initiatief van de kerkenraad is de afgelopen weken het voorbereidende werk gedaan om in
de opvolging van Peter-Bram ’t Hoen te voorzien. Er is een sollicitatiecommissie
samengesteld, waarin o.a. de kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters
vertegenwoordigd zijn. Door de commissie is een profiel van de organist opgesteld, evenals
een kerkmuzikaal profiel van De Verbinding. De vacature verschijnt binnenkort op de website
van De Verbinding en websites voor kerkmusici.
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