Orde van de dienst op
de 15e¢ zondag na Pinksteren
17 september anno Domini 2017

Iedereen kan het!

(als je het samen doet)

Voorafgaand aan de dienst zingt Dawwagiem:

e ‘Crown Him with many crowns’
Crown Him with many crowns,

the Lamb upon His throne.

Hark how the heavenly anthem drowns,
all music but its own.

Awake my soul and sing

of Him who died for thee

and hail Him as thy matchless King
through all eternity.

Crown Him the Lord of life,
who triumphed o’er the grave
and rose victorious in the strife
for those He came to save.

His glories now we sing,

e ‘In Christ Alone’

In Christ alone my hope is found,

He is my light my strength my song.

This Cornerstone this solid Ground,

firm through the fiercest drought and storm.
What heights of love, what depths of peace
when fears are stilled, when strivings cease,
my Comforter my All in All,

here in the love of Christ I stand.

In Christ alone who took on flesh
fullness of God in helpless babe,

this gift of love and righteousness,
scorned by the ones He came to save.
Till on that cross as Jesus died

the wrath of God was satisfied.

For every sin on Him was laid

Here in the death of Christ I live.

who died and rose on high,
who died eternal life to bring
and lives that death may die.

Crown Him the Lord of Heav’n,

one with the Father known,

one with the Spirit through Him giv’n from
yonder glorious throne.

To Thee be endless praise,

for Thou for us has died,

be Thou, O Lord, through endless days
adored and magnified.

Crown Him the Lord over all!

No guilt in life no fear in death

this is the power of Christ in me.
From life’s first cry to final breath
Jesus commands my destiny.

No power of hell, no scheme of man
can ever pluck me from His hand.
Till He returns or calls me home
here in the power of Christ I’ll stand.

In Christ alone my hope is found,

He is my light, my strength, my song.

This Cornerstone, this solid Ground, firm
through the fiercest drought and storm.
What heights of love, what depths of peace
when fears are stilled, when strivings cease.
My Comforter, my All in All,

here in the love of Christ I stand.



Welkom

Zingen 218: 1,3 en 5 - allen
Gebed
Zingen Dawwagiem: ‘Hallelujah to the King’

(meezingen mag!)

Come let us shout rejoicing, For He reigns forevermore!
now let us sing!

Let’s lift our hands before the King,
come let us bow before Him.

Now let us praise,

let’s give all glory to His Name.

Hallelujah to the King of Glory,
Hallelujah to the Lord of lords,
Hallelujah to the God of Israel,

For He reigns forever reigns forevermore,
He reigns forevermore,

He reigns forevermore,

He reigns forevermore!

For He reigns forever,

reigns forevermore!

Hallelujah to the King of Glory!
Hallelujah to the Lord of lords!
Hallelujah to the God of Israel,

Inleiding op het thema
Zingen met de kinderen ‘Hand en voet’ (Elly en Rikkert)

Dit is m’n hand en dat m’n voet:

’k heb ze allebei nodig!

Waar moet ik heen als één het niet doet.

Niets is er overbodig.

"k Heb m’n voeten nodig om te lopen

en m’n handen om m’n schoenen vast te knopen...
Hand, voet, knie, oog, oor, neus, keel:

alles is nodig, niets te veel,

alles is nodig, niets te veel.

M’n hand kan niet zeggen tegen m’n voet:

‘Ik heb jou niet nodig!’

Stel je eens voor, dan ging het niet goed.

Niets is er overbodig!

Want al kan ik met m’n handen ballen,

zonder m’n voeten zou ik op m’n snufferd vallen!
Hand, voet, knie, oog, oor, neus, haar:

alles is nodig voor elkaar,

alles is nodig voor elkaar.

Ik ben de hand en jij de voet.

Wij zijn allebei nodig.

Wat ik niet kan, kan jij juist goed.

Niemand is overbodig.

Jij bent gemaakt om mee te spelen,
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te lachen en te huilen en alles mee te delen.
Niemand is minder, niemand is meer.
Ieder is nodig bij de Heer,

ieder is nodig bij de Heer.

Verhaal ‘Het ene lichaam’ (bij 1 Korintiérs 12)
* Hoofd Kerkenraad
* Ogen Kinderkerstfeest
*  Oren Catechisatie
* Mond Zingen
* Hart Jeugdkapel
* Handen Fietsenwerkplaats
*  Voeten Kindernevendienst
Zingen Dawwagiem: ‘You are worthy’
Any crown I've ever worn I lay it down I give You all the glory
Any praise I've ever gained I give it all to You I give You all the glory

For there's nothing in this world

That can compare

For You alone are worthy

You alone are worthy

You are near to all who call upon Your name
Ever giving ever loving

You remain the same I will worship You honour You
For You open up Your hand and satisfy Glorify Your holy name

You are worthy O Lord of all honour
You are worthy to receive all praise
In Your presence I live

And with all I have to give

I will worship You

Verkondiging
Zingen 973 - allen
Gebeden

Mededelingen
Inzamelingen



* eerste rondgang: Diaconie
* tweede rondgang: Protestantse Gemeente Leiden

Dawwagiem zingt tijdens de inzameling: ‘Gebed om zegen’

Zegen mij op de weg die ik moet gaan. Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. Zegen om de ander tot zegen te zijn.

O God, zegen mij alle dagen lang! O God, zegen ons tot in eeuwigheid!
Vader, maak mij tot een zegen; Vader, maak ons tot een zegen,;

ga mij niet voorbij. hier in de woestijn.

Regen op mij met uw Geest, Heer, Wachtend op uw milde regen,

Jezus, kom tot mij om zelf een bron te zijn.

als de Bron van leven, Met een hart vol vrede,

die ontspringt, diep in mij. zijn wij zegenend nabij.

Breng een stroom van zegen, Van uw liefde delend,

waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.
Afsluiting

Slotzang 969 - allen

Zegen

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Vredeswerk. In de foyer zijn exemplaren beschikbaar
van de krant die is verschenen t.g.v. de Vredesweek.

Aan deze dienst werd meegewerkt door:

Muzikale medewerking:
Peter-Bram t Hoen - orgel en piano
Dawwagiem, o.l.v. Peter Groot

Ambtsdragers:

ouderling van dienst - Marieke Boter
voorganger - René Venema

diaken van dienst - Jan Hendrik Labots

Voorbereiding startzondag:
Marieke Boter, Peter Groot, Peter-Bram t Hoen, Marijke Ouwerkerk, Ben Venekamp, René Venema
en Mark Zwijsen.

Diensten in de komende weken

« Woensdag 20 september, Schouwenhove, 15.00 uur. Voorganger: Rien de Jonge, emeritus
predikant

« Zondag 24 september, voorganger: Frank Rooze, emeritus predikant.

« Zondag 1 oktober, wisseling ambtsdragers. Liesbeth Havenaar-van Buijsen legt het ambt van
ouderling-kerkrentmeester neer. Marieke Boter begint aan een tweede termijn als pastoraal
ouderling. Wim Timmermans wordt bevestigd in het ambt van ouderling-kerkrentmeester.
Voorganger: René Venema, predikant De Verbinding.

Agenda



« Dinsdag 19 september, viouwenmiddag en inloop kinderen, Wijkplaats, 13.30 u.
« Dinsdag 19 september, moderamen kerkenraad, Vredeskerk, 20.00

+ Woensdag 20 september, Samen aan Tafel, Vredeskerk, 18.30 u.

« Woensdag 20 september, pastoraal beraad, Wijkplaats, 20.00 u.

« Donderdag 21 september, fietsenwerkplaats, Wijkplaats, 19.00 u.

Vredeswake Stadhuisplein

Donderdagmiddag 21 september organiseren de diaconieén van De Bakkerij in samenwerking met
diverse partnerorganisaties in het kader van de Vredesweek van PAX Nederland weer een
Vredeswake op het Stadhuisplein in Leiden.

De wake duurt van 16.30 tot 17.30 uur en staat dit jaar in het teken van ‘De kracht van
Verbeelding;. Naast momenten van stilte en bezinning is er ook ruimte voor muziek, dans en andere
vormen van expressie.

Wij zijn ervan overtuigd dat we samen in staat zijn om te laten zien dat het anders kan. Jong en oud,
iedereen kan meedoen! U bent van harte welkom.

Voor meer informatie: Tamara Breton; E: tamarabreton@debakkerijleiden.nl; T: 071-5144965

Luther-maaltijd

Woensdag 11 oktober wordt een maaltijd gehouden in het teken van Luther. Om 18.00 uur in De
Wijkplaats (Topaaslaan 23, Leiden). Het wordt een maaltijd van 7 (!) gangen, waar tussendoor
allerlei aspecten uit het leven van Luther worden belicht.

Wilt u komen, meldt u dan voor 4 oktober aan bij Frank Rooze, tel. 5760948 of Jeroen Bellwinkel,
5327311.

Email: j.bellwinkel@gmail.com.

Dieetwensen graag doorgeven bij de aanmelding.

Kosten: € 10,- p.p., te betalen op 11 oktober, in De Wijkplaats.

Derde Leidse Kerkmuziekdag 7 oktober
Op zaterdag 7 oktober vindt de Derde Leidse kerkmuziekdag plaats, met als thema ‘Zingen in je
eigen taal’. Een interactieve dag vol muziek, zang en dans. In de geest van reformator Maarten
Luther gaan de deelnemers tekst en muziek van klassieke en moderne composities op een nieuwe
manier doorvoelen.
Van 10.00 (inloop) tot 16.30 uur. Lutherse kerk, Hooglandse Kerkgracht 26 in Leiden. Meer
informatie: www.leidsekerkmuziekdag.com. Aanmelden mogelijk via de website of via een van de
organisten.

Datum: 7 oktober 2017

Tijd: 10.30-16.30 uur (kerk open: 10.00 uur)

Locatie: Evangelisch-Lutherse Kerk, Hooglandsekerkgracht
Thema: ‘Zingen in je eigen taal’
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