VOORBEREIDING

Orde van dienst
op de derde zondag van Advent
17 december
anno Domini 2017

Inleidend orgelspel

Welkom

Tijdens het aansteken van de kaars voor de nevendienst en de derde adventskaars
zingen we: ‘Adventsliedje’

Stilte, bemoediging en gebed van toenadering
gemeente gaat staan
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Onze hulp is in de naam van de Heer

DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

die trouw houdt tot in eeuwigheid

EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN

Hoor ons aan, Eeuwige God, (Dienstboek, 776-777)
HOOR NAAR ONS BIDDEN!

Gij, die ons hart aanziet,

Gij, die onze diepten peilt,

BLIJF ONS NIET VERBORGEN!

Wij herkenden U niet,

wij zochten onszelf.

G1J, HEER, VERGEEF ONS!

Doe ons herleven

en maak ons weer nieuw,

GEEF ONS UW GENADE!

Breng ons in het reine

met U en met elkaar.

ZEGEN ONS MET VREDE

EN LAAT LICHTEN UW AANGEZICHT. AMEN.

Psalm van de zondag 85: 1,3 en4

Kyrié

Zingen

waarna de gemeente gaat zitten

gebed om ontferming

465 (lied van de maand)



DE SCHRIFT GEOPEND
Groet

Zondagsgebed

Woord voor de kinderen

Lezing uit de Profeten  Sefanja 3:14-20 (NBV 2004)

14 Jubel, vrouwe Sion,
zing van vreugde, Israél,
juich met heel je hart, vrouwe Jeruzalem!
15 De HEER heeft het vonnis over jou tenietgedaan
en je vijand verdreven.
De HEER, de koning van Israél, is in je midden,
je hebt geen kwaad meer te vrezen.
16 Op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen:
Wees niet bang, Sion!
Laat de moed niet zinken!
17 De HEER, je God, zal in je midden zijn,
hij is de held die je bevrijdt.
Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou,
in zijn liefde zal hij zwijgen,
in zijn vreugde zal hij over je jubelen.
18 Alle treurenden zal ik bijeenbrengen,
verzamelen wie op je feesten moesten ontbreken.
Hun vernedering drukte zwaar op de stad.
19 In die tijd zal ik afrekenen met je verdrukkers,
de kreupelen zal ik redden,
de verstrooiden bijeenbrengen.
En hen die in de hele wereld werden veracht
zal ik met eer en roem overladen.
20 In die tijd breng ik jullie terug.
Ik zal jullie verzamelen,
je zult met eer en roem overladen worden
door alle volken op aarde.
Met eigen ogen zullen jullie zien hoe ik je lot ten goede keer
—zegt de HEER.

voorganger Woord van de Eeuwige.
allen W1 DANKEN GOD!
Antwoordgezang 176: 1 en2

Lezing uit de Evangelién Lucas 1:39-56 (Willibrord 2012)



39 Na enkele dagen vertrok Maria met spoed naar het bergland, naar een stad van Juda. 40 Zij
ging het huis van Zacharias binnen, en begroette Elisabet. 41 Meteen toen Elisabet de
begroeting van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabet werd vervuld met
heilige Geest. 42 Ze riep met luide stem:

Gezegend ben jij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot. 43 Waar heb
ik het aan te danken dat de moeder van mijn Heer bij mij komt? 44 Op het moment dat je
groet mij in de oren klonk, sprong het kind van blijdschap op in mijn schoot. 45 Gelukkige
vrouw, zij die gelooft! Wat haar namens de Heer is gezegd, zal in vervulling gaan.

46 Daarop zei Maria:

Met heel mijn hart roem ik de Heer,

47 met al mijn adem juich ik om God, mijn redder;

48 want Hij heeft omgezien naar zijn dienares in haar geringheid.
Voortaan prijzen alle generaties mij gelukkig,

49 want grote dingen heeft de Machtige met mij gedaan.
Heilig is zijn naam,

50 barmbhartig is Hij, iedere generatie weer,

voor wie Hem eerbiedigen.

51 Hij heeft de kracht van zijn arm getoond,

wie zich verheven waanden, heeft Hij uiteengeslagen.

52 Machthebbers heeft Hij van hun troon gehaald,
geringen gaf Hij een hoge plaats.

53 Hongerigen overlaadde Hij met het beste,

rijken heeft Hij met lege handen weggestuurd.

54 Hij heeft het opgenomen voor Israél, zijn knecht,
indachtig de barmhartigheid die Hij,

55 zoals aan onze vaderen toegezegd,

bewijzen wil aan Abraham en zijn nageslacht, voor eeuwig.

56 Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar; toen keerde ze naar huis terug.

Acclamatie

Zingen 441:1,2en3
Uitleg en verkondiging

Zingen 450

GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed, voorbeden en stil gebed en Onze Vader
Mededelingen

Inzamelingen



eerste rondgang: Diaconie
tweede rondgang:  Protestantse Gemeente te Leiden

Slotzang 466: 5en 7
Zegen

Uitleidende muziek

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de huur en het onderhoud van kerkelijke gebouwen.
In de foyer van de kerk wordt koffie geschonken. U bent van harte welkom, voor de kinderen
is er limonade.

Vandaag is Amnesty International in de foyer aanwezig met een kraam. Tevens is er
gelegenheid deel te nemen aan een (digitale) petitie.

Aan de dienst werd meegewerkt door:

organist: Maarten Boonstra

ouderling van dienst: Bas van Velzen

voorganger: Ren¢ Venema

diaken van dienst: Bas Oerlemans

bloemschikking: Caroline 't Hoen en Riet Passchier

Verder werken elke zondag naast de koster veel mensen mee in en rondom de dienst, met de
volgende taken: de autodienst, de ontvangst in de kerkzaal, de bloemengroet, het
vermenigvuldigen van de orde van dienst, het verzorgen van het geluid en de uitzending via
internet, en het schenken van koffie na afloop van de dienst. En natuurlijk ook de activiteiten
voor de kinderen en jongeren: de kinderopvang, de kindernevendienst en de jeugdkapel!

Diensten in de komende weken

* Donderdag 21 december: oecumenisch avondgebed, Lutherse Kerk, 19.30-20.00 uur

* Zondag 24 december: vierde zondag van Advent; voorganger: Frank Rooze, emeritus
predikant.

Actie Kerkbalans 2018

In januari 2018 zal zoals gebruikelijk de actie Kerkbalans worden gehouden. Er is dringend
behoefte aan nieuwe medewerkers voor het bezorgen en ophalen van de enveloppen in een
aantal straten in de wijk van de Verbinding. De volgende wijken zijn nog niet ingevuld:

« Zoeterwoudsesingel

« Thorbeckestraat en omgeving

« Waardeiland

« Spiegelstraat

Elke wijk bevat tussen de 15 en 20 enveloppen. Indien u meer informatie wenst of wanneer u
zich wilt aanmelden, kunt u contact op nemen met Adri Hermsen, tel.: 06-21108319.



Kerst in de Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding

Zondag 24 december, Kinderkerstfeest, 16.00 uur

Een leuk en gezellig feest voor jonge kinderen!

Vriendjes, vriendinnetjes, ouders en grootouders, buren en kennissen zijn ook welkom.

In een sfeervolle kerkzaal zingen we samen kerstliedjes en kijken / luisteren naar een spel,

uitgevoerd door kinderen van De Verbinding. Het spel is voor deze gelegenheid geschreven
door Marijke Boter.

Zondag 24 december, Kerstavond, 20.00 uur

Dienst m.m.v. Cantorij Vredeskerk, o.l.v. Maarten Boonstra. Voorganger: René Venema.

Na afloop een drankje en een hapje om de feestdagen in te luiden!

Maandag 25 december, Kerstmorgen, 10.00 uur
Dienst m.m.v. gospelkoor Dawwagiem, o.l.v. Peter Groot.

Voorganger: René Venema.

Een dienst van Schrift en Tafel, voor jong en oud; voor de kleintjes die willen, is er
nevendienst.



