Orde van dienst op

zondag Jubilate
17 april
anno Domini 2016
vredeskerk
‘ Maranatha-
wijkgemeente

VOORBEREIDING

Inleidend orgelspel

Welkom

Tijdens het aansteken van de kaars zingen we: 1013 (lied van de maand): 1,2 en 3

Stilte, bemoediging en gebed van toenadering
gemeente gaat staan

ouderling Onze hulp is in de naam van de Heer

allen DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

ouderling die trouw houdt tot in eeuwigheid

allen EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN
ouderling Heer, onze God,

wat zijn wij zonder U?
Onze geest heeft uw licht nodig, onze wil uw kracht,
onze ziel uw vrede.
allen NEEM GI1J ONS LEVEN IN UW HAND
EN REINIG ONS VAN ONGERECHTIGHEID.

... gebedsstilte ...
ouderling Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus,
allen OPDAT WIJ WAARLIJK UW KINDEREN MOGEN ZIJN

EN U MOGEN LIEFHEBBEN EN DIENEN
MET AL ONZE KRACHTEN.

AMEN.
Psalm van de zondag 100: 1 en 2
Kyrié gebed om ontferming
Gloria Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

zoals het was in het begin en nu, en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen.
AMEN

Glorialied: 652: 1 en2



DE SCHRIFT GEOPEND

Groet

Zondagsgebed, gezongen: 680: 1,2 en 4
Woord voor de kinderen

We zingen als lezing uit het Oude Testament:  23c

voorganger Woord van de Eeuwige.
allen W1 DANKEN GOD!

Lezing uit de Evangelién  Johannes 10:22-30 (NBV 2004)

22 In Jeruzalem werd het feest van de Tempelwijding gevierd; het was winter. 23 Jezus liep in de tempel,
in de zuilengang van Salomo. 24 Daar kwamen de Joden om hem heen staan, en ze vroegen hem: ‘Hoe
lang houdt u ons nog in het onzekere? Als u de messias bent, zeg het ons dan ronduit.’ 25 Jezus
antwoordde: ‘Dat heb ik u al gezegd, maar u gelooft het niet. Wat ik namens mijn Vader doe getuigt over
mij, 26 maar u wilt me niet geloven, omdat u niet bij mijn schapen hoort. 27 Mijn schapen luisteren naar
mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. 28 Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en
niemand zal ze uit mijn hand roven. 29 Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan
het uit de hand van mijn Vader roven, 30 en de Vader en ik zijn één.’

Acclamatie

Zingen 653:1,4en6
Uitleg en verkondiging
Muziek

GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Mededelingen

Inzamelingen

eerste rondgang: Diaconie
tweede rondgang:  Protestantse Gemeente te Leiden

Slotzang 425
Zegen
Uitleidend orgelspel

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de huur en het onderhoud van kerkelijke gebouwen.
In de foyer van de kerk wordt koffie geschonken. U bent van harte welkom, voor de kinderen is er
limonade.



Aan de dienst werd meegewerkt door:
* organist: Peter-Bram t Hoen

* ouderling van dienst: Bas van Velzen

* voorganger: Marjan Driessen

* diaken van dienst: Hannellieke Haasbroek

Diensten in de komende weken
« Zondag 24 april, Cantate; voorganger: René Venema. Op deze zondag wordt de doop bediend aan:

Julian Sven, zoon van Sven en Liesbeth Balfoort.

« Zondag 1 mei, Rogate; voorganger: Jos Wolthaus

Agenda

Maandag 18 april, leiding kindernevendienst, Komkommerhof 1, 20.00 uur

Dinsdag 19 april, pastoraal beraad, De Wijkplaats, 20.00 uur

Woensdag 20 april, gesprekskring Roomburg, o.l.v. ds Venema. Deze keer over bidden: ‘Hoort God
wat je bidt?’. Neptunuskade 211, 10.00 uur

Woensdag 20 april, kerkdienst Schouwenhove, 14.30 uur. Voorganger: ds Ben Blonk.

Woensdag 20 april, eetgroep Samen aan Tafel, Vredeskerk, 18.00 uur

Woensdag 20 april, redactie website, Vredeskerk, 20.00 uur

Donderdag 21 april, inloopmiddag De Wijkplaats, 14.30 uur.

Donderdag 21 april, bijbelkring De Sitter, De Sitterlaan 114, 20.00 uur

Plantenmarkt zaterdag 23 april

Op het plein van de Vredeskerk vindt op zaterdag 23 april van 10.00 tot circa 14.00 uur de altijd zeer
gezellige perkplantenmarkt plaats.

Er wordt een ruime sortering van uitsluitend eerste kwaliteit perkplanten aangeboden, alsmede zakken
aarde en plantenbakjes (leeg of opgemaakt).

Koffie, thee, koek alsmede heerlijke soep en broodjes zijn ook te koop.

Zorg dat u er vroeg bij bent want op is op! De opbrengst is bestemd voor de wijkkas.




‘VERBINDING BETEKENT VOOR M1J: ...’
Op zondag 15 mei, Pinksteren, vieren we de totstandkoming van de geloofsgemeenschap De Verbinding.

Het plan is opgevat om in de periode tussen Pasen en Pinksteren een verbindingssnoer te maken door en
voor mensen uit de Maranathawijk- en Vredeskerkgemeente.

In de foyer liggen ‘papieren kralen’ waarop u kunt schrijven wat ‘verbinding’ volgens u kan betekenen,
voor uzelf, voor anderen, of voor onze nieuwe geloofsgemeenschap.

Het is dus de bedoeling dat u begint met de woorden:
Verbinding betekent voor mij.........cceeueeee.

We verzoeken u vriendelijk het papier niet in zijn geheel te beschrijven, maar — zoals op een verkeersbord
— een rand open te laten! Op die manier gaat er na het hechten van de kralen geen tekst verloren.

Het snoer zal in de kerk worden opgehangen zodat we het allemaal kunnen bekijken.

U kunt de door u beschreven vellen in de foyer achterlaten of aan een van de onderstaande leden geven.
Dank u wel!

Jorine de Klerk

Bas Oerlemans

René Venema

Nella van Vliet
Ria Wassen



