
Orde van dienst op zondag Jubilate - ‘Juicht!’  
- naar Ps. 66:1, ‘Heel de aarde, juich voor God!’ - 

de derde zondag na Pasen 
12 mei anno Domini 2019 

VOORBEREIDING 

Inleidend orgelspel 

Welkom 

Tijdens het aansteken van de kaars zingen we 285: 1 en 2 

Stilte, bemoediging en gebed van toenadering 
gemeente gaat staan  

ouderl.  Onze hulp is in de naam van de Heer 
allen     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
ouderl.     die trouw houdt tot in eeuwigheid 
allen     EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 

ouderling Heer, onze God,  
   wat zijn wij zonder U?  
               Onze geest heeft uw licht nodig,  
   onze wil uw kracht,  
   onze ziel uw vrede.  
allen   NEEM GIJ ONS LEVEN IN UW HAND  
   EN REINIG ONS VAN ONGERECHTIGHEID. 

    ... gebedsstilte ...  

ouderling  Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus,  
allen        OPDAT WIJ WAARLIJK UW KINDEREN MOGEN ZIJN  
        EN U MOGEN LIEFHEBBEN EN DIENEN  
        MET AL ONZE KRACHTEN. AMEN.  

Psalm van de zondag 111: 1 en 2 
      waarna de gemeente gaat zitten 

Kyrië    gebed om ontferming 

Gloria  652 
         
  
DE SCHRIFT GEOPEND 

Groet 

Zondagsgebed 



Woord voor de kinderen - ‘Gods regels zijn goed’ (Ps. 19) 

waarna de kinderen naar de kinderkerk gaan 

Lezing uit de Brieven Kolossenzen 1:1-23 (NBV 2004) 

1 Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus, en van onze broeder Timoteüs. 2 Aan 
de heiligen in Kolosse, gelovige broeders en zusters die één zijn in Christus. Genade zij u en 
vrede van God, onze Vader. 
3 In al onze gebeden danken wij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, voor u, 4 want 
we hebben gehoord dat u in Christus Jezus gelooft en alle heiligen liefhebt, 5 omdat u hoopt 
op wat in de hemel voor u gereedligt. Daarover hebt u gehoord toen aan u de waarheid 
verkondigd werd en het evangelie 6 u bereikte. Overal in de wereld draagt het vrucht en groeit 
het, ook bij u, vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde en de ware betekenis ervan 
begreep. 7 Onze geliefde medewerker Epafras, die zich als trouw dienaar van Christus voor u 
inzet, heeft u daarin onderwezen. 8 En hij heeft ons verteld over de liefde die de Geest in u 
opwekt. 
9 Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We 
vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn 
Geest u schenkt. 10 Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen 
welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, uw kennis van God zal groeien 
11 en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te 
verdragen. 
12 Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die 
alle heiligen wacht in het licht. 13 Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons 
overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, 14 die ons de verlossing heeft gebracht, de 
vergeving van onze zonden. 

15 Beeld van God, de onzichtbare, is hij, 
eerstgeborene van heel de schepping: 
16 in hem is alles geschapen, 
alles in de hemel en alles op aarde, 
het zichtbare en het onzichtbare, 
vorsten en heersers, machten en krachten, 
alles is door hem en voor hem geschapen. 
17 Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem. 
18 Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. 

Oorsprong is hij, 
eerstgeborene van de doden, 
om in alles de eerste te zijn: 
19 in hem heeft heel de volheid willen wonen 
20 en door hem en voor hem alles met zich willen          
         verzoenen, 
alles op aarde en alles in de hemel, 
door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. 

21 Eerst was u van hem vervreemd en was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind, 
22 maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend om u heilig, 
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zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. 23 Maar dan moet u blijven geloven, onwrikbaar 
gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt, het evangelie dat u gehoord hebt en dat 
aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is, en waarvan ik, Paulus, de dienaar ben 
geworden. 

Acclamatie 

Uitleg en verkondiging 

Zingen 513: 1, 2, 3 en 4 

de kinderen komen terug uit de kinderkerk 

GEBEDEN EN GAVEN 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader  

Mededelingen 

Inzamelingen 
• eerste rondgang: Diaconie 
• tweede rondgang: Protestantse Gemeente Leiden 

Slotzang     650: 1, 2, 3 en 4 

Zegen 

Uitleidend orgelspel 
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de kosten van predikantsplaatsen en de aanstellingen 
van kerkelijk werkers. 

In de foyer van de kerk wordt koffie geschonken. U bent van harte welkom; voor de kinderen 
is er limonade. 

Aan de dienst werd meegewerkt door: 
• organist: Maarten Boonstra 
• ouderling van dienst: Jeroen Baan 
• diaken van dienst: Inge Feiken 
• voorganger: René Venema 

Verder werken elke zondag naast de koster veel mensen mee in en rondom de dienst, met de 
volgende taken: de autodienst, de ontvangst in de kerkzaal, de liturgische bloemschikking, de 
bloemengroet, het vermenigvuldigen van de orde van dienst, het verzorgen van het geluid en 
de uitzending via internet, en het schenken van koffie na afloop van de dienst. En natuurlijk 
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ook de activiteiten voor de kinderen en jongeren: de kinderopvang, de kindernevendienst en 
de jeugdkapel! 

Diensten in de komende weken: 
• Zondag 19 mei, zondag Cantate 
   voorganger: René Venema, predikant De Verbinding 
• Zondag 26 mei, zondag Rogate 
   voorganger: René Venema, predikant De Verbinding 

In de dienst van 2 juni zal Jorine de Klerk worden bevestigd in het ambt van ouderling-
kerkelijk werker. Deze dienst vieren we samen met de Protestantse wijkgemeente Leiden 
Zuidwest, in de Anthoniuskerk (Boshuizerlaan 11).  
Er is op die zondag dus géén dienst in de Vredeskerk. De bus en de autodienst zorgen voor 
vervoer naar de Anthoniuskerk. 

Opbrengst inzameling Voedselbank 
Vorige week zondag was er inzameling voor de Voedselbank. Er zijn ook financiële bijdragen 
ontvangen, voor in totaal € 45. Daarvoor onze hartelijke dank! 

Agenda 
•  Dinsdag 14 mei, vrouwenmiddag en inloop kinderen, 
   De Wijkplaats, 14.30 uur 
• Dinsdag 14 mei, vergadering moderamen kerkenraad  
   Vredeskerk, 20.00 uur 
•  Woensdag 15 mei, kerkdienst Schouwenhove, 14.30 uur 
   voorganger: ds L. Oort 
•  Woensdag 15 mei, eetgroep Samen aan Tafel 
   Vredeskerk, 18.30 uur 
•  Woensdag 15 mei, pastoraal beraad 
   Vredeskerk, 20.00 uur 
•  Donderdag 16 mei, Fietsenwerkplaats,  
   De Wijkplaats, 19.00 uur 
•  Zaterdag 18 mei, Vriendjeskerk: Tabernakel bouwen! 
   Vredeskerk, 15.00-17.00 uur 

Themabijeenkomst ‘Groene Kerk’ 
Dinsdag 28 mei, 20.00 uur Vredeskerk 
Alle geloofsgemeenschappen van de Protestantse Gemeente Leiden hebben zich aangesloten 
bij de Groene Kerk. Er is al grondig onderzoek gedaan naar de manier waarop aanpassingen 
in alle kerkgebouwen kunnen plaatsvinden, ook in de Vredeskerk. 
Wat betekent het voor ons als geloofsgemeenschap om ‘groen’ te willen zijn? Hoe gaan we 
aan dit voornemen invulling geven? De kerkenraad nodigt u van harte uit om hierover met 
elkaar in gesprek te gaan.
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