
Orde van dienst 
op zondag Septuagesima 

‘70e vóór Pasen’ 

12 februari 
anno Domini 2017 

een dienst in samenwerking met 
basisschool Joppensz 

VOORBEREIDING 

Inleidend orgelspel 
Praeludium und Fuge in C, van J.S. Bach (1685 - 1750) 

Muziek bij binnenkomst ambtsdragers 
Het blokfluitensemble speelt: Rondo, van Tielman Susato (1510/15 - na 1570) 

Welkom 

Lied tijdens het aansteken van de kaars: ‘Goedemorgen, welkom allemaal’ (Liedboek 288) 

kinderen  Goedemorgen, welkom allemaal! 
   Ik met mijn en jij met jouw verhaal. 
   Lachen, huilen, vrolijkheid en pijn, 
   alles mag er zijn. 

allen   God, ik vraag U, kom in onze kring, 
   wees er bij wanneer ik bid en zing. 
   Ik met mijn en U met uw verhaal, 
   verteld in mensentaal. 

Stilte, bemoediging en gebed van toenadering 
gemeente gaat staan  

ouderl.   Onze hulp is in de naam van de Heer 
allen    DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
ouderl.   die trouw houdt tot in eeuwigheid 
allen   EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 

ouderl.     God boven alle machten, 
        God van alle tijden, 
        hemel en aarde zijn in uw hand. 
        Hoor dan in uw goedheid 
        naar het roepen van uw mensenkinderen, 
        en breek door in ons bestaan 
        met uw licht en met uw kracht. 

Kom ons tegemoet, 
overwin ons verzet 
en draag ons 



wanneer hardnekkigheid 
of traagheid ons verlamt. 

allen    AMEN                     waarna de gemeente gaat zitten 

‘Zomaar een liedje…’ 

refrein (2x) 
Rom-pom-pom, rom-pom-pom, rom-pom-pom, rom-pom-pom 
Tiedeliedelom, tiedeliedelom, tiedeliedelom 
Wiedewiedewiet, wiedewiedewiet 
Een lied! 

1 Hoor, een liedje voor ons samen. 
Zing maar ‘ja’ en zing maar ‘amen’. 
Samen maken we muziek 
en we zijn elkaars publiek. refrein 
  
2 Zingend gaan we door het leven. 
God heeft ons muziek gegeven. 
En als je ons liedje hoort, 
wordt het echt een mooi akkoord. refrein  

3 Moeilijke en blijde dingen 
daarvan kun je samen zingen. 
Dit is echt geen droevig lied; 
doe maar mee en je geniet! refrein 
  
4 Kom erbij en spits je oren, 
zodat je muziek kunt horen. 
Hoor je hoe die vogel fluit? 
En nu is ons liedje uit. 

Kyrië    gebed om ontferming 

Gloria   
ouderl. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest 
    zoals het was in het begin en nu en altijd 
    en in de eeuwen der eeuwen.  
allen  AMEN 

       ‘Hosanna, Hosanna, Hosanna in den hoge’ 

Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge. (2x) 
Heer, ons hart is vol lof. 
Wij verhogen uw naam. 
Wees verheven, o Heer mijn God, 
hosanna in de hoge. 

Glorie, glorie, glorie voor de Koning. (2x) 
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Heer, ons hart is vol lof. 
Wij verhogen uw naam. 
Wees verheven, o Heer mijn God, 
glorie voor de Koning. 

DE SCHRIFT GEOPEND 

Groet 

Zondagsgebed  

‘De arbeiders in de wijngaard’ - Matteüs 20:1-16 

Het verhaal wordt gespeeld door de jongste kinderen 

Zingen ‘Arbeiders in de wijngaard’ 

1 Met spoed hulp op het land gevraagd! 
Er is veel werk voorhanden. 
Wie werken kan, wordt uitgedaagd: 
pak aan en vul de manden. 
De oogst moet binnen, nog vandaag. 

2 De eersten steken al heel vroeg 
de handen uit de mouwen. 
Het is een ijzersterke ploeg, 
ze plukken en ze sjouwen. 
Maar hulp is er nog niet genoeg. 

3 Ook weifelaars gaan overstag. 
Zo gaan bij tussenpozen 
steeds nieuwe werkers aan de slag. 
Een handjevol werklozen 
begint zelfs heel erg laat die dag. 

4 instrumentaal Geen arbeid is er zonder kroon: 
een rijke oogst is binnen. 
Het uitbetalen van het loon 
kan nu dus ook beginnen. Maar dat gaat wel wat ongewoon. 

5 Want ieder krijgt eenzelfde deel, 
dan van die eersten-besten! 
De laatsten krijgen dus teveel 
en dat leidt tot protesten, 
een luid gemopper en krakeel. 

6 Wat hier nu volgt is de moraal: 
denk niet altijd rechtlijnig; 
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de eigenaar was zeer royaal 
en niemand kreeg te weinig. 
Dat is een feest en geen schandaal! 

7 Zo gaat het in Gods koninkrijk: 
veel laatsten worden eersten. 
Zo geeft God van zijn liefde blijk: 
wat mensen ook beweren, 
voor Hem is iedereen gelijk. 

Zo staat het in de Bijbel (Bijbel in Gewone Taal, 2014): 
1 Jezus zei: ‘Dit voorbeeld leert je iets over Gods nieuwe wereld . 
Er is een man die een wijngaard heeft. Vroeg in de ochtend gaat hij op weg. Hij zoekt 
arbeiders om in zijn wijngaard te werken.2 Hij spreekt een bedrag met hen af: het normale 
loon voor een dag werken. En hij stuurt ze naar zijn wijngaard. 
3 Later die ochtend gaat de eigenaar van de wijngaard weer op weg. Hij ziet mannen op 
straat die nog geen werk hebben. 4 Hij zegt tegen hen: ‘Ga maar in mijn wijngaard werken. 
Ik zal jullie een eerlijk loon geven.’ 5 De mannen gaan aan het werk. 
Om twaalf uur en om drie uur ’s middags gaat de man opnieuw op weg. Weer stuurt hij de 
mannen die hij tegenkomt, naar zijn wijngaard. 
6 Als de dag bijna om is, gaat de man nog één keer op weg. Weer ziet hij mannen op straat 
staan. Hij vraagt: ‘Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?’ 7 De mannen 
antwoorden: ‘Niemand heeft ons vandaag werk gegeven.’ Dan zegt de man: ‘Ga maar in mijn 
wijngaard werken.’ 
8 Als het avond is, zegt de eigenaar van de wijngaard tegen de man die zijn zaken regelt: 
‘Roep alle arbeiders en geef ze hun loon. Betaal eerst de mannen die het laatst gekomen zijn. 
En als laatste de mannen die het eerst kwamen.’ 
9 De mannen die maar kort gewerkt hebben, zijn dus het eerst aan de beurt. Zij krijgen het 
normale loon voor een dag werken. 10 De mannen die de hele dag gewerkt hebben, zijn het 
laatst aan de beurt. Zij denken: Wij zullen dan wel meer krijgen. Maar ook zij krijgen het 
normale loon voor een dag werken. 11-12 Met het geld in hun hand komen ze bij de eigenaar 
van de wijngaard. Ze zeggen: ‘Het is niet eerlijk! Die anderen hebben maar één uur gewerkt. 
Wij hebben de hele dag hard gewerkt in de hete zon. En nu krijgen zij evenveel als wij!’ 
13 De eigenaar zegt tegen één van die mannen: ‘Beste vriend, ik heb jullie niet oneerlijk 
behandeld. We hadden toch het normale loon afgesproken? 14 Ga rustig naar huis met je 
geld. Ik wilde de mannen die het laatst kwamen, net zo veel geven als jullie. 15 Het is mijn 
geld. Ik mag ermee doen wat ik wil. Waarom zijn jullie jaloers als ik anderen goed behandel?’  
16 Zo zal het gaan in de nieuwe wereld. Mensen die nu het laatst komen, zullen dan 
vooropgaan. En mensen die nu het eerst komen, komen dan achteraan.’ 

De oudste kinderen reageren in een spel op het verhaal 

Verkondiging 

Zingen      ‘De eersten zijn de laatsten’ (Liedboek 991) 
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GEBEDEN EN GAVEN 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader  

Mededelingen 

Inzamelingen         
eerste rondgang: Diaconie 
tweede rondgang:  Protestantse Gemeente te Leiden 

Muziek tijdens de inzameling: Largo en Allegro uit Sonate in a-klein van Giovanni Battista 
Sammartini 

Slotzang    ‘Nu wij uiteengaan’ (Liedboek 423) 

Zegen 

Uitleidende muziek                              

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de huur en het onderhoud van kerkelijke gebouwen.  

Na afloop van de dienst wordt in de foyer van de kerk koffie geschonken. U bent van harte 
welkom; voor de kinderen is er limonade. 

Aan deze dienst werkten mee: 
Bas Oerlemans - diaken van dienst 
Bas van Velzen - ouderling van dienst 
René Venema - voorganger 

Muzikale medewerking: 
Peter Bram ’t Hoen - orgel 
Laura Brink - blokfluit 

Blokfluitensemble o.l.v. Liesbeth Boertien: Samuel Mens, Gert-Jan Timmermans, Janneke 
Stol, Willemijn Stol, Marten Stol, Liesbeth Maats en Laura Brink. 

Gelegenheidscombo  gevormd door Peter-Bram (piano), Wilco (gitaar), Jaap (basgitaar), 
Henny (dwarsfluit), Jeannet (dwarsfluit), Jessica (zang) en Arjen (djembe). 

Verder werken elke zondag naast de koster veel mensen mee in en rondom de dienst, met de 
volgende taken: de ontvangst in de kerkzaal, de liturgische bloemschikking, de bloemengroet, 
het vermenigvuldigen van de orde van dienst, het verzorgen van het geluid en de uitzending 
via internet, en het schenken van koffie na afloop van de dienst. En natuurlijk ook de 
activiteiten voor de kinderen en jongeren: de kinderopvang, de kindernevendienst en de 
jeugdkapel! 
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Diensten in de komende weken 
• Zondag 19 februari, 10.00 uur, voorganger: Sytze de Vries, emeritus predikant; dichter en 

tekstschrijver. Met medewerking van de cantorij o.l.v. Maarten Boonstra 
• Zondag 26 februari, 10.00 uur; voorganger: Peter Baan, theoloog. 

Agenda 
* Dinsdag 14 februari, kerkenraad, Vredeskerk, 20.00 uur 
* Woensdag 15 februari, bespreking concept-beleidsplan De Verbinding 2017-2020, 

Vredeskerk, 20.00 uur.  
Degenen die het concept van de verschillende hoofdstukken hebben geschreven, gaan met 
elkaar in gesprek over het geheel van het beleidsplan. Na deze bijeenkomst kan het concept 
van beleidsplan worden afgerond. Alle gemeenteleden zijn uitgenodigd om over dat 
concept mee te praten tijdens een beraad op zondag 19 maart, na afloop van de 
dienst, om 11.30 uur. 

* Woensdag 15 februari, kerkdienst Robijnhof, 14.30 uur; voorganger: Jorine de Klerk, 
kerkelijk werker. 

* Woensdag 15 februari, eetgroep Samen aan Tafel, Vredeskerk, 18.30 uur. 
* Woensdag 15 februari, basiscatechisatie, excursie naar de Voedselbank. 
* Donderdag 16 februari, fietsenspreekuur, De Wijkplaats, 19.00 uur 
* Vrijdag 17 februari, Wijkplaats-café, 17.00 uur 

Voor alle oma’s en opa’s van De Verbinding 
Met zeven personen m/v runnen wij de kindernevendienst van De Verbinding. Dat lijkt veel, 
maar voor het vertellen en de creatieve verwerking draaien we iedere zondagse nevendienst 
met z’n tweeën. Daardoor komen we mensen te kort. Wij vragen u op de vrouw/man af: wilt u 
ons helpen. Eens per maand meedraaien, eens per kwartaal een nuttig maar gezellig overleg 
met elkaar. 
Wij richten ons tot oma’s en opa’s, vanwege hun ervaring en mogelijke beschikbaarheid. 
Maar ieder die wil helpen is welkom. 
Informatie en aanmelding: Marijke Boter, e-mail marijkeboter@gmail.com; tel. 06 57073137 

Meditatie en Reformatie 
Dominee Ellis Ezinga (PGL Zuidwest) en kerkelijk werker Jorine de Klerk geven samen een 
workshop met informatie en een geleide meditatie in het kader van 500 jaar Reformatie. We 
denken op een luchtige wijze na over wat oude woorden als 'rechtvaardiging' en 'heiliging' ons 
vandaag de dag kunnen zeggen. En bovenal: hoe ze kunnen landen in ons hart en in ons hele 
lijf en zo bijdragen aan rust en verstilling. Aan de hand van een bijbeltekst is er aandacht voor 
lichaamshouding, ontspanning en ademhaling. 
Datum: woensdag 22 februari, inloop vanaf 19.45 uur, aanvang 20.00 uur; eind uiterlijk 
22.00 uur.  
Locatie: De Vredeskerk 
Graag even vooraf opgeven bij Jorine de Klerk: 06 38709440 

Open podium 
Op zondagmiddag 26 maart vindt het jaarlijkse Open Podium in de Vredeskerk plaats. Zoals 
gebruikelijk, voor de pauze een klassiek programma in de kerkzaal en na de pauze een 
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populair programma in de foyer. Het Open Podium biedt amateurmusici van alle leeftijden de 
mogelijkheid om, solistisch of in ensemble-verband, op te treden voor een enthousiast publiek 
in een ongedwongen sfeer.  
Lijkt je dit wat, neem dan uiterlijk 1 maart 2017 contact op met Peter-Bram ’t Hoen, 
peterbram@telfort.nl. Voor coaching of begeleiding kan worden gezorgd. 
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