Orde van dienst
op de 17e zondag na Pinksteren
11 september anno Domini 2016

‘Laat zien wie je bent, laat zien wat je kunt!’

VOORBEREIDING

Muziek
Welkom
Tijdens het aansteken van de kaars zingen we: lied 285

Stilte, bemoediging en gebed van toenadering
Zgemeente gaat staan

ouderling Onze hulp is in de naam van de Heer

allen DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

ouderling die trouw houdt tot in eeuwigheid

allen EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN

ouderl. Heer, onze God, Dienstboek, 771

wat zijn wij zonder U?

Onze geest heeft uw licht nodig,
onze wil uw kracht,

onze ziel uw vrede.

allen NEEM GI1J ONS LEVEN IN UW HAND
EN REINIG ONS VAN ONGERECHTIGHEID.

ouderl. Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus,

allen OPDAT WI1J WAARLIJK UW KINDEREN MOGEN ZIJN
EN U MOGEN LIEFHEBBEN EN DIENEN
MET AL ONZE KRACHTEN. AMEN.

Psalm van de zondag  Psalm 117a

waarna de gemeente gaat zitten

Kyrié gebed om ontferming
Gloria
ouderl. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen.



allen AMEN

Glorialied: 304 (lied van de maand)

DE SCHRIFT GEOPEND

Groet
Zondagsgebed
Lezing Merkkleding (naar Efeziérs 6:10-13)
Karel Eykman, in: Het hoogste woord - Bijbel voor kinderen
Acclamatie
Zingen 976
Verkondiging
Zingen 419

GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Mededelingen

Inzamelingen

« eerste rondgang: Diaconie

» tweede rondgang: Protestantse Gemeente te Leiden

 derde rondgang - ‘uitgangscollecte’: landelijk jeugdwerk van de Protestantse Kerk
Nederland

We gaan samen naar buiten en hijsen de vlag van De Verbinding.
We zingen buiten: 311 - ‘Wij kiezen voor de vrijheid’

Zegen

Aan de dienst werd meegewerkt door:

organist: Maarten Boonstra

ouderling van dienst: Marijke Ouwerkerk

voorganger: René Venema
diaken van dienst: Inge Feiken



Diensten in de komende weken

« Zondag 18 september; oecumenische dienst in de Vredeskerk; verkondiging: pastoor Helen
Gaasbeek; voorbeden: Barbara Heckel, kerkelijk werker; liturg tafelviering: dominee René
Venema.

« Zondag 25 september; voorganger: Frank Rooze, emeritus predikant

Agenda

« Dinsdag 13 september, pastoraal beraad, De Wijkplaats 20.15 uur.
« Woensdag 14 september, redactie kerkblad, Vredeskerk 16.00 uur.
« Vrijdag 16 september, Wijkplaats-café, De Wijkplaats, 17.00 uur

Spelen met blauw - fototentoonstelling 2016
De expositiecommissie nodigt u uit om deel te nemen aan de fotowedstrijd met als
onderwerp: ‘Spelen met kleur blauw’.

De mooiste en/of leukste foto’s worden vergroot tot A4-formaat en komen in aanmerking
voor expositie in de foyer van de Vredeskerk. De winnaars ontvangen na afloop van de
tentoonstelling een vergroting van hun foto.

Wedstrijdreglement:

« Inleveren uiterlijk 18 september in het kastje in de foyer van de kerk

« Maximaal 2 foto’s per deelnemer, afgedrukt op formaat 10 x 15 cm

« Elke foto dient op de achterzijde voorzien te zijn van naam, adres en corresponderend
nummer van negatief of digitaal medium

« Met de foto’s het bijbehorende negatief of digitaal medium inleveren

« Foto’s, negatieven of medium krijgt u na afloop terug

De expositiecommissie hoopt op een groot aantal inzendingen!

Jaarrekening 2015 Diaconie en P.g.L. ter inzage

De Jaarrekening 2015 van de Diaconie en de Jaarrekening 2015 van de Protestantse gemeente
te Leiden zijn in eerste lezing vastgesteld op de Algemene Kerkenraad van 28 juni.

Beide jaarrekeningen liggen vanaf maandag 5 september twee weken ter inzage op het
Kerkelijk Bureau. Het bureau aan de Van Vollenhovenkade 22, is geopend van maandag tot en
met donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur. Tevens liggen inzage-exemplaren op de voor u
bekende plaatsen en zijn de jaarrekeningen te downloaden van de website van de PgL.

De jaarrekeningen worden definitief vastgesteld op de Algemene Kerkenraad van 27
september. Eventuele reacties kunt u tot uiterlijk zaterdag 23 september richten aan: Kerkelijk
Bureau, T.a.v. scriba P.G.L., Van Vollenhovenkade 22, 2313 GG Leiden.

Namens de Algemene Kerkenraad, scriba Michael Korbee



Handen uit de sopmouwen

De schoonmaakploeg van de Vredeskerk zoekt versterking.

Een trouwe groep mensen maakt iedere week de kerk schoon. Doordat ons kerkgebouw zo
intensief in gebruik is op zondag en door de week is dat ook noodzakelijk. Naast het
schoonmaken is ook de ontmoeting met een afsluitend kopje koffie een belangrijk
moment.Deze groep neemt aan krachten af en is daarom toe aan versterking. Als u het
sopwater niet schuwt en houdt van fysieke inspanning neem dan vooral contact op met: Gerda
Schipper (06-22091911) of Henk Holswilder (06-23784315)

Het tijdstip waarop wordt schoongemaakt ligt nu vast op maandag- en vrijdagochtend van
9.00-10.00 uur, maar is een punt van bespreking.

Vredeswake en onthulling artikel 1 Rechten van de mens

Op woensdagmiddag 21 september, de Internationale Dag van de Vrede, organiseren diverse
Leidse samenwerkende organisaties om 16.00 uur weer de jaarlijkse Vredeswake op het
Stadhuisplein van Leiden. Dit jaar onder hetzelfde motto als vorig jaar : Vrede Verbindt.

Tijdens deze jaarlijkse Vredeswake staan we traditiegetrouw stil bij de talloze slachtoffers van
oorlogsgeweld in onze wereld. Oorlogshandelingen eisen nog dagelijks nodeloos het leven
van talloze onschuldige mensen.

De burgemeester van Leiden onthult eveneens op woensdag 21 september a.s. om 17.00 uur
de tekst van Artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens op de muur
tussen het Stadhuis en de Maarsmansteeg in de Kapelstraat. Tot 20 jaar geleden stond een
vergelijkbare tekst op een muur aan de zijkant van het Politiebureau aan de Langegracht; door
aanbouw is het verdwenen.

Op 10 december 2013, de Internationale Dag van de Rechten van de Mens, beloofde de
burgemeester medewerking te verlenen bij het opnieuw zichtbaar maken van dit artikel in het
centrum van Leiden. Op verzoek van Amnesty International, afd. Leiden en Diaconaal
Centrum De Bakkerij, heeft Stichting TEGEN-BEELD een ontwerp gemaakt en is er de
afgelopen tijd hard gewerkt om de tekst aan te brengen.

Met een toespraak zal burgemeester Henry Lenferink op 21 september a.s. duidelijk maken
welke boodschap de gemeente Leiden heeft aan de Universele Verklaring van de Rechten van
de Mens. Deze verklaring werd na de Tweede Wereldoorlog, in 1948, door de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties aangenomen om de basisrechten van de mens, ook wel
grondrechten, te omschrijven.

De Verklaring begint in Artikel 1 met de zinsnede:

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren.; direct daarop volgt :
Zij zijn begiftigd met verstand en geweten en behoren zich in een geest van broederschap te
gedragen'.

'Broederschap' zouden wij nu vervangen door 'solidariteit'. De verklaring is overal ter wereld
een bron van inspiratie bij de inzet van een menswaardig leven voor een ieder.




