
Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding 
Online kerkdienst op Kerstmorgen 
Zaterdag 25 december anno Domini 2021 

VOORBEREIDING 

Orgelspel   Koraalvoorspel over lied 469 van Hans-André Stamm (geb. 1958) 
tijdens de muziek zijn er digitale mededelingen 

Cantorij ‘Komt allen tezamen’ (Lied 477): 1, 2 en 4 
  
 ‘Midden in de winternacht’ (Lied 486): 1, 2 en 4 

Welkom  

Aansteken paaskaarsen en adventskaarsen 

Stilte en bemoediging 

ouderl.  Onze hulp is in de naam van de Heer 
   die hemel en aarde gemaakt heeft 
   die trouw houdt tot in eeuwigheid 
  en niet laat varen het werk van zijn handen. 

Psalm Psalm 98: 1 en 2 

Kyrië  gebed om ontferming  

Gloria ‘Go tell it on the mountain’ (Lied 484): 1, 2 en 3 

DE SCHRIFT GEOPEND 

Gebed van de dag  

Lezing Jeremia 23:5-8 (NBV21) 
5 De dag zal komen – spreekt de HEER – dat Ik aan Davids stam een rechtmatige telg laat 
ontspruiten, die als koning een wijs beleid zal voeren en die in het land recht en gerechtigheid zal 
handhaven. 6 Dan wordt Juda verlost en zal Israël veilig wonen. Zijn naam zal zijn “De HEER is 
onze gerechtigheid”. 

7 Daarom, de dag zal komen – spreekt de HEER – dat er niet meer wordt gezegd: “Zo waar de 
HEER leeft, die het volk van Israël uit Egypte heeft bevrijd,” 8 maar: “Zo waar de HEER leeft, die 
de nakomelingen van Israël uit het land van het Noorden heeft bevrijd en uit de andere landen 
waarheen Hij hen verdreven had.” Dan zullen ze weer in hun eigen land wonen.’ 

Cantorij ‘Een ster ging op uit Israël’ (Lied 496): 1 

Lezing Evangelie naar Johannes 1:1-5 (NBV21)  

1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Het was in het 
begin bij God. 3 Alles is erdoor ontstaan, zonder het Woord is niets ontstaan van wat bestaat. 4 In 
het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5 Het licht schijnt in de duisternis 
en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. 
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Cantorij ‘Een ster ging op uit Israël’ (Lied 496): 3 

Verkondiging 

Muziek Thema en twee variaties uit Noel X van Louis-Claude Daquin (1694 - 1772) 

GEBEDEN EN GAVEN 

Diaconale mededelingen collecten 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Muziek Twee variaties uit Noel X van Louis-Claude Daquin (1694-1772) 

Cantorij ‘Eer zij God in onze dagen’ (Lied 487): 1, 2 en 3 

Zegen   

Orgelspel Koraalbewerking over de melodie van lied 487 van Johan van Dommele (geb. 1927) 

Aan deze dienst werd meegewerkt door: 
René Venema - voorganger 
Maarten Boonstra - orgel 
Marleen Kruijt-de Ruiter - ouderling van dienst 
Astrid Krispijn - diaken van dienst 

Cantorij in kleine bezetting o.l.v. Maarten Boonstra:  
Aletta Douwes, Ria Swager, Bas Oerlemans, Hans Nuhoff 

Technische realisering van de uitzending op internet: 
Geluid - Ronald Bos; beeld - Jan Hendrik Labots; webmaster - Peter Baan 

Op Kerstmorgen 25 december zijn de collectedoelen: 
    • 1e collecte: Diaconaal centrum De Bakkerij:  
       Zomerbonnen voor mensen in Leiden 
    • 2e collecte: Protestantse gemeente te Leiden 
    • 3e collecte: Huur en onderhoud kerkelijke gebouwen 

Uw gaven ontvangen we bij voorkeur digitaal met de app Givt. Dat spaart kosten. 

Als gebruik van de app niet gaat, kunt u uw bijdrage ook overmaken naar rekening 
NL71 INGB 0678 6510 94 van de Protestantse gemeente Leiden  
o.v.v.  ‘25 december 2021, De Verbinding’  

Een dienst terugkijken of een preek opnieuw beluisteren?  
Dat kan op: www.kerkdienstgemist.nl. Ga naar: PG De Verbinding Leiden
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