Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding

Orde van dienst
op Kerstavond
24 december
anno Domini 2017

Orgelspel
‘Away in a manger’ en ‘O Jesulein siif3’, van Folgert Zwaving (1931-2011)

Tijdens binnenkomst ambtsdragers: ‘Waar eens David is geboren’
(Sytze de Vries, Het liefste lied van overzee, 1/48)

Welkom

Cantorij: ‘Torches’ (tekst: J.B. Trend [uit het Galicisch], muziek: John Joubert)

Stilte, bemoediging en gebed van toenadering

gemeente gaat staan

ouderl. Onze hulp is in de naam van de Heer

allen DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

ouderl. die trouw houdt tot in eeuwigheid

allen EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN
ouderl. God van ons hart,

uw Naam hebt Gij ons genoemd,
uw glorie hebt Gij ons getoond:
een mens in ons midden
die onze schande deelde,
die onze schade droeg,
eerloos en weerloos
maar door U bekroond.
O God, laat al die oude woorden
opnieuw gaan spreken,
laat uw bekende Naam opnieuw gaan stralen
door ons die vernoemd zijn
naar de mens van uw hart
en die uit het duister komen
om te leven in Uw licht.
allen AMEN

Zingen ‘Gij volken loof uw God en Heer’ (lied 117a) - allen
Kyrié gebed om ontferming

Gloria ‘Prijs de Heer die herders prijzen’ (lied 468)



Groet
Gebed

Lezing uit de Profeten Jesaja 11:1-10 (NBV 2004)

1 Maar uit de stronk van Isai schiet een telg op,

een scheut van zijn wortels komt tot bloei.

2 De geest van de HEER zal op hem rusten:

een geest van wijsheid en inzicht,

een geest van kracht en verstandig beleid,

een geest van kennis en ontzag voor de HEER.

3 Hij ademt ontzag voor de HEER;

zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn,

noch grondt hij zijn vonnis op geruchten.

4 Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel,
de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis.

Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond,
met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen.
5 Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen
en trouw als een gordel om zijn heupen.

6 Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam,
een panter vlijt zich bij een bokje neer;

kalf en leeuw zullen samen weiden

en een kleine jongen zal ze hoeden.

7 Een koe en een beer grazen samen,

hun jongen liggen bijeen;

een leeuw en een rund eten beide stro.

8 Bij het hol van een adder speelt een zuigeling,

een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang.
9 Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil

op heel mijn heilige berg.

Want kennis van de HEER vervult de aarde,

zoals het water de bodem van de zee bedekt.

10 Op die dag zal de telg van Isai

als een vaandel voor alle volken staan.

Dan zullen de volken hem zoeken

en zijn woonplaats zal schitterend zijn.

Zingen ‘O wijsheid, daal als vruchtbare taal’ (lied 466)

Lezing uit de Evangelién = Matteiis 1:18-25 (NBV 2004)

18 De atkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan
Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest. 19 Haar man
Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in
het geheim te verstoten. 20 Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de
Heer. De engel zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het
kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. 21 Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam
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Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’ 22 Dit alles is gebeurd opdat in vervulling
zou gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: 23 ‘De maagd zal zwanger zijn en
een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven,” wat in onze taal betekent ‘God met
ons’. 24 Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen: hij nam haar bij
zich als zijn vrouw, 25 maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had.
En hij gaf hem de naam Jezus.

Zingen ‘Het zal geschieden in de laatste dagen (lied 455)

Lezing uit de Brieven Romeinen 15:7-13 (BGT 2014)

7 Jullie moeten elkaar dus vol liefde accepteren, tot eer van God. Want ook Christus heeft jullie
allemaal vol liefde geaccepteerd.

8 Luister goed: Christus werd een dienaar van de Joden. Zo liet hij zien dat God doet wat hij
beloofd heeft. Want de belofte van God aan de voorouders van de Joden werd werkelijkheid toen
Christus kwam.

9 Ook liet Christus zien hoe goed God is voor de niet-Joden. Want alle volken danken God voor de
redding die hij wil geven. Zo staat het ook in de heilige boeken: «Samen met alle volken wil ik God
danken. Ik zing een lied om hem te eren.» 10 En er staat ook: «Alle volken moeten blij zijn, samen
met Israél.» 11 En: «Juich voor de Heer, alle volken. Zing voor hem, alle landen.» 12 En de profeet
Jesaja heeft gezegd: «Er zal een nieuwe koning komen uit de familie van David. Hij zal regeren
over alle volken. En alle mensen verwachten hun redding van hem.»

13 God geeft ons het vertrouwen dat we gered zullen worden. Ik bid dat hij jullie vreugde en vrede
zal geven door jullie geloof in Jezus Christus. Dan zal jullie vertrouwen op God steeds sterker
worden, door de kracht van de heilige Geest.

Cantorij Psalm 117 (onberijmd; uit: Voor de liefste een lofzang)

Zingen ‘Een lied weerklinkt in deze nacht’
(Sytze de Vries, Het liefste lied van overzee, 1/26)

Meditatieve verkondiging

Zingen ‘Wijj trekken in een lange stoet’ (lied 506)

GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Kerstcollecte Geloof, hoop en Syrié

De cantorij zingt tijdens de inzameling: ‘I Saw a Maiden’
(tekst: 15e eeuw, muziek: oud Baskisch kerstlied, refrein toegevoegd door Edgar Pettman)

Slotzang ‘Hoor, de engelen zingen de eer’(lied 481)

Zegen



Orgelspel
‘O du frohliche’ van Folgert Zwaving (1931-2011)

Aan de dienst werd meegewerkt door:

« Cantorij Vredeskerk, o.l.v. Maarten Boonstra

« Peter-Bram ’t Hoen, organist

« Marieke Boter, ouderling van dienst

« José van het Veld, diaken van dienst

« Ren¢ Venema, voorganger

« Bloemschikking: Ineke van der Keur, Riet Passchier en Marjan Zwijsen

In de foyer van de kerk wordt Gliihwein en warme chocola geschonken, met iets lekkers erbij!
U bent van harte welkom!

Kerst en Epifanie in de Vredeskerk

25 december Kerstmorgen
10.00 uur Dienst voor jong en oud,
van Schrift en Tafel,
m.m.v. gospelkoor Dawwagiem
o.l.v. Peter Groot;
voorganger: Ren¢ Venema

31 december Zondag ‘Naamgeving’
10.00 uur kerkdienst
voorganger: Henk Boter

7 januari Epifanie - Cantatedienst
10.00 uur koffiedrinken en nieuwjaarwensen
10.30 uur kerkdienst

voorganger: René¢ Venema
zang: Caroline ’t Hoen (sopraan)
11.30 uur een dronk op het nieuwe jaar!

Uitgevoerd wordt ‘Jubilate Deo’ van André Campra (1660-1744)



