
Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding 

VOORBEREIDING 

Orgelspel  

Als de ambtsdragers binnenkomen, zingen we het intochtslied: ‘Komt, verwondert u hier, 
mensen’ (lied 478) 
  Tijdens het zingen worden de kaarsen aangestoken. 

Welkom 

Cantorij  ‘All my heart this night rejoices’ 

All my heart this night rejoices  
as I hear, far and near, sweetest angel voices.  
‘Christ is born,’ their choirs are singing,  
till the air ev’rywhere now with joy is ringing. 

Hark! A voice from yonder manger,  
soft and sweet, doth entreat, ‘Flee from woe and danger!  
Brethren, come! From all doth grieve you,  
you are freed; all you need I will surely give you.’ 

Come, then, let us hasten yonder!  
Here let all, great and small, kneel in awe and wonder!  
Love him who with love is yearning!  
Hail the star that from far bright with hope is burning! 

Thee, dear Lord, with heed I’ll cherish. 
live to thee and with thee, dying, shall not perish; 
but shall dwell with thee for ever, 
far on high, in the joy that can alter never. 

Stilte, bemoediging en gebed van toenadering 
gemeente gaat staan  

ouderl.     Onze hulp is in de naam van de Heer 
allen      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
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ouderl.     die trouw houdt tot in eeuwigheid 
allen        EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 

ouderl.  God van ons hart, 
  uw Naam hebt Gij ons genoemd,  
  uw glorie hebt Gij ons getoond: 
  een mens in ons midden  
  die onze schande deelde,    
  die onze schade droeg, 
  eerloos en weerloos 
  maar door U bekroond. 
  O God, laat al die oude woorden  
  opnieuw gaan spreken, 
  laat uw bekende Naam opnieuw gaan stralen 
  door ons die vernoemd zijn 
  naar de mens van uw hart 
  en die uit het duister komen 
  om te leven in Uw licht. 
allen AMEN 

Zingen  ‘Gij volken loof uw God en Heer’ (lied 117a) 

Kyrië  gebed om ontferming 

Gloria   
ouderl.    Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 
   zoals het was in het begin en nu, en altijd, 
   en in de eeuwen der eeuwen. 
allen    AMEN. 

    ‘Eer zij God in onze dagen’ (lied 487) 
  

DE SCHRIFT GEOPEND 

Groet 

Gebed van de dag 

Lezing  Micha 5:1-5 (NBV 2004) 
1 Uit jou, Betlehem in Efrata, 
te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, 
uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. 
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Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, 
in de dagen van weleer. 
2 Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard, 
worden zijn broeders aan hun lot overgelaten. 
Daarna zullen wie er nog over zijn 
terugkeren naar de andere Israëlieten. 
3 Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, 
bekleed met de macht van de HEER, zijn God, 
met de majesteit van diens verheven naam. 
Zij zullen veilig wonen, 
want hij zal heersen tot aan de einden der aarde, 
4 en hij brengt vrede. 
Wanneer Assyrië ons land binnenvalt 
en zijn voet in onze paleizen zet, 
zullen wij zeven herders doen opstaan, 
ja, acht vorsten uit mensen gekozen. 
5 Met het zwaard zullen zij Assyrië kaalslaan, 
met blinkende wapens Nimrod vernietigen. 
Hij zal ons bevrijden van Assyrië 
wanneer het ons land binnenvalt 
en onze grenzen overschrijdt. 

Zingen  ‘Geef aan de wereld vrede, Heer’(lied 1012) - allen 

Lezing Lucas 2:1-5 (NBG 1951) 
1 En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus, dat 
het gehele rijk moest worden ingeschreven. 2 Deze inschrijving had voor het eerst plaats, 
toen Quirinius het bewind over Syrië voerde. 3 En zij gingen allen op reis om zich te 
laten inschrijven, ieder naar zijn eigen stad. 
4 Ook Jozef trok op van Galilea, uit de stad Nazaret, naar Judea, naar de stad van David, 
die Betlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, 5 om zich te 
laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke zwanger was. 

Zingen      ‘Vanwaar zijt Gij gekomen’ (lied 494) 

Lezing Lucas 2:6-14 (NBG 1951) 
6 En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou, 
7 en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een 
kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. 
8 En er waren herders in diezelfde landstreek, die zich ophielden in het veld en des nachts 
de wacht hielden over hun kudde. 9 En opeens stond een engel des Heren bij hen en de 
heerlijkheid des Heren omstraalde hen, en zij vreesden met grote vreze. 10 En de engel 
zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het 
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volk zal ten deel vallen: 11 U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in 
de stad van David. 12 En dit zij u het teken: Gij zult een kind vinden in doeken 
gewikkeld en liggende in een kribbe. 13 En plotseling was er bij de engel een grote 
hemelse legermacht, die God loofde, zeggende: 
14 Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens. 

Zingen ‘In de nacht gekomen’ (lied 505) 

Lezing  Lucas 2:15-20 (NBG 1951) 
15 En het geschiedde, toen de engelen van hen heengevaren waren naar de hemel, dat de 
herders tot elkander spraken: Laten wij dan naar Betlehem gaan om te zien hetgeen 
geschied is en ons door de Here is bekendgemaakt. 16 En zij gingen haastig en vonden 
Maria en Jozef, en het kind liggende in de kribbe. 17 En toen zij het gezien hadden, 
maakten zij bekend hetgeen tot hen gesproken was over dit kind. 18 En allen, die ervan 
hoorden, verbaasden zich over hetgeen door de herders tot hen gezegd werd. 19 Doch 
Maria bewaarde al deze woorden, die overwegende in haar hart. 20 En de herders 
keerden terug, God lovende en prijzende om alles wat zij hadden gehoord en gezien, 
gelijk het hun gezegd was. 

Cantorij  ‘Ding dong! Merrily on high’ 

Ding dong, merrily on high in heaven the bells are ringing; 
ding dong, verily the sky is riven with angel singing. 
Gloria, Hosanna in excelsis. 

E'en so here below, below, let steeple bells be swungen, 
and io, io, io, by priest and people sungen. 
Gloria, Hosanna in excelsis. 

Pray you, dutifully prime your matin chime, ye ringers; 
may you beautifully rime your eve time song, ye singers. 
Gloria, Hosanna in excelsis. 

Verkondiging 

Zingen ‘Waar eens David is geboren’ (vertaling: Sytze de Vries, Het liefste lied  
   van overzee, 1/48) 

GEBEDEN EN GAVEN 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Kerstcollecte - Zomerbonnenactie 
In de zomerperiode, als velen met vakantiegeld wat extra’s te besteden hebben, zijn de 
pakketten van de Voedselbank juist kariger van inhoud. Daarom heeft Diaconaal 
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Centrum De Bakkerij besloten de zgn. bonnenactie te verschuiven van Kerst naar de 
zomer. De bonnen gaan naar mensen en gezinnen die het, ook in de ogen van 
hulpverleners, echt nodig hebben, ongeacht hun sociale, culturele of 
levensbeschouwelijke achtergrond. Zij krijgen tegoedbonnen van € 10,-, die vrij te 
besteden zijn in een grote supermarkt in de regio. De gezinssituatie is bepalend voor het 
aantal bonnen dat men krijgt. Mensen kunnen zelf beslissen welke levensmiddelen zij 
ervoor kopen. Het aantal aanvragen voor deze actie stijgt de laatste jaren gestaag. De 
Bakkerij staat in 2017 voor de uitdaging € 17.000,- bijeen te brengen. Dat is meer dan 
ooit tevoren, maar we vertrouwen erop dat we ook dit keer met uw hulp niemand teleur 
hoeven stellen.  

Tijdens de inzameling zingt de cantorij: ‘The infant king’ 

1 Sing lullaby!  
Lullaby baby, now reclining, sing lullaby! 
Hush, do not wake the Infant King. 
Angels are watching, stars are shining 
over the place where he is lying. 
Sing lullaby! 

2 Sing lullaby! 
Lullaby baby, now a-sleeping, sing lullaby! 
Hush, do not wake the Infant King. 
Soon will come sorrow with the morning, 
soon will come bitter grief and weeping: 
Sing lullaby! 

3 Sing lullaby! 
Lullaby baby, now a-dozing, sing lullaby! 
Hush, do not wake the Infant King. 
Soon comes the cross, the nails, the piercing, 
then in the grave at last reposing: 
Sing lullaby! 

4 Sing lullaby! 
Lullaby! is the babe a-waking? Sing lullaby! 
Hush, do not stir the Infant King. 
Dreaming of Easter, gladsome morning, 
conquering Death, its bondage breaking: 
Sing lullaby! 

Slotzang  ‘Hoor, de engelen zingen de eer’ (lied 481) 
    
Zegen 
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Uitleidende muziek  

Aan de dienst werd meegewerkt door: 
• Cantorij Vredeskerk, o.l.v. Maarten Boonstra 
• Maarten Boonstra, organist 
• Marleen Kruijt, ouderling van dienst 
• Jan Hendrik Labots, diaken van dienst 
• René Venema, voorganger 

Kerst en Epifanie in de Vredeskerk 

25 december  Kerstmorgen 
10.00 uur   Dienst voor jong en oud,  
    van Schrift en  Tafel, 
    m.m.v. gospelkoor Dawwagiem  
    o.l.v. Tim Hermsen; 
    voorganger: René Venema 

1 januari  Zondag ‘Naamgeving’ 
10.00 uur  koffiedrinken en nieuwjaarwensen 

10.45 uur  kerkdienst 
   voorganger: René Venema 
   zang: Caroline ’t Hoen (sopraan) 

11.30 uur  een dronk op het nieuwe jaar! 

8 januari   Epifanie - Cantatedienst 
10.00 uur    

Uitgevoerd wordt de cantate ‘Singet dem Herrn ein neues Lied’ van Dieterich Buxtehude 
(1637-1707), voor sopraan en ensemble.  
Solist: Franciska Dukel. Voorganger: René Venema.
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