
Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding 

Kerkdienst op zondag 30 oktober 2022 

20ste zondag na Trinitatis / 7e zondag van de herfst 

 

VOORBEREIDING 

 

Orgelspel Herzlich thut mich verlangen, opus 122 nr. 10 van Johannes Brahms (1833 – 1897) 

 tijdens het orgelspel zijn er digitale mededelingen 

 

Welkom  

 

Aansteken van de kaarsen tijdens het aansteken zingen we lied 598: 2 x cantorij, 3 x allen 
 

 waarna de kinderen naar de kinderkerk gaan 
 

Stilte en bemoediging 

ouderl.  Onze hulp is in de naam van de Heer 

ALLEN  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

ouderl.  die trouw houdt tot in eeuwigheid 

ALLEN EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN. 

 

Lied van de zondag 798: 1 allen, 2 cantorij, 5 allen  

 

Kyriëgebed gezongen Dienstboek, lied 22 

 

cantorij cantorij cantorij 

Vanwege alle pijn Vanwege groot verdriet, Vanwege zoveel nood, 

bij mensen groot en klein: Gij zijt toch die het ziet: in ’t klein en in het groot: 

Heer wil bij ons zijn. Heer, vergeet ons niet. Heer, verjaag de dood. 
 

allen allen allen 

   
 

cantorij cantorij cantorij 

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. 
 

allen allen allen 

   
 

Glorialied 103 A: 1  

 

DE SCHRIFT GEOPEND 

 

Groet  
 

 

 

 

 

Gebed van de zondag 

 

Lezing 1 Korintiërs 13: 1-7  (NBV21) 

 
1 Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een 

dreunende gong of een schallende cimbaal. 2  Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, 

al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. 3 Al 

verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs om te worden 

verbrand  – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. 



4  De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen 

zelfgenoegzaamheid. 5 Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet 

aan, 6 ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. 7 Alles verdraagt ze, alles gelooft 

ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. 
 

Lied 791: 1 en 2 

 

Vervolg lezing 1 Korintiërs 13: 8-13 (NBV21) 

 
8 De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan 

– 9 want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. 10 Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is 

verdwijnen. 11 Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu 

ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. 12 Nu zien we nog maar een afspiegeling, een 

raadselachtig beeld, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig 

kennen, zoals ik zelf gekend ben. 13 Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is 

de liefde. 

 

Acclamatie lied 339f 

 
 

Lied psalm 139: 1  

 

Verkondiging 

 

Lied 653: 1, 4 en 6 de kinderen komen terug uit de kinderkerk 

 

GEDACHTENIS VAN HEN DIE ONS ZIJN VOORGEGAAN 

 

Inleiding 

Vandaag gedenken we de mensen uit onze  kring, verbonden van nabij of van verre met de Verbinding, die ons in 

het afgelopen kerkelijk jaar zijn voorgegaan. 

 

de diaken brengt de glazen schaal waarin de stenen met de namen liggen naar de liturgische tafel 

 

De stenen met daarop geschreven de roepnamen van de overledenen 

hebben sinds hun sterfdag in de schaal op de gedachtenistafel gelegen. 

Zo bleven we verbonden met hen die ons dit jaar ontvallen zijn. 

Wij noemen op deze zondag hun namen, 

de naam die zij bij hun geboorte van hun ouders ontvingen, 

de naam waarmee zij tijdens hun leven werden genoemd, 

de naam waarmee zij in onze herinnering voortleven, 

de naam waarmee zij geschreven staan in de palm van Gods hand. 

Zij gingen ons voor en wij mogen hen bij God geborgen weten. 

 

Luisterlied door de cantorij lied 99 uit: Tegen het donker. (Tekst: Sytze de Vries, muziek: Jan Hut) 

 

1 Die ons in ’t hart geschreven staan, 2 Nooit wordt de droefheid bodemloos: 

 die onze dagen deelden God houdt zijn handen open 

 maar in de dood zijn voorgegaan, en heel ons leven, doods en broos, 

 zij lieten ons de beelden draagt Hij door vrees en hopen. 

 van zoet en droef herinneren, Herinnert Hij zich niet hun naam 

 van zoeken, hopen, wachten. als wachters op de morgen? 

 Zal in de starre, koude dood Die in de nacht zijn voorgegaan 

 hun naam nog overnachten? zijn in zijn trouw geborgen. 

 

3 De naam waarmee zij zijn genoemd In Christus blijft die naam bewaard, 

 staat in Gods hand geschreven naar Hem mogen wij heten, 

 en zal door alle donker heen totdat de droom verkeert in zien, 

 toch onuitwisbaar leven. geloven wordt tot weten. 



 

Wij gedenken hen die ons in geloof zijn voorgegaan 

en ontsteken het licht aan de Paaskaars, 

want het licht van Christus schijnt voor allen, 

wanneer wij leven en wanneer wij sterven. 

 

Na het noemen van de naam wordt de familie uitgenodigd om een kaars 

voor hun geliefde overledene aan te steken aan het licht van de Paaskaars. 

 

Telkens nadat drie namen genoemd zijn, zingen we een vers van 

Lied 728 strofe: cantorij, refrein: allen 

 

 

Wij gedenken vandaag de heiligen die ons zijn voorgegaan 

en die in de voorbije jaren zijn ontslapen in Christus; 

de geliefden die wij dagelijks missen,  

vaders en moeders, broers en zussen die zijn overleden, 

kinderen die hun leven niet hebben kunnen voltooien. 

 

Luisterlied door de cantorij De gestorvene (tekst: Ida Gerhardt, muziek: Antoine Oomen) 

 

Zeven maal om de aarde gaan, Zeven maal over de zeeën te gaan, 

als het zou moeten op handen en voeten; schraal in de kleren, wat zou het mij deren, 

zeven maal om die ene te groeten kon uit de dood ik die ene doen keren. 

die daar lachend te wachten zou staan. Zeven maal over de zeeën gaan 

Zeven maal om de aarde gaan. zeven maal, om met z'n tweeën te staan 

 

 

Wij noemen hun namen in stilte in ons hart en nodigen een ieder 

die ter gedachtenis een kaars wil ontsteken naar voren te komen. 

 

tijdens het ontsteken van de kaarsen klinkt pianomuziek van Edvard Grieg (1843 – 1907) 

 

 

Voor alle anonieme getuigen van geloof en gerechtigheid, 

voor hen van wie de namen verwaaiden in de wind,  

geliefd en betreurd door anderen, 

ontsteken het wij  licht, 

opdat zij niet worden vergeten, 

en opdat wij ons inzetten voor de toekomst, 

waarin ook zij hebben geloofd. 

Want het licht van de opgestane Heer schijnt over allen. 

 

Lied 199 strofe: cantorij, refrein: allen 

 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

 

Diaconale mededelingen bloemengroet, collecten 
 

De familie wordt uitgenodigd om na afloop van de dienst de steen met de naam 

van hun dierbare geliefde mee naar huis te nemen. 
 

Orgelspel tijdens de digitale collecte: Wer nur den lieben Gott läßt walten BWV 647 (uit de Schüblerchoräle) 

 van J.S. Bach (1685 – 1750) 
  



Gebeden dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezongen Onze Vader 
 

 
 

 

Slotzang 727 de laatste regel van elk vers (2 x Halleluja) wordt steeds door allen gezongen 

 1 allen 2 allen 

 3 mannen 4 vrouwen 

 5 cantorij 6 orgel 7 cantorij 

 8 vrouwen 9 mannen 

 10 allen 

 

Zegen  afgesloten met gezongen amen 

 

Orgelspel Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 645 (uit de Schüblerchoräle) van J.S. Bach (1685 – 1750) 

 

Aan deze dienst werd meegewerkt door: 

koster(s) en commissie van ontvangst: vrijwilligers uit de gemeente 

voorgangers: ds. Jos Wolthaus en ouderenpastor Jorine de Klerk 

ouderling van dienst: Theo Krispijn; diaken van dienst: Emmy Bergsma 
 
Technische realisering van de uitzending op internet: 

beeld en geluid door leden van het beamteam; webmaster: Peter Baan  

 

Collecten voor zondag 30 oktober – zaterdag 5 november 

    • 1e collecte: Diaconie PgL – voor hulpverlening waar geen andere hulp is 

    • 2e collecte: Algemeen kerkenwerk Protestantse gemeente Leiden 

    • 3e collecte: Eredienst en pastoraat 

 

Meer informatie over de Kerk in Actie collecte van de zondag vindt u op 

www.kerkinactie.nl/collecterooster. 

 

U kunt nu en gedurende de komende week digitaal bijdragen met de app Givt.     

Als gebruik van de app niet gaat, kunt u uw bijdrage ook overmaken naar rekening 

NL71 INGB 0678 6510 94 van de Protestantse gemeente Leiden  

o.v.v. ’30 oktober 2022, De Verbinding’. 
 
 

Een dienst terugkijken of een preek opnieuw beluisteren?  

Dat kan op: www.kerkdienstgemist.nl. Ga naar: PG De Verbinding Leiden 

http://www.kerkinactie.nl/collecterooster

