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VOORBEREIDING 
 
Muziek Prelude opus 87 nr. 1 van Dmitri Shostakovich (1906-1975) 
 
Welkom 
 
Aansteken van de kaarsen waarna de gemeente gaat staan 
 
Stilte en bemoediging 
ouderl.  Onze hulp is in de naam van de Heer 
ALLEN  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
ouderl.  die trouw houdt tot in eeuwigheid 
ALLEN EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN. 
 
Psalm 139b: 1 en 2 waarna de gemeente gaat zitten 
 
Introductie van het thema: een betere wereld begint bij jezelf! 
 
We kijken naar de video ‘Pay it forward’   
 
Canon ‘Wees welkom nieuwe vreemdeling’ – melodie lied 832 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebed 
 
Doe je het wel of doe je het niet? 
 
Lied 992: 1, 2, 3 en 4 
 
Woorden doen ertoe 
 
Luisterlied ‘Voor de zwijgers’ van Matthijn Buwalda (geb. 1983) 
 
Bijbelverhaal ‘De weduwe van Saréfat’ – uit: ‘De profeet in de Vis’, 
 Verhalen uit het Oude Testament van Nico ter Linden (1936-2018) 
 

De hemel bleef gesloten, er viel nog steeds geen druppel regen en ten slotte verdroogde ook de beek. ‘Elia, ga naar Sárefat bij 
Sidon’, zei de stem. ‘Daar zul je een weduwe ontmoeten, zij zal je voedsel geven.’ 
Sárefat bij Sidon? Daar komt koningin Izebel vandaan, het is Baälsland! Zal daar een weduwe zich ontfermen over een dienaar 
van Israëls God? Wie gelooft dat? 
Elia geloofde het. Hij ging. 
Bij de stadspoort gekomen zag hij een vrouw in het zwart aan het hout sprokkelen. ‘Zou u voor mij wat water willen halen in 
deze kruik?’, vroeg hij. 
De vrouw nam de kruik en ging water halen, ‘En neem ook wat brood mee’, riep hij haar na. 



De vrouw draaide zich om, je kon aan haar holle ogen zien dat ze honger had. ‘Brood zei u? Ik heb geen brood meer, heer, geen 
kruimel. Ik heb alleen nog maar een handvol meel in de pot en een bodempje olie in de kruik. Ik sprokkel wat hout om het 
laatste voedsel klaar te maken voor mijn zoon en voor mij. Wanneer het op is, wacht ons de dood.’ 
‘Vrees niet, vrouw, doe wat je van plan was. Maar bak eerst een klein broodkoekje en breng mij die. Bak daarna het brood voor 
je zoon en voor jezelf. Want de Heer, de God van Israël, zal ervoor zorgen dat het meel in de pot niet opraakt en de olie in de 
kruik evenmin, tot op de dag dat hij het weer zal laten regenen.’ 
De vrouw ging naar huis en deed wat Elia gezegd had. Zij was geen dochter van Israël, maar zij vertrouwde wel op Israëls God. 
De machtige koningin Izebel wilde Elia doden, een arme weduwe uit die streek deelde met hem haar laatste brood. Tot op de 
dag dat de Heer het weer liet regenen, raakte het meel in de pot niet op, de olie in de kruik evenmin.’ 
 

Gesprek 
 
Luisterlied ‘Pass it on’ – Youth for Christ, 93 (tekst en muziek: Kurt Kaiser, geb. 1934) 
 
It only takes a spark, to get a fire going Een vonk is al genoeg om een vuur te maken 
And soon all those around, can warm up in glowing en al snel kan ieder om je heen zich warmen aan de gloed. 
That’s how it is with God’s love Zo is het met Gods liefde: 
Once you’ve experienced it als je het eenmaal hebt ervaren, 
You spread his love to everyone verspreid je zijn liefde aan iedereen, 
You want to pass it on je wilt het doorgeven. 
 
What a wondrous time is spring, when all the trees are budding Wat een wonderlijke tijd is de lente, als alle bomen uitlopen, 
The birds begin to sing, the flowers start their blooming de vogels beginnen te zingen, de bloemen beginnen te bloeien. 
That’s how it is with God’s love Zo is het met Gods liefde: 
Once you’ve experienced it als je het eenmaal hebt ervaren, 
You want to sing, it’s fresh like spring wil je zingen, het is fris als de lente, 
You want to pass it on je wilt het doorgeven. 
 
I wish for you my friend, this happiness that I have found Ik wens voor jou, mijn vriend, dit geluk da tik heb gevonden, 
You can depend on him, it matters not where you are bound je kunt op Hem vertrouwen, het maakt niet uit waaraan je 
  gebonden bent. 
I’ll shout it from the mountain top Ik zal het roepen vanaf de bergtop, 
I want the world to know, the Lord of love has come to me ik wil dat de wereld het weet, de Heer van de liefde is naar mij 
  gekomen, 
I want to pass it on  ik wil het doorgeven. 
 
Diaconale mededelingen bloemengroet, collecten 
Muziek tijdens de digitale collecte: 3e Gnossienne van Erik Satie (1866-1925) 
 
Zegenbede over de gaven 
 
Gebeden dankgebed, voorbeden, stil gebed en 
 gezongen Onze Vader – lied 1006 
 
Slotzang 973: 1, 2, 3 en 4  gemeente gaat staan na het voorspel 
 
Zegen  afgesloten met gezongen amen 
 
Orgelspel bewerking over het lied ‘La paz del Señor’ van Carsten Klomp (geb. 1965) 
 
Aan deze dienst werd meegewerkt door: 
koster(s) en commissie van ontvangst: vrijwilligers uit de gemeente 
jongeren en leiding van de Jeugdkapel; voorganger: René Venema 
ouderling van dienst: Tetsje Oelen; diaken van dienst: Willeke van Heyningen 
 
Technische realisering van de uitzending op internet: 
beeld en geluid door leden van het beamteam; webmaster: webteam 
 
Collecten voor zondag 22 juni t/m zaterdag 27 juni 
    • 1e collecte: Kerk in Actie – binnenlands diaconaat NL – Geef vluchtelingen een thuis  
    • 2e collecte: Algemeen kerkenwerk Protestantse gemeente Leiden 
    • 3e collecte: Jeugdwerk in de eigen wijk 
 
Meer informatie over de Kerk in Actie collecte van de zondag vindt u op www.kerkinactie.nl/collecterooster. 
 
U kunt nu en gedurende de komende week digitaal bijdragen met de app appostel.     
 

Een dienst terugkijken of een preek opnieuw beluisteren?  
Dat kan op: www.kerkdienstgemist.nl. Ga naar: PG De Verbinding Leiden 

http://www.kerkinactie.nl/collecterooster

