
Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding 
Kerkdienst op zondag 21 januari 2024 
3e zondag na Epifanie 
 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel bewerking over psalm 100 van Detleff A.N. Krüger (geb. 1948) 
 
Welkom  
 
Aansteken van de kaarsen waarna de gemeente gaat staan 
 
Stilte en bemoediging 
ouderl.  Onze hulp is in de naam van de Heer 
ALLEN  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
ouderl.  die trouw houdt tot in eeuwigheid 
ALLEN EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN. 
 
Psalm van de zondag 100: 1, 3 en 4 waarna de gemeente gaat zitten 
 
Kyriëgebed    
 
Glorialied 158A: 1 en 2  waarna de kinderen naar de kinderkerk gaan 
 
DE SCHRIFT GEOPEND 
 
 
Groet 
 
 
 
Gebed van de zondag  
 
1e Lezing Marcus 1:1-20 (NBV21) 
 
1 Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. 
2 Er staat geschreven bij de profeet Jesaja: 
‘Let op, Ik zend mijn bode voor Je uit, 
hij zal Je een weg banen. 
3 Een stem roept in de woestijn: 
“Maak de weg van de Heer gereed, 
maak recht zijn paden!”’ 
4 En zo is het gebeurd toen Johannes ging dopen in de woestijn en de mensen opriep tot inkeer te komen en 
zich te laten dopen, om vergeving van zonden te krijgen. 5 Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden 
toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, waarbij ze hun zonden beleden. 6 Johannes droeg 
een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. 7 Hij 
verkondigde: ‘Na mij komt iemand die machtiger is dan ik; ik ben het zelfs niet waard om voor Hem te 
bukken en de riemen van zijn sandalen los te maken. 8 Ik heb jullie gedoopt met water, maar Hij zal jullie 
dopen met de heilige Geest.’ 
9 In die tijd kwam ook Jezus daarheen, vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, en liet zich door Johannes dopen in 
de Jordaan. 10 Op het moment dat Hij uit het water omhoogkwam, zag Hij de hemel openscheuren en de 
Geest als een duif op zich neerdalen, 11 en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in 
Jou vind Ik vreugde.’ 
12 Meteen daarna dreef de Geest Hem de woestijn in. 13 Veertig dagen bleef Hij in de woestijn, waar Hij door 
Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen dienden Hem. 
14 Nadat Johannes gevangengenomen was, ging Jezus naar Galilea, waar Hij Gods goede nieuws 
verkondigde. 15 Dit was wat Hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer 
en geloof dit goede nieuws.’ 
16 Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag Hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten 
uitwierpen in het meer; het waren vissers. 17 Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg Mij! Ik zal van jullie vissers 
van mensen maken.’ 18 Meteen lieten ze hun netten achter en volgden Hem. 19 Iets verderop zag Hij Jakobus, 



de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten, 
20 en direct riep Hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners achter in de boot en volgden hem. 
 
 
Acclamatie 
 
 
Lied 531: 1 en 3 
 
Verkondiging 
 
Lied van de zondag 527: 1, 2, 3, 4 en 5 
 
BEVESTIGING AANTREDENDE AMBTSDRAGERS  
HERBEVESTIGING OUDERLING-KERKELIJK WERKER 
EN DANKZEGGING AFTREDENDE AMBTSDRAGERS 
 
Presentatie en inleiding 
 
Steeds opnieuw 
worden in de gemeente van Christus 
vrouwen en mannen geroepen 
om samen met de voorgangers 
de dienst aan Gods Rijk 
gestalte te geven in het ambt, 
en het heil - ons toevertrouwd -  
als gegeven talenten te beheren, 
tot glorie van de Ene, 
tot genade voor allen. 
 
Ouderlingen heten zij 
aan wie de zorg is opgedragen 
voor ons bestaan met én van het Woord, 
voor ons leven in gemeenschap. 
Zij zullen omzien naar wie verdwalen 
en het oor lenen aan wie verloren raken 
en allen kennen als leden van het ene lichaam, 
daarin Christus navolgend. 
 
Diakenen heten zij 
aan wie het is toevertrouwd 
brood en beker te reiken aan al wie honger heeft. 
Zij zullen weet hebben 
van de dorst naar gerechtigheid, 
met oog voor wie geen helper heeft, 
en de gemeente voorgaan in het reikhalzen en verlangen 
naar de komst van het Rijk van God, 
daarin Christus navolgend. 
 
Gebed 
 
Belofte en bevestiging 
 
Lieve Marijke, Bas en Bart, jullie staan hier, 
in het midden van de gemeente, 
en voor Gods aangezicht. 
 
Ik vraag jullie: 
willen jullie, aan deze gemeente verbonden, 
haar liefhebben en dienen naar Gods gebod, 
en er de arbeid verrichten die ons allen bouwt, 
als dienst aan Hem zelf, 
betrouwbaar voor God en mensen 
en met inzet van al je gaven? 



 
Willen jullie gehouden zijn aan Gods Woord 
en Zijn Rijk met ons verwachten? 
 
Beloven jullie voorgoed geheim te houden 
al wat je in het verborgene wordt toevertrouwd, 
en te spreken waar onrecht geschiedt? 
 
Handoplegging 
 
Belofte van de gemeente   gemeente gaat staan 
Gemeente van Christus: 
belooft u 
uw ambtsdragers te omringen 
met uw meeleven, 
hen bij te staan in onze gezamenlijke dienst 
aan de Heer en zijn Rijk, 
en hen keer op keer  
te dragen met uw gebed? 
allen: JA, DAT BELOVEN WIJ!   
 
Lied 970: 1, 3 en 5  waarna de gemeente gaat zitten 
 
 
Herbevestiging ouderling-kerkelijk werker 
 
Lieve Jorine, 
toen jij in 2019 in het ambt van ouderling-kerkelijk werker werd bevestigd, 
heb je uitgesproken 
‘dat je de heilige Schrift, bij het licht waarvan wij leven, 
aanvaardt als regel van het geloof’, 
en heb je beloofd 
‘dat je je taak trouw zult vervullen 
met liefde voor alle mensen die de Heer op je weg brengt 
en dat je alles wat je vertrouwelijk wordt verteld 
geheim zult houden’. 
 
Nu je je geroepen weet je dienst voort te zetten, 
vragen wij of je opnieuw wilt instemmen met deze woorden? 
 
 
Woord van dank voor de aftredende ambtsdragers 
uitlopend op gebed: 
voorg. Het past ons, HERE God, U dank te zeggen  

voor de toewijding van degenen 
die nu hun ambt neerleggen. 
Voor hun volharding en trouw 
prijzen wij U, Bron van alle goed. 
Bevestig het werk van onze handen, 
ja het werk van onze handen, bevestig dat. 
U die blijkens de kracht die in ons werkt, 
bij machte zijt oneindig veel meer te doen 
dan wij bidden of beseffen, 
U zij de heerlijkheid 
in de gemeente en in Christus Jezus. 

allen  AMEN. 
 
  



GEBEDEN EN GAVEN 
 
Diaconale mededelingen bloemengroet, collecten 
Orgelspel tijdens de digitale collecte: Präludium in F van Johann Ludwig Krebs (1713-1780)  
 

de kinderen komen terug uit de kinderkerk 
  
Gebeden gebed over de gaven, dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 
Slotzang 973: 1, 2, 3 en 4 gemeente gaat staan na het voorspel 
 
Zegen  afgesloten met gezongen amen 
 
Orgelspel bewerking over psalm 100 van Daan Manneke (geb. 1939) 
 
Aan deze dienst werd meegewerkt door: 
koster(s) en commissie van ontvangst: vrijwilligers uit de gemeente 
voorganger: ds. René Venema 
ouderling van dienst: Tetsje Oelen; diaken van dienst: Emmy Bergsma 
ouderenpastor: Jorine de Klerk 
 
Technische realisering van de uitzending op internet: 
beeld en geluid door leden van het beamteam; webmaster: Peter Baan  
 
Collecten voor zondag 21 januari – zaterdag 27 januari 
    • 1e collecte: De Bakkerij 
    • 2e collecte: Algemeen kerkenwerk Protestantse gemeente Leiden 
    • 3e collecte: Onderhoud kerkelijke gebouwen 
 
Meer informatie over de Kerk in Actie collecte van de zondag vindt u op 
www.kerkinactie.nl/collecterooster. 
 
U kunt nu en gedurende de komende week digitaal bijdragen met de app appostel.     
Als gebruik van de app niet gaat, kunt u uw bijdrage ook overmaken naar rekening 
NL71 INGB 0678 6510 94 van de Protestantse gemeente Leiden  
o.v.v. ’21 januari 2024, De Verbinding’. 
  

Een dienst terugkijken of een preek opnieuw beluisteren?  
Dat kan op: www.kerkdienstgemist.nl. Ga naar: PG De Verbinding Leiden 

http://www.kerkinactie.nl/collecterooster

