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De passie van Jezus Christus, gelezen uit het Evangelie naar Lucas 
 
VOORBEREIDING 
 
Stilte  
 
Aansteken van de kaarsen waarna de gemeente gaat staan 
 
Bemoediging 
ouderl.  Onze hulp is in de naam van de Heer 
ALLEN  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
ouderl.  die trouw houdt tot in eeuwigheid 
ALLEN EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN. 
 
Drempelgebed 
 

ouderl. Bij U, Heer, schuilen wij ouderl. Hier gedenken wij 
 in het onbarmhartig licht  Jezus Messias, 
 van deze dag.  in zijn lijden, in zijn dood. 
 Hoor ons, God,  In de dagen van zijn leven 
 en blijf ons niet ver.  heeft Hij onze zwakheid gedragen, 
   onze leegte onder ogen gezien. 
allen Hoor ons, God,  Hier zien wij op 
 en kom ons te hulp.  naar het kruis. 
 
ouderl. Gij zijt een wal  Laat dit uur voor ons zijn 
 tegen nacht en ontij,  als een waken en bidden 
 Gij, de grond  met Hem. 
 van ons vertrouwen. 
 In uw handen, Heer, allen In uw handen, Heer, 
 bevelen wij ons leven.  bevelen wij 
   ons leven. 
allen Beschut ons 
 met de schaduw  Amen. 
 van uw vleugels. 
 
 waarna de gemeente gaat zitten 
 
Psalm 22:2-12 (Bijbel in Gewone Taal 2014) 
 
2 Mijn God, mijn God, 
waarom hebt u mij alleen gelaten? 
Hoe hard ik ook schreeuw, 
u redt mij niet, 
u blijft ver weg. 
3 Overdag roep ik: ‘Mijn God!’ 
maar u antwoordt niet. 
’s Nachts roep ik: ‘Mijn God!’ 
maar ik krijg geen rust. 
4 God, u bent heilig! 
Uw troon staat in de tempel, 
daar zingt uw volk voor u. 
5 Onze voorouders hebben op u vertrouwd. 
Ze vertrouwden op u, en u bevrijdde hen. 
6 Ze riepen u om hulp, en u redde hen. 
Ze vertrouwden op u, en u hebt hen geholpen. 
7 Ik ben minder waard dan een mens, 

ik ben niet meer waard dan een worm. 
Iedereen beledigt mij, 
niemand heeft respect voor mij. 
8 Mensen die mij zien, lachen me uit. 
Ze schudden spottend hun hoofd. 
9 Ze zeggen: ‘Vertrouw op de Heer! 
Bij hem ben je toch veilig? 
Hij zal je wel redden, 
hij is toch je vriend?’ 
10 U haalde me uit de buik van mijn moeder, 
u liet me drinken aan haar borst. 
11 Toen ik geboren werd, 
vingen uw handen mij op. 
Al voor mijn geboorte was u mijn God. 
12 Laat mij dan nu niet alleen! 
Want ik ben in nood, 
en er is niemand die mij helpt. 

  



De lezingen De Passie naar Lucas (NBV21) – gelezen en zongen 
 
Gebed 
 
Lucas 22:39-46 Lied 582: 1, 3 en 4 
 
Lucas 22:47-53 Lied 558: 1, 2 en 4 
 
Lucas 22:54-62 Lied Zoon van David, om de slagen 
   (tekst: Sytze de Vries – Het liefste lied van overzee I, nr. 60) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lucas 22:63-71 Lied 575: 1 en 2 
 
Lucas 23:1-12 Lied 558: 6, 7 en 8 
 
Lucas 23:13-25 Lied 177 LvdK 1973: 1, 2 en 3 
 
 
1 Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten, 2 ‘k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen, 
 in deze zee verzinken mijn gedachten: tot in de dood als mens gehoorzaam wezen, 
 o liefde die, om zondaars te bevrijden, in onze plaats gemarteld en geslagen, 
 zo zwaar moest lijden. de zonde dragen. 
 
3 O allerheiligst, onuitspreeklijk wonder: O wreed geding; wie kan geheel doorgronden 
 de Rechter zelf gaat aan het recht ten onder de vloek der zonden. 
 
 
Lucas 23:26-32 Lied 562: 1 en 2 
 
Lucas 23:33-43 Lied 577: 1, 2 en 3 
 
Lucas 23:44-49 Lied 576b: 1, 3 en 4 
 
  



Lucas 23:50-60a Lied Kruis van Christus, hout der schande 
   (tekst: Sytze de Vries – Het liefste lied van overzee I, nr. 36) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De paaskaars wordt gedoofd en uitgedragen 
 
Moment van stilte 
 
Muziek Herr Gott, nun schleuß den Himmel auf  BWV 617 – Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 
DE GEBEDEN 
 
Voorbeden elke voorbede wordt beantwoord met het refrein van lied 547 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beklag Gods 
 
Het Beklag Gods is de litanie van de Goede Vrijdag, waarin God zich beklaagt over zijn volk 
dat Hem in de steek heeft gelaten. Deze klacht – ontleend aan de profeet Micha –  
is gericht tot de gemeente die op Goede Vrijdag bijeen is om te vieren. 
 
 

We bidden dit gebed vandaag in de tekstbewerking van de hand van Wim van der Zee uit 1986 
(In het huis van de Levende, blz. 64-65). 
 
v Mijn volk, wat heb ik u misdaan allen Heilige God, 
 of waarmee heb ik u bedroefd? heilig en almachtig, 
 Ik heb de aarde voor de dag geroepen heilig en onsterfelijk, 
 en aan uw handen toevertrouwd, ontferm U over ons. 
 maar van mijn tuin is een wildernis gemaakt, 
 mijn levenswerk wordt een dodenakker. 
 Waarom laat gij dit toe? 
 
v Ik heb u onder mijn regenboog gesteld, allen Heilige God  
 een teken van vrede en toekomst, heilig en almachtig, 
 maar dodelijke wapens staan gericht op mensen heilig en onsterfelijk, 
 en bedreigen mijn dierbare schepping. ontferm U over ons. 
 Waarom laat gij dit toe? 
 
v  Ik heb mij laten kennen als uw bevrijder, allen Heilige God 
 de bondgenoot van alle onderdrukten, heilig en almachtig, 
 maar tallozen worden getergd en geteisterd heilig en onsterfelijk, 
 door terreur en tirannie. ontferm U over ons. 
 Waarom laat gij dit toe? 



v Ik heb u met overvloed gezegend, allen Heilige God 
 met dagelijks brood en meer dan dat, heilig en almachtig, 
 maar op mijn akker sterven mensen onverzadigd heilig en onsterfelijk, 
 en kinderhanden blijven ongevuld. ontferm U over ons. 
 Waarom laat gij dit toe? 
 
v Ik heb mijn woord aan u gegeven allen Heilige God 
 en u mijn hartsgeheimen toevertrouwd,  heilig en almachtig, 
 maar afgoden vinden overal gehoor heilig en onsterfelijk, 
 en mensen kiezen doodlopende wegen. ontferm U over ons. 
 Waarom laat gij dit toe? 
 
v Ik heb mijn eigen Zoon tot u gezonden, allen Heilige God 
 mijn sprekend evenbeeld, mijn uitgestrekte hand, heilig en almachtig, 
 maar Hij is afgewezen, uitgestoten, heilig en onsterfelijk, 
 vernederd tot de laagste dood. ontferm U over ons. 
 Ik heb Hem bij u teruggebracht, 
 de levende, de bron van alle leven, 
 maar Hij gaat dood aan alle kruisen 
 waaraan mijn mensen worden vastgespijkerd. 
 Waarom laat gij dit toe? 
 
v  Mijn volk, wat heb ik u misdaan allen Heilige God 
 of waarmee heb ik u bedroefd? heilig en almachtig, 
 Ik heb u geëerd als kroon van de schepping, heilig en onsterfelijk, 
 Ik heb u gezocht als mijn kostbaarste sieraad, ontferm U over ons. 
 Ik heb u bewaard in mijn hand, in mijn hart, 
 Ik heb u mijn rots, mijn Zoon geofferd. 
 Wat had Ik nog meer moeten doen 
 dat Ik niet heb gedaan? 
 
Slotzang 590: 1, 2, 3, 4, en 5 
 
Slotgebed en Onze Vader 
 
v Alles wat gebeurt allen Onze Vader 
 op deze wereld 
 en in ons leven 
 valt niet samen met uw wil, 
 maar wordt wel omsloten door uw macht: 
 voed ons vertrouwen, 
 Heer onze God. 
 
 
 

 
wij verlaten in stilte de kerk 
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