
Versie 24 apr 2025 

Geloofsgemeenschap De Verbinding - wie zijn wij nu en hoe 
zien we de toekomst 

Uitgangspunt: beleidsplan De Verbinding 2022-2026 
De Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding in Leiden leeft vanuit het verbond tussen 

God en mensen, waarover we lezen in de verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament. Dit 

verbond schenkt vertrouwen en voedt het verlangen om te leven in verbinding met de samenleving 

als geheel en met andere geloofsgemeenschappen en de directe omgeving (de wijken) in het 

bijzonder. Vanuit deze verbinding zijn wij actief op zoek naar wat ons leven zin geeft, hoe wij van 

elkaar kunnen leren en elkaar tot steun kunnen zijn. Als Groene Kerk zoeken we naar manieren 

om duurzamer met de Schepping om te gaan. Dit alles doen wij vanuit de inspiratie die God ons 

biedt. Wij realiseren ons dat we een kleiner wordende geloofsgemeenschap zijn en dat de 

gemiddelde leeftijd van onze leden stijgt. We zijn ons er ook van bewust dat we in een tijd leven 

waarin het niet meer vanzelf spreekt om te geloven. Dit doet een beroep op onze creativiteit en 

betekent dat wij realistisch moeten omgaan met onze ambities. 

Wat is en blijft belangrijk 
 
Eredienst 
De eredienst is de plaats waar wij elkaar als geloofsgemeenschap ontmoeten met als uitgangspunt 

het verbond tussen God en mensen, zoals hierboven beschreven. We vinden het van wezenlijk 

belang om op zondag bij elkaar te komen voor de eredienst. Vandaaruit krijgen alle andere 

activiteiten vorm. Wat betreft de vorm en de inhoud van de eredienst streven we naar variatie: een 

afspiegeling van de diversiteit binnen onze gemeente. Ruimte voor modernisering en vernieuwing, 

naast ruimte voor de huidige vorm. Iedereen moet zich bij ons thuis kunnen (blijven) voelen. We 

willen hier met elkaar blijvend over nadenken en in gesprek gaan. Bij dit alles ervaren we de 

behoefte aan ondersteuning van een academisch gevormde predikant, die ons helpt te kijken naar 

en te leren uit de grondtekst van de bijbel. Vandaaruit kunnen wij onze positie als individu en als 

gemeente in de samenleving bepalen. 

Plaats voor viering en samenkomst 
Een eigen fysieke plek voor de geloofsgemeenschap is belangrijk. Moet dit de huidige Vredeskerk 

zijn? Liefst wel. We hebben een emotionele band met elkaar, maar ook met het gebouw, zoals je 

een band hebt met je eigen huis als thuis. Waar het ons echter vooral om gaat, is dat we een 

vertrouwde plaats in de wijk hebben waar we samen kunnen komen en van waaruit we activiteiten 

kunnen organiseren. Het behoud van De Wijkplaats is in dit kader van groot belang. Dit is een plek 

midden in de wijk met ook een duidelijke verbindende rol ín de wijk.  

Samen geloofsgemeenschap zijn 
Sociale activiteiten zoals SAT (samen aan tafel), de mobiele theebrigade en het kampeerweekend 

staan hoog in ons vaandel. We willen een sociale gemeenschap zijn, ook in de wijk, waar we ten 

slotte onderdeel van zijn. Dit gebeurt nu onder andere door het organiseren van onze boeken-, 

planten- en bollenmarkt. We zijn op zoek naar meer manieren om de verbinding met de wijk te 

versterken. 

Jeugd 
Aandacht voor jongeren is en blijft een speerpunt. Zowel hun plek binnen de geloofsgemeenschap 
- bijvoorbeeld de jongeren meer betrekken bij de eredienst - als ook Leiden-breed. De 
samenwerking die er nu al is - mede door de aanstelling van een jeugdpastor - wordt als positief 
ervaren. De samenwerking willen we van harte ondersteunen en helpen uitbouwen. De jeugd is 
onze toekomst! Wij hopen dat deze samenwerking werkt als een inktvlek naar andere mogelijke 
terreinen van samenwerking, zoals geloofsopvoeding en intergenerationele activiteiten. 
 
Vorming 
Binnen De Verbinding bestaan nu diverse kringen, leerhuizen, en groepen voor gezamenlijke 

vorming en toerusting. Dergelijke kringen bieden onze gemeente een goede vorm aan ons streven 
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om met elkaar te zoeken naar wat ons leven zin geeft en hoe wij van elkaar kunnen leren. Dit 

aanbod willen we behouden. We staan open voor initiatieven om kringen voor de hele PgL 

(Protestantse gemeente te Leiden) te organiseren of toegankelijk te maken en willen daar ook zelf 

actief aan bijdragen.  

Ouderen 
Binnen De Verbinding is individueel pastoraat voor ouderen nu goed georganiseerd vanuit het 

pastoraal beraad. Daarnaast zijn initiatieven als de mobiele theebrigade belangrijk voor ouderen 

om met elkaar in contact te blijven. Dat willen we behouden. In de afgelopen jaren is er meer 

samenwerking PgL-breed op het gebied van ouderenzorg/ouderenpastoraat en toerusting in dit 

verband. We willen dat helpen vormgeven en versterken. We zijn ons bewust van de vergrijzing 

van ons ledenbestand. Dit vraagt om speciale aandacht en een gezamenlijk optrekken met andere 

geloofsgemeenschappen binnen de PgL. De PgL-brede ouderenpastor is hierbij van grote waarde. 

Diaconie 
De Verbinding geeft een duidelijke invulling aan haar diaconale roeping, en blijft daarnaar streven. 

De wijkdiaconie spant zich in voor diverse lokale diaconale initiatieven en voor het 

werelddiaconaat. De wijkgemeente wordt daarbij betrokken. Daarnaast zijn we blij met de 

samenwerking met Diaconaal Centrum De Bakkerij en streven we naar een betere afstemming 

met De Bakkerij. Zo geven we samen handen en voeten aan onze taak om als christenen om te 

zien naar de verdrukten en mensen in nood in onze stad, regio en elders in de wereld.  

Tot slot 

We zien het belang en de noodzaak van intensivering van de samenwerking met andere 

geloofsgemeenschappen binnen de PgL en daarbuiten. Allereerst omdat we één zijn in Christus, 

van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren. Daarnaast kan door samen te werken meer 

bereikt worden, hoeft het wiel niet opnieuw uitgevonden te worden, en voorkomt het dat zaken 

dubbel gedaan worden.  

Wie willen wij zijn, nu en straks? Kernachtig gezegd: een actieve geloofsgemeenschap die hand in 

hand met anderen in Leiden – PgL-ers en andere gelovigen, buurtgenoten en iedereen die zich 

geroepen voelt – op weg zijn naar Gods toekomst. Op korte termijn streven wij naar het vinden van 

een middenweg: als zelfstandige wijkgemeente zoeken naar verdere uitbreiding van 

samenwerking. Tegelijkertijd willen wij in de komende jaren onderzoeken wat de mogelijkheden 

zijn op langere termijn.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


